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500 KURUŞ 


CHP GENEL BAŞKANI, DEMİREL'E DEVRETTİĞİ ENVANTERİ 


AÇIKLARKEN “ÇOK KÖTÜ BİR MİRAS DEVRALDIKLARINI” SÖYLEDİ 


Ecevit, dış borçları ertelettik 


taze para sağladık dedi 


©”Kredi ve kredi ertelemeleri olarak sağlanan dış ödeme kolaylıkları toplam 11 milyar doları, 


CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, dünkü basın toplantısında, Demerile'e ayrıntılı bilgi verdiğini, görev devreden hükümetlerin görevi devralanlara bilgi vermesinin bir görev olduğuna inandığını söyledi. 


Rum yönetiminin BM” ye sunduğu karar tasarısında 


Gi Kıbrıs'ta foplumlararası 


Merkez Bankasındaki döviz 


rezervleri 931 milyon doları bulmuştur” 


ANKARA (ÖZEL) 

CHP Genel Başkanı ve Eski Başbakan Bülent Ecevit hükümette kaldıkları süre içinde dış borçları ertelettirdiklerini ve taze para sağladıklarını belirtti. 

Ecevit dün parlamentodaki çalışma odasında düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Süleyman Demirel'le önceki gün yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verirken, yeni hükümete kredi ve kredi ertelemeleri olarak sağlanan dış ödeme kolaylıklarının toplam 11 milyar. ı doları bulduğunu kaydetti. 

DÖVİZ REZERVLERİ 

Ecevit basın toplantısında dış ekonomik ilişkiler konusunu anlatırken, hükümetinin göreve başladığında azalan döviz rezervleri ve hızla azalan dış satım, devrederken ise artan döviz rezervleri ile hızla gelişen bir dış satım dönemi devrettiklerini söyledi. Ecevit şöyle konuştu: 

"Döviz rezervleri 
1977 sonunda 629 milyon dolardı. Hükümeti 
devrederken bu yıl 19 


görüşmelerin acele olarak (o 5» ge başlatılması isteniyor 


© Karar tasarısında ayrıca Kıbrıs konusunda uluslararası bir konferans fikrinin dikkate alınması öneriliyor 


LEFKOŞE (AA) 

Kıbrıs Rum yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu 
Kıbrıs'la ilgili karar tasarısında toplumlararası görüşmelerin acilen başlatılmasını istedi. 

Rum yönetiminin karar tasarısında, yabancı askerlerin Kıbrıs'tan çekilmesi, tüm göçmenlerin evlerine dönmesi, Kıbrıs konusunda O uluslararası bir konferans düzenlenmesi ve Bağlantısız ülkelerin Kıbrısla ilgili irtibat’ bürosunun yedi üyesinden bir "Kıbrıs komitesi" kurulması konuları yeralıyor. 

Kıbrıs Rum yönetimi . 
nin Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu karar tasarısında şöyle belirtiliyor: 

KARAR TASARISI 

"Kıbrıs sorununu gö- 

(Devamı sa. 7, sü.3'de) 


Ankara Numune 
Hastanesi 
Başhekimi 
Tuınan Temuçin görevinden istifa etti 


ANKARA (THA) 

Münif İslamoğlu'nun 
Sağlık Bakanlığı görevi- ne getirilmesinden sonra Numune Hastanesi Bashekimi, Dr. Turhan Temuçin görevinden istifa etti. 

Edinilen bilgiye göre, Numune Hastanesi Başhekimi, Dr. Turhan Timuçin'in istifa gerekçesi olarak yorgunluğu gösterilivor 


Tunceli ‘de olaylar nedeniyle ir hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi 


Istanoul'da silahlı vir sutuırı sonucu Oldurulen eczacı Cihan Duman'ın cesedi ambulansa 


konulurken (Fotoğraf: Zafer Başar) 


Komandolar |: 
istanbul'da iki dükkanı 


taradı: 


2 ölü, 8 yaralı 


© Denizli'de Vali Konağı bombalandı 


©Urfa'da dün de iki kişi öldürüldü 


©Şişli'de sağ eğilimli bir eczacı öldürüldü 


HABERLER 5. SAYFADA 


zervleri ise 931 milyon doları bulmuştu. 
“Dışsatım gelirleri 
1976 yılında 1 milyar 
960 milyon dolar iken, 
1977 yılında.i milyar 
753 milyon dolara düşmüştü. Hükümetimiz döneminde, 1978 yılında dışsatım gelirleri 2 milyar 288 milyon dolara yükseldi. Bu yıl sonuna kadar da 2 mil- 
(Devamı sa.7, sü,6'da) 


ABD ile askeri yardım konusundaki anlaşmazlık giderilemiyor 


ANKARA (ÖZEL 

ABD ile Türkiye ar: 
sında sürdürülmekte ola "Ortak Savunma Anlaş “ması” görüşmelerind: yapılacak askeri yardın miktarı konusunda or taya çıkan anlaşmazlı gın hå giderilemedi ği bildiriliyor. İki heyet arasında Ankara'da kesintisiz sürdürülen görüşmelerde birçok konuda anlaşma sağlandığı, ancak yardım miktarı konusunda görüş fark- 
.larının sürdüğü. belirtildi. 
Türk Genelkurmay temsilcileri, o yapılmakta yardımın NATO' 
nun Türkiye'ye getirdiği yükleri karşılamaya ye- 


Millet Meclisi gruplarında seçim 


AP” de Aygün ve 
Karaca, CHP de 
Tüzün seçildi 


ANKARA (ÖZEL) 
CHP ve AP Millet 
Meclisi gruplarında dün grup yöneticileri için seçim yapıldı. CHP'de parti içi karışıklıklar nedeniyle bugüne kadar seçim yapılmazken, AP'de ya pılan seçimleri kazanmış olan Esat Kıratlıoğlu ve Turgut Toker, bakan olduklarından Grup Başkanvekillikleri boşalmıştı. 
(Devamı sa. 7, sü.3'de) 


(Devamı 42.7, sü.8'de) s 


kalkıştı 


“BEN HÂLÂ YAŞIYOR MUYUM?” 


başkanlığında 


bir komite hükümet programının 


ò O CAVCAMA 


esaslarını belirliyor 


ANKARA (ÖZEL) 

Altıncı Demirel Hükümetinin bugün toplanarak hükümet programının esaslarını karara bağlaması bekleniyor. Bakanlar kendi çalışmalarına ilişkin olarak programda yeralmasını istedikleri hususları yazılı olarak, programı 


hazırlamakla görevli 


ulaştırdılar. Daha önce Demirel' in basın toplantılarında açıkladığı m hususları esas alan komite bu görüşleri de katarak hükümet programına son şeklini vermeye 


galışıy or. 
Komitenin 


Genel Başkan Yardımcısı Sadettin Bilgiç'in yaptığı, komitede ayrıca Devlet Bakanları Ekrem y (Devamı sa. 7, sü. 1'de) 


Meşhed ve Horasan kentleri sdlandı, 
14 kasaba ve köy yerle bir oldu 


İran”da deprem:1000 ölü 


Elçilik işgalinin 11.günü 


ABD ve İngiltere, iran açıklarında 


manevra yapacak 


© Karşılıklı misillemeler sürüyor; ABD, İran'a tum yardımı kesti, iran'ın mallarını bloke etti; iran, ABD'deki 12 milyar doları çekecek 


TAHRAN 
(AJANSLAR) 


Tahran'da ABD Elçiliğinin müslüman öğrenciler „tarafından işgal 


Kalp hastası tedavi olamayınca intihara 


MAZHAR FEDAKAR 

Karaköy-Kadıköy seferini yapan Şehir Hatları vapurundan denize atlayan 78 yaşındaki Kamil Yıdır kurtarıldıktan sonra "Ben hâlâ yaşıyor muyum"'dedi. 

Dün saat 12.30 sıralarında Karaköy'den Kadıköy'e giden vapur yolcuları heyecanlı anlar yaşadı. Yaşlı bir adamın kendini denize attığını gören yolcular kurtarın diye bağırmaya başladılar. Bağırışlar üzerine kaptan vapuru durdurdu. Suyun üzerinde yaşamak için hiç bir gayret göstermeyen adamı çevreden yetişen bir balıkçı motoru kurtardı. Şans eseri kurtarılan Kamil Yıldır "Her gün ölmektense bir gün öleyim dedim. O da olma- 


dı. Kalp hastasıyım, 6 se- 


Yaşlı kalp hastası Kamil Yıldır “Her gün ölmekterise bir gün ölürüm" diyerek kendini denize attı, ancak bir balıkçı motoru imdada 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


nedir hastane kapılarında » (Devamı sa.7, sü.1'de) 


Hastanelerde kalp hastalarına 
"8 ay sonra gel” 
deniyor 

ANKARA (ÖZEL) 
Hacettepe Hastanesinde kalp hastalarına "Sık dişini ölme" diyorlar. Çünkü bugün gi- 


(Devamı sa. 7, sü.3'de) 


11. gününü doldururken, ABD ve İngiltere Şattülarap (Basra Körfezi) yakınlarında askeri manevralar vapacak- 

(Devamı sa.7, sü.8'de) 


Çin'i ziyaret eden 
Harp Akademileri Komutanı 


Org. Bedrettin 
Demirel: 
“Çin ordusunun güçlenmesinden memnuniyet duyuyorum” 


Çin Halk Cumhuriyeti Harp Akademileri Komutanının davetlisi olarak Çin'e giden Harp Akademileri Komutanı General Bedrettin Demirel, Çin Halk 


Kurtuluş Ordusunun güç - lenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. 


Harp Akademileri Komutanı Bedrettin Demirel başkanlığındaki. heyet onuruna Çin Askeri yetkililerince bir yemek verildi. 


Çin Harp Akademileri Komutanı Siao Ke yemekte yaptığı konuşmada Türkiye ile Çin arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin arttığını söyledi ve "Bu ziyaret Türk ve Çin orduları arasında işbirliği kapısını açacaktır" dedi. 


Bedrettin Demirel de, 
Türk halkının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Çin halkına iyi dileklerini getirdiğini söyledi ve Çin Halk Kurtuluş Ordusunun güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. 


General Demirel başkanlığındaki heyet Çin' deki incelemelerini sürdürüyer. 


Romanya, 
Balkanların barış bölgesi 

haline getirilmesini istedi 


3. SAYEAMIZDA 


HÜKÜMETE TEPKİLER... 


MHP, hükümetin raşırı solun tepkisini 


çekmeyecek biçimde” 
kurulduğunu 


. a s komiteye 

@ CHP Istanbul iddia el | 

H BASKEN HARER MERKEZİ 

Ünal: AP hükümetinin kuruluşunun Tür- 

Ukü kiye'ni itli kesimlerinde.. yankıları 

başkanlığını Hükümet vs Siserken, MHP SAGI. Hergün gazetemilletin isteği si başyazısında şu görüşleri e İç 

a] "Demirel kabinesinin tek tek değerdoğ rultusunda lendlriimanas KOY kabinenin ukurulmuştur” yandırdıği genel hava şudur ki, Demi- 


rel radikai bir görünüm vermemeyi uygun bulmuş, uk elde bazı çevrelerin tenkidini çekmeyecek nitelikte bir isimlendirmeyi tercih et miştir." 

Hergün gazetesinin bi yorumu yanısıra, ayn konuda bir açıklama yapan MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Erdinç, hükümetin CHP'nin ve aşırı sol'un tepkisini çekmeme kaygusu içinde oluşturulduğunu iddia ederek. şu görüşleri sa- 

(Devamı sa.7, sü.3'de) 


İran'ın kuzeydoğu- 


sundaki Meşhed, Ho Atama ve rosan ve çevresinde . A ee n? 
meydana gelen dep- nakillerin tümü remin en az bin kişinin ölümüne yolaçtı- durduruldu ğını bildirildi. Enkaz ANKARA (AA) temizleme çalışmala- Başbakan Süleyman 


Demirel yayınladığı bir 

genelge ile devlet daireleii i rinde ve kamu yönetimle- 

Gant cne o rinde tüm atama ve nakil- 

> Demenin 14 köy lerin durdurulmasını istedi. 

ve kasabayı son derece etkilediği ve yerle bir ettiği bildirildi. 

Depremin, Richter belirtildi. 


ölçeğine göre 6,1 şid- Bu arada Gümrük ve detinde olduğu gelen Tekel (Bakanı Ahmet haberler arasında. Ge- Çakmak © güvenoylaması çen yu âynı bölgede yapılana kadar üst kademeydana gelen şiddet- me atama ve görevden alii depremde 15 bin ki- ma işlemlerine girişmeyeşi hayatını kaybetmiş- ceğini tüm bakan arkati daşlarının da aynı görüşai peN te olduğunu belirtti. 
Ahmet Çakmak açıklamasında, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın koruma polisini Gümrük Müdürü olarak atama kararının da durdurulduğunu söyledi. 


Sosyal 
Demokrat-iş yeni 
hükümete 13 
maddelik bir talep listesi sundu 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Sosyal Demokrat İşçi Sendikaları Konfederasyonu, yeni hükümetten toplam 13 maddelik bir istemde bulundu, 

Genel -Başkan Ziya 
Hepbir ve Genel Sekreter Sabahattin Ilgaz tara- 

(Devamı sa. 7, sü. 5'de) 


rının sürdüğü ve ölü sayısının artmasından 


Genelgede bakan hatta başbakan imzalı bile olsa nakil ve atamaların geçersiz kılınması gereği 


TOKYO (AA) 


Ne dersiniz? 
Oral Çalışlar 


14 Ekim seçim sonuçlarından Sonra ba 
zı yazarların tahlillerini okuyunca, insa içinden bunların niyeti ne diye sormak geliyor. CHP iktidarı üzerinde itibar ve nüfuz sahibi olmuş bu yazarlar, AP'yi oyuna getirmek . için öylesine akıllar ve- 


riyorlar, öylesine taktikler tespit ediyorlar ki şaşırıp kalıyoruz. 

Önce bu hükümetin MC hükümeti olduğunu iddia ettiler. Daha sonra Ali Elverdi ve Faik Türün'ün hükümette yer alacağını yaydılar, Hükümet açıklanıp ta Türün ve Elverdileri göremeyince hayıf- 


landılar. MHP'ye yakın bir hükümet kurulsa memnun kalacakmış gibi bir hava içindeler. Kurulan MC olursa onlar da CHP'yi daha kuvvetli ve uzlaş- 

(Devamı sa.7, sü.6'da) 


15 Kasım 1979 


samim —— — —— — — 


içten geldiği gibi 


NİMET ARZIK 


Mandalina gül makasıyla kesilir! 


Mandalina gül makasıyla kesilirmiş, yeni öğrendim. Aslında bu konuya beni, Gümüşlükte, büyük mandalina bahçelerine sahip, Muğla milletvekili Zeyyat Mandalinci sürükledi. Yoksa, yemekten başka ilintim, takıntım yoktu bu meyveyle, Bağım yok, bahçem yok! 

Dünyaya gelirken, ebesinin yüzünü görmüş ve şaşırmış yüzlü bir yabancı büyükelçiye demişmiş ki, Mandalinci... Sözü elçiye verelim: 

— Mösyo Mandalinci bana dedi ki ...diye, yirminci yüzyılın son çeyreği, bu kötü zamanı kınıya kınıya anlatıyor adamcağız, mösyö Mandalinci bana dedi ki, günde üçyüz lira net veriyorum da, meyveleri ağaçtan makaslayacak adam bulamıyo- rum... 

Kendisi için zırnık ve zuma, gelişmekte olan bir ülkenin işçisine verilen bu günlüğü astronomik bulan, belerçin belerçin bakışlı elçica-Zıza düşüncem resimlenmemiş oldu-Zu için yanıt vermedim... 

Oysa kafam, derinden derinden işliyordu ve bu konunun içine daldım bu kabuksal salon konuşmasından sonra, dalabildiğim kadar. 

Konu benim için, önce küçük üreticinin derdi, sonra işçinin derdi. 

Bugün, birincisini özetliyeceğim, sizler için sevgili okurlarım, ilim ve bilim kesmeden! 

Narenciye denince, nedense, limonu es geçerim, portakala aklım gitmez, greyfurta burulurum ve nedense yüzlercesi bir buket yeşilliği altınlaştıran mandalinaya aklım takılı kalır ve sallanır her esintide, 

Kent insanı olduğum için, doğa benim için, görselle başlar ve edebiyatla biter. 

Bir de, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın en yapay ve fantezisiz dizeleri sıralanır beynimde: Mandalina ve Balina... İlahi koca Fazıl Hüsnü Dağlarca!... 
Üçyüz banknotu bastırıyor da, büyük narenciye patronu, neden adam bulamıyordu ki?.. Acep, şaşkın elçi palavra mı sıkmıştı?. 

Acep onüçle, onbeş saat arasında mı çalıştırmak istiyordu. O kadar zamanda, gül makası bile yara açar parmakta!... 

Sabahın köründe, ciplerle işçi toplandığını ve akşamın köründe, evine bırakıldığını görmüştüm de, 


künde, narenciye kasalanıyor, henüz derilerinde yeşil ve sarı kavgasını sürdürerek... 

Oralarını bilir misiniz?.. Güzel koylardır... yumuşak huylu bir iklimde, bahçeler uzanır denize de- in... 
£ İlaç , gübre,su... İyi ürün almak için üç koşul. 

Neyse, bereketli popolu, ağır hotozlu hatunları kaçırtan yağmur, yolda eşleriyle kavga ede ede, küçük büyük bahçe sahiplerinin yüzünü güldürdü. 

Gökten sanki, onbinlette ok yağıyordu. Çatılar oluk oluk akıyordu otellerde... Bahçeler şenlik yapıyordu. 


Ezik ezik insanlar 


Küçük bahçe sahipleri dertli, ezik... Küçüklük, her alanda ezikliktir değil mi? 

Bir dokundum, herbirinden bin ah çıktı! 

Tuhafmış mandalinanın huyu suyu... Bir yıl ürün çok olgun ve dolgun olursa, ertesi yıl ağaçlar dinlenceye girerlermiş... Şöyle 'böyle, ürün alınırmış ertesi yıl... 

Örneğin, Bodrum'un burnunun dibindeki Bitez — yalısında bu yıl ürün çok kötüymüş... 

Biliyorsunuz Bitez'i, hiç olmazsa 


"Çökertmeden çıktım yola" türkü- ` 


sünden... 


En büyük dert: Pazarlama 


İki türlü oluyormuş pazarlama. 

Alıcı, büyük küçük, bahçeyi yazın başında, daha meyveler yeşilken kapatırmış... Büyük bahçe sahipleri pek o kadar zarar görmezlermiş... Gelirleri nice yontulsa, gene dişe gelecek birşey kalırmış. 

Küçük bahçe sahipleri, pazarlıksız, zaten boyun eğerlermiş alıcının verdiği fiyata... 

Ta Bursalardan geldikleri olurmuş yırtıcı ve saygıdeğer alıcılar... 

Bilen, köylüyü kazıklarmış. Köylü de bilmeyeni... Bu iki şık arasında zaten o parlak ömrümüz kolan vurmuyor mu? 

Gerçek değerinin pek altında gidermiş, bahçe çoğunlukla... 

İlk önce, dıştaki mandalinalar kesilir biliyorsunuz. İçteki, daha soguğa bırakılırmış, yeşilliklerle korumalı oldukları için. 

2) Direkt olarak da, büyük kentlerin hallerine gönderilebilirmiş meyve... Ama burada üreticinin ye- 


başka zamanlar, her yerde! 

Bayram için Bodrum'dayım. 
Enkizisyoncubaşı gibi ( soruşturuyorum. 


Patronları ağlatan asıl neden, Bodrumlunun toprak sahibi olması: Bütün aile, mevsiminde kendi narenciye bahçesinde çalışıyor, kasalamağa kadar!... 

Neden büyük patron için ömür tüketsin? 

Zaten şu köpüklü mide zehiri şepsler falan çıkalı, meyveyi, altın altın, koccaman kamyonlara da yükleyebilirsin... Çürüğü, küflüsü, zaten protestosuz midemize yollanıyor... Zehirlenmivorsak... 


Şu sırada Bodrum'da 


Güneyde, kötü havaya toslamamış bir kalabalık, yağmurun acısını en yakınından çıkarıyor. ve yavaş yavaş kasabayı terke hazırlanı: yor, küskün, huysuz! 

Çocuklar bile, ağır otomobillerin arka banklarında somurtuk. Hotozhı hotozsuz, İstanbullu , Ankaralı tanıdıkları es geçiyorum, kokulu ve dipleri cins at bacaklarıma benziyen mandalina ağaçlarına dalmak için. 

Hotozlular da, yapışkan pantolonlarının içinde, bereketli popolar sallıya sallıya, operasyonlü burunlar kıvıra kıvıra, zaten benden hoşlanmıyorlar 

Kasabanın ta merkezinde, sekiz dönümlük, on dönümlük, küçük üreticiye ait bahçeler yeşilleniyor. 

Şu sırada, Gölköy'de, Türk Bü- 


diği kazık, daha sivri olurmuş... 

Seksenlik, doksanaltılık, yüzse. 

kizlik, yüzyirmilik, yüzellilik, iki 

: yüzlük, kasaları, ağır cezaya mahkum singsing cezaevinin, yalnız numarslarıyla bilinen tutukluları gibi, numaralara gönderirmiş üretici... 
Doksanyedi o mumaraya İstanbul halinde veya ondört numaraya, örneğin kabzımallar bunlar... Belgesiz gönderirmiş yazık. Aylarca, parasını alamadığı olurmuş... Kabzımal sattığından belge alırmış ve üreticiye bir kağıt parçası lütfen ve de lütfen gönderirmiş ama derler ki... rakamlar fanteziye, düşük taraftan, çok kaçarmış... 

İki ayrı fatura varmış. Öyle diyorlar... Bana da getirecekler öyle faturaları. Abilerimizin keyfi pek bozulmasın,tamam mı abiler! 

Bazen de, üretici yıkılırmış büs- bütün. Şöyle bir mektup alırmış... 

"Malınız çürüdü... Hali pisletti... 
temizlik parası gönderin" diye... 
Gerçeği öğrenemez ki küçük üretici... Hiç bir küçük vatandaş gerçeği öğrenemez ki!... 

İşte böyle,,, gül makaslarıyla kesilir, altın altın mandalinalar... 

Baharda, sarhoş eder çiçekleri- nin kokusu... Hele kekik kokusuna karışırsa havada! 

Sonradan hallerde ister çürüğe jster satıla, ister mide delen o şvepslere dönüşe... 
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FİKİR MEYDANI 


“E SKİ musikiyi Garp musikisine üstün çıkarmak için çalışanlar, bir ufak hakikati farkedemez gibi görünürler. Bu hakikati kısaca ifade etmek lazım gelirse, diyebiliriz ki: Bütün bu ihya ameliyesinde ele alınan musiki parçaları, Türkleri herhangi bir ayinde, şenlikte bütün maddi ve hissi kabiliyetlerini yüksek derecede kullanarak oynamalarına yarayan nağmelerdir. Bu fasıldan olan musikiyi bugünün dans parçaları gibi saymakta hata yoktur. Ancak bugünkü Türk kafası musikiyi düşündüğü zaman, yalnız basit oyunlara yarayacak, insanlara basit ve geçici heyecan verecek musiki aramıyor. 
Musiki dendiği zaman, yüksek duygularımızın, hayat ve hatıralarımızın ifadesini bulan bir musiki muradediyoruz. 


ATATURK VE MÜZİK 


Tuğrul Göğüş 


izmir Devlet Senfoni Orkestrası üyesi 


Bugünkü Türkler, musikiden diğer yüksek ve hassas cemiyetlerin beklediği hizmeti bekliyor. İşte bu bakımdan, klasik Osmanlı musikisini ihyaya çalışanların çok dikkatli bulunmaları icabeder. 

Musikiden beklediğimiz, maddi, fikri ve hissi üyanıklığın ve çevikliğin takviyesi olduğuna şüphe yoktur." (1938). 

Mustafa Kemal öğrenimi sirasında ve yaşamı boyunca müzikle bizzat uğraşmadı. Fakat, müziğe yatkındı. Sesi güzeldi, türkü ve şarkı söylerken yanlış yapmazdı. 
Zeybek oynamayı sever, kolay makamlarda sesiyle 


İSTANBUL 9. İCRA MEMURLUĞUNDAN Gayrimenkul Satış İlanı 

Dosya No: 1979/124 
Şişli - Şişli Mahallesi Eksercioğlu sokağında kain 145 pafta, 1038 ada, 41 parsel ve 229.06 
M2. sahalı 6 kat, 12 meskenli, kargir apartma- nın kat mülkiyeti kütüğü 2234. sahifesinde kayıtlı 30/480 arsa paylı 2. kat 8 no.lı mesken ile Beyoğlu ömeravni mahallesi Beytülmalci sokağında kain 85 pafta, 19 ada, 40 parsel ve 71.45 
M2. sahalı kargir ev izalei şuyu suretiyle ve açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 

İmar durumu, Evsafı, Kıymeti: 

1038 ada 41 parsel: İstanbul belediyesi imar müdürlüğünün 10.7.1979 gün ve 719 sayılı belgesine göre: Bitişik nizam, H—15.50 Mt. 
Gabari--1 kat bina yüksekliğinde, krokide taralı kısımda inşaat yapılacağı, ist. Kat Nizamları planına göre 1 kat ilave edildiği, Ayrıca çatı katı yapılamayacağı ve bu imar durumunun 25.3. 
1960 tarih 2321 sayılı iskan ruhsatlı mevcut binaya göre tanzim edildiği bildirilmektedir. 

Evsafı: Gayrimenkul Şişli Abidei Hürriyet caddesini Okmeydanı tarafına doğru giderken solda bulunan Eksercioğlu sokağında 13 kapı no.lı ÜN apartmanı 2. Katında 8 No.lı meskendir. Daire girişinde: bir geniş antre, antreye bakan bir mutfak ve cephede bir salon ve salondân geçilen camlı kapı ile irtibatlı bir geniş hol vardır. Salon takriben 7x6 Mt. Hol ise Yatak odasının biri 3x4 Mt. diğeri 2,5x3Mt. ebadındadır, küçük oda aydınlığa bakmaktadır. Solan zemini ahşap parke, yatak odaları tahta, diğer kısımlar karo mozayiktir. Su, Elektrik, Havagazı, Kalorifer tesisatı vardır 900.000 TL. Muhammen değerindedir. 

19 ada 40 parsel: İstanbul belediyesi imar 
müdürlüğünün 28.9.1979 günlü belgesine göre: H—12.50 Mt. bina yüksekliğinde, krokide taralı olarak gösterilen sahada, derinlik ve arka bahçe mesafesinde, bitişik nizamda, çatı katı verilemez kaydiyle inşaat yapılacağı bildirilmektedir. 

Evsafı: Gayrimenkul Beyoğlu Ömeravni mahallesi, Kabataşta, tam vapur iskelesi hizasında set üstü yolu olan Karabali sokaktan ayrılan Beytülmalci sokakta 5 kapı no.lı kargir evdir. 
Ev: 1 kısmi bodrum, 1 zemin ve 1 üst kattan müteşekkildir, yaklaşık 51.00 M2. sahaya oturtulmuştur. Yalnız zemin katta bahçeye mutfak kısmı için ilave yapılmıştır. Kısmi bodrumda yol cephesinden dar bir boşluktan girilmekte olup toprak zeminli olan bu bölüm kömürlük olarak kullanılmaktadır. Yapının sokak cephesi zemin katta taraklı mozayik, üst katta ise badanalı düz sıvadır, üst katın orta kısmı yola çıkmalıdır, yapıda temiz su, pis su, havagazı ve elektrik tesisatları vardır. Zemin kat: Sadece büyük bir lokanta dükkanı vardır. Dükkana ahşap yağlı boyalı bir kapı ile girilir. Zemini karomozayik kaplıdır. İki yan duvar yerden 1.50 metreye kadar 1.50 M.formika ve üst kısmı kağıt kaplıdır. 
Arka tarafta fayans tezgahlı lavobolu, zemini karomozayik döşeli bir mutfak vardır. Bu mutfaktan zemini Şap, karomozayik tezgahlı Evyeli ikinci bir mutfağa daha geçilir. Üst kat: Eve sokak cephesinden yağlı boyalı bir kapı ile girilir, giriş antresi karomozayik döşelidir, üst kata mozayik basamaklı bir merdivenle çıkılır, üst kat ikametgah olarak kullanılmaya müsaittir, 
1 antre, 3 oda, 1 duş ve 1 mutfaktan müteşekkildir. Önde yol cepheli iki oda, arka bahçeye bakan üçüncü oda ile mutfak ve duş yerlidir. 
Oda zeminleri ahşap, duşyeri ve mutfak zemini karo mozayikdir. Duş yerinde bir termosifon, bir mermer kurna, bir batarya, bir lavoba, 1 klozet olup duvarları 8 sıra beyaz fayans kaplıdır. 
Mutfak duvarı 4 sıra üzeri tamamen beyaz fayansla kaplı altı ahşap kapaksız bir tezgah vardır. Bütün kapılar ve pencereler ahşap yağlı boyalıdır, iç duvarlar sıva üzerine plastik badanalıdır, gayrimenkul arsası dik dörtgen olup bina yapımına müsaittir. 1.200.000.00 TL. muhammen değerindedir. 

İhaleye iştirak için muhammen değerin %10 tutarında teminat verilmesi lazımdır. İhale pulu, tellaliye resmi, tapu harç ve masrafları ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. 

İlk açık artırması İstanbul 9. İcra Dairesinde 7.1.1980 Pazartesi günü 30/480 arsa paylı dairenin saat 10.00'dan 10.30'a kadar ve 
19 ada 40 parsel Kargir evin saat 10.45'den 
11.15'e kadar yapılacaktır. Açık artırma şartnameleri 20.12.1979 tarihinden itibaren açık olup isteyene 500 kuruş posta masrafı verildiğinde bir sureti gönderilecektir. İlk açık artırmada teklif edilen bedel, muhammen değerin 75'ini bulmadığı taktirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırma on gün uzatılarak yine İstanbul 9. İcra dairesinde onuncu 17.1.1980 Perşembe günü 30/480 arsa paylı dairenin saat 10.00'dan 10.30'a kadar ve 
19 ada, 40 Parsel kargir evin saat 10.45'den 
11.15'e kadar yapılacak ikinci açık artırmaların- da en çok ve en son artırana ihaleleri icra olunacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgelerle 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasnıdan hariç kalırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin 1979/124 dosya numarası ile memuriyetimize müracaatları, alıcıların satış yerinde ve zamanındahazır bulunmaları ilan olunur. 6.11.1979 

İstanbul 9. İcra Memuru (Basın: 8205-1201) 


taksim geçerdi. Gençlik günlerinde vals yaptığı bilinir. Batı müziğinden vals ve opera parçalarını tercih ederdi. 

Atatürk'ün (o Türkiye" 
nin müzik sorunları konusunda Ziya Gökalp'in etkisinde kaldığı bir gerçektir. Bu alanda devrimler yapmak amacıyla verdiği “eserler, yaptırdığı çalışmalar, koydurduğu yasaklar bugünkü müzik yaşamımızın başlangıcıdır. 

Devlet Başkanı iken Muzikka-yı Humayun orkestrası Ankara'ya aktarıldı. Adı değiştirildi: Risayeti Cumhur Orkes*- rası olarak Cumhuriyet Devletine bağlandı. 


İlk defa müzık eğitimcisi ve o öğretmenleri yetiştirecek olan Musiki Muallim Mektebi kuruldu 
(1 Kasım 1924) Bu okula Atatürk "'Benim okulum" derdi. (Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsüne "Müzik Bölümü" olarak bağlandı.) 


1925 güzü Atatürk, 
çıktığı Ege gezisinde 14 
Ekim 1925 günü, İzmir 
Kız Öğretmen Okulunu da ziyaret etti. Kendisine sorulan "Hayatta musiki lazım mıdır?" sorusuna verdiği cevap şudur: 


“Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile ala kası olmayan mahlukat 


insan değildir. Eğer mevs*- 


Şark Musikisi denilen terennümler karşısında kansız gibi görünen halk, derhal harekete ve faaliyete geçti. Hepsi oynuyor ve şen, şatırdırlar, tabiatın icabatını yapıyorlar. Bu, pek tabiidir." 

1932 yılında ülkemizin müzik yaşamını düzenleyecek yabancı uzmanlar getirilmeye başlandı. 

1934 yılında Geleneksel Türk Sanat Müziğinin radyoda yayını yasaklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4.Dönem açılış söylevinde Atatürk şunları söyledi: (1 Kasım 1934, 

“Güzel Sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediginizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bana kalırsa bunda en çabuk, en önde götürmesi gerek li olan, Türk musikisidir. 
BİR ULUSUN YENİ DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖL- 
ÇÜ, MUSİKİDE DEĞİ- 
ŞİKLİĞİ ALABİLMESİ, KAVRAYABİLMESİ- 
DİR. Bugün Acuna dinletmeye yeltenilen musiki bizim değildir. Onun için o, yüz ağartacak degerde olmaktan çok uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. ULUSAL, İNCE DUYGULAR, DÜŞÜN 


CELERİ ANLATAN 
YÜKSEK DEYİŞLERİ, SÖYLEŞİLERİ TOP- 


LAMAK, ONLARI BİR 
GÜN ÖNCE, GENEL 
SON “MUSİKİ KURAL- 


zu bahis olan'hayat insan “LARINA “GÖRE İŞLE- 


hayatı ise musiki behemal vardır. Mukisisiz hayat zaten mevcud olamaz. Musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir." 


İstanbul Darülelhan'ın Şark Musikisi Şubesi kaldırıldı ve okulun adı İstanbul Konservatuarına çevrildi. (1926) 


Folklor derlemeleri yapılmaya başlandı. 
(1926) 


Geleneksel Türk Sanat Musikisi eserlerini derleyip yayınlayan Tasnif ve 


Tespit heyeti kuruldu. 
(1926) 
Avrupa'da müzik 


öğrenimi yapmaları için devlet hesabına öğrenci gönderilmeye başlandı. 
(Başlangıç yılı 1927) 


9-10 Ağustos gecesi 
(1928) İstanbul Sarayburnu parkı gazinosunda eğlence esnasında Atatürk yeni Türk alfabesiyle yazdığı notları Falih Rıfkı'ya (Atay) okuttu. Son 
3 paragrafta müzik sorununa değinen Ata, özetle şöyle der: "Benim Türk hissiyatım üzerinde bu basit musiki, Türkün çok münkeşif ruh ve hissini tatmine kafi gelmez. 
Şimdi karşıda medeni dünyanın musikisi de işitildi. Bu ana kadar 


İLAN 


İstanbul 14. Asliye 
Hukuk Hakimliğinden 


Sayı: 1979/33 


Davacı Nermin Bahar vekili tarafından Davalı Mehmet Ümit Bahar aleyhine açılan boşanma davasında: 


Davalı asil Mehmet Ù- 


mit Bahar'ın Foliberjer 


Pavyonunda Baterist Bul- var cad. Gaziantep adresine gönderilen tebligatlar 


bila tebliğ lade edilmiş ve yeni adresinin tespitide mümkün olmadığından kendisine 21.12.1979 tarihli saat ,9.30'da yapılacak duruşmanın İlanen Tebliğine karar verlimiştir. 


Karar gereğince duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinize kanuni bir vekli tayin etmeniz hususu dava dilekçesinin tebliği Yerine kaim olmak üzere BİR AY müddetle ilanen tebliğ olunur. 9.11.1979 

Hakim 9083 
(Basın:8199-1198) 


MEK GEREKTİR. AN- 
CAK, BU DÜZEYDE 

TÜRK ULUSAL MUSİ- 
KİSİ YÜKSELEBİLİR, EVRENSEL (o MUSİKİ- 
DE YERİNİ ALABİLİR. 
Kültür İşleri Bakanlığının buna değerince özen vermesini, kanunun da bunda ona yardımcı olmasını dilerim. TBMM 
5. Dönem 1. Toplantı 


modern esaslara göre, teşkilatlandırmaya durmadan devam ediyoruz. 
Ulusal musikimizi, modern teknik içinde yükseltme çalışmalarına bu yıl daha çok emek verilecektir." 


1936 yılında Ankara' 
da Devlet Konservatuarı kuruldu, Atatürk bunu, TBMM 5. Dönem 2. Toplantı yılında şöyle açıkladı: 1 Kasım 1936 "Güzel Sanatlarla alakamızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara'da bir konservatuar ve bir temsil akademisi o kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. 
Güzel sanatların her şubesi için, Kamutay'ın göstereceği alaka ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok tesirlidir." 
TBMM 5. Dönem 3.Toplantı yılı 1 Kasım 1937“ de gene Ata'nın söyleviyle açıldı. Konuşmasında müzik konusuna bir tek cümle ile değindi: 

"Geçen yıl, Ankara'da kurulan Devlet Konservatuarı'nın müzikte, sahnede kendisinden beklediğimiz teknik elemanları süratle verebilecek hale getirilmesi için daha fazla gayret ve fedakarlık yerinde olur." 


ATATÜRK, düşüncelerinin gerçekleştiğini göremeden öldü. O'nun anlayışı, yapımına başladığı, temelini attığı bina, aradan geçen bunca zamana rağmen hâlâ tamamlanamadı. Hatta, görünüşte bazı uğraşlara karşın anlayış ve kavrayış gerilemesi olduğu söylenebilir. 


Ata, güzel sanatların insan yaşayışı üzerindeki önemli etkisini çok iyi bilen biriydi. "Sanatsız bir milletin hayat damar. 
larından biri kopmuş demektir " sözleriyle bunu dile getirdi. 


O'nun temelini attığı bu yapıyı gerçekleştirmek, Ata'ya olan inancı- 


yılında Atatürk gene ızın sevgimizin, bağlımüzik sorunu ele lığımızın mutlak bir gereadi židir. 
1 Kasım 1935-Açılış 
Nutku- Başarmak azmiyle “Kültürümüzü, yeni ve İLERİ... 


Gayrimenkul Satışı: İstanbul 10'ncu İcra Memurluğundan 


Dosya No: 1979/133 


Beyoğlu, Kemankeş mahallesi, Necatibey caddesinde kain taj: 180 kapı, 122 pafta, 86 ada, 14 parsel sa-Yılı 36.50 M2. sahali üstünde odası olan dükkanın tamamı suyuun izalesi için satılarak paraya çevrilecektir. 

Imar durumu: 18.10.1979 tarih ve 5786 sayılı imar durumuna göre: 18.50 metre yüksekliğinde, parsel tamamında, ön, arka ve yan bahçe mesalesi bulunmayan bitişik inşaat nizamında Çatı katsız yeni bir inşaat yapılabilir. 


Tetkikat: Gayrimenkul 1 zemin, 3 normal ve 1 çau arasından ibaret olup, kargir bir yapıdır. Bına Çatısı ahşap kiriş üzeri oluklu eternittir. Binada sadece temiz Su, pis su ve elektrik tesisatı vardır. Zemin kat dukkanının ön cephesi demir camekan ve demir kapılıdır. 
Dıştan dışa bina cephesi 3.75 M. ve derinligi de 9.73 
metredir. Dükkanın yan duvarları ve tavanı yaglı boyalı tahta kaplıdır. Dükkan arkasından mozaik basamaklı üzeri suni halı kaplı merdivenlerle katlara çıkilmakta- 

* dir. Çatı arası katı hariç bütün katlar suni halr ile kaplanmıştır. 1'nci kat odası ön kısım ile arkası üzeri fasarit boyalı ahşap bır bölme ile ayrılmıştır. 2'nci ve 3'ncu katlarda döşemesi 10x10 cnı2 seramik döşeli 1 klozetl, 1 lavabolu duvarları 10 sıra renkli layans kaplı birer W.C. vardır. 3'ncü katta bölme olmayıp, tek oda halindedir. Çatı arası katı zemini şap olup, ortadan tuğla duvar uzeri ahşap camlı bir bölme ile ayrılmış vaziyettedir. 2'nci ve 3'ncü katların on kısmında denir korkuluklu 0.75x1.40 M2. ebadlı birer balkon vardır. 

Kıymeti: Bilirkişi tarafından gayrimenkul tariamina 5.000.000.00 Ti. kiymet takdir edilmiştir. 


İlk açık artırması 11/1/1980 Cumu gunu saat 10.00'dan 10.30'a kadar İstanbul Sultanahmet'te Ad liye Sarayında 10'uncu İcra Memurluğunda yapilacaktır. Artırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 19/ 12/1979 tarihinden itibaren memuriyetimizde açık bulundurulacaktır. İlk açık artırmada teklif edilen bedel muhammen kiymetin %75'ini ve varsa rüçhanlı alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları imecmuunu aşmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha uzatilarak onuncu 21/1/1980 Pazartesi günü ayrı saatlerde ve aynı yerde yapılacakikinci artırmada en çök artırana ihale edilecektir. Gayrimenkul kendisine iha le olunan kimse(x) verilen mehil içinde ihale bedelini vermezse namına yapılan ihale fesh'olunarak İ.İ.K.nun 133.üncü maddesi hükmü tatbik olunur, İki ihale arasındaki fark ve geçen günlerin 9510'dan hesaplanacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın alıcıdan tahsil olunur. İpotek sahibi alacaklılarla diger ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklarmı, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanagı belgelere 
15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri icap cder. 
Aksi halde hakları tapu sicilli ilesabit olmadıkça satiş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Talep edildiği ve iki liralık posta pulu gönderildiğinde şartnamenin bir örneği gönderilir. Artırmaya iştirak etmek isteyenlerin artırma şartnamesini okumuş ve münderecatını aynen kabul etmiş ad ve itibar olunacaklardır. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin muhammen kiymetin “10'u nisbetin de pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunun tevdii mecburi olup, alıcı binde üç damga resmini ihaleyi müteakip ödemeye mecburdur. Fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1979/133 Dosya No.su ile Memuriyetimize müracaatları ilan olunur. 
9/11/1979 

ist. 10.İcraM.M 
Kubilay Öztürk 

(x) Hemen veya 
(Basın: 8206-1200) 


` 


j gö vel | 
| hm 


emokr 


Kanserden de tehlikeli! 


Gazeteleri karıştırırken —Yukarıdaki yaratık— birden gözümüze ilişti. 


İliştiği anda ve saniyenin binde biri gibi kısa bir zamanda aklımızdan şu sorular geldi geçti: 

Bu yaratık neyin nesiydi? 

Yıllanmış bir iskelet miydi? 

Yoksa bir deri - bir kemik kalmış bir ceset miydi? a 

Onu bu hale getiren, vücudunu kemiren,mezar böcekleri miydi? 

Ya da kanser tümörleri miydi? 

Hayır, hiç biri değildi. 


Yaratıkla ilgili haberi okuyunca anladık ki, bu yaratık "canlı-cenaze" halinde- ki Kamboçyalılardan yalnızca biriydi. 

ilani ülkeleri Sovyet destekli Vietnamlılarca işgal edilen ve açlığa mahkum edilen Kamboçyalılardan... 

Daha dünyada —kanser dahil— hiç bir hastalık insanları bu hale getirememişti. 

Öyleyse bu hastalık, kanserden milyonlarca defa daha tehlikeliydi. 

Üstelik günümüzde salgın halindeydi ve insanlığı tehdit etmekteydi. 


Mikrobu mu neydi bu hastalığın? Hiç şüphesiz sosyal-emperyalizmdi. 

Ve bu hastalığın mikrobunu dünyaya yayan da Rusya'nın ta kendisiydi. 

Ey sosyal-emperyalizmi yeni yeni işiten okur. . . Hep sorar durursun ya "Sosyal-emperyalizm ne?" diye. 

Sosyal-emperyalizmin ne olduğunu anlamak için, yukarıdaki fotoğrafa bakman yeter de artar bile. 


- İstanbul 


Hamam Sokak, No. 4, Cağaloğlu 


Genel Dağitım: TÜR- DA 


AYDINLIK 


YAYINI ARI 


SOLDAN SAĞA: 1) Eski €şyaların satıldığı yerlere verilen ad” 2) Boksta kroşe yumruğun a yukarıya doğru atılan şeklinin adı. Turpgillerden yaprakları salata gibi yenen. bir ot. 3) Duyu sinirlerinin yolu üzerinde ağrı ve sivilcemsi bir döküntü ile beliren bir hastalık-Camilerin ezan okumak için çıkılan bölümünün adı. 4) Utanma duygusu-Bol ve güçlü olarak çıkan ya 
deniz'in kuzeyinde bir körf 5 
uğraşmak-Düş-Genişlik. 6- Kiraya veril ren ev- Tersi İslam 


DUNKU $ 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 
7&9 1011 


a Cışkıran-Kızılyapmak için ek gelir geti- e göre göklerin en yüksek katı, 
7) Rutubet-Havan ile sahra topu arasında bir top çeşidi. 8) Eski dilde sömürge, 

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1) Özellikle tanklara karşı kullanılan bir silah. 2) Rehine. 3) Sabahın gün doğma- dan önceki saati, - Müzik temposuna uyularak yapılan ahenkli hareketler. 3) Tersi eski dilde batı- Tersi sıcak ya da heyecan nedeniyle deriden sızan sivi. 5) Beyaz-Canlıların çoğalmaları olayı. 6) Yeşil renkte değerli bir taş. 7) Gelecek- eski dilde o. 8) Ölünün vücudu. 
9) Uzak-Tersi ateş. 10) O yer-Mahalli bir hitap şekli. 
11) Kısa kepenek. 12) Tersi eski dilde su-Bir bayan adı. . 


15 Kasım 1979 


ülkelerinden 


bildirildi. 


sevkedilecek 


4 bin 640 


Devlet ve hükümet başkanlarının zirve toplantısı için 


Arap ülkeleri dışişleri bakanları 


Tunus'ta toplanıyor 


TUNUS/BEYRUT 

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Güney Lübnan" daki durumu görüşmek üzere 15 Kasımda Tunus' 
un başkenti Tunus'ta toplanıyor. 

Arap ülkeleri dışişleri bakanları, Arap Zirvesinin gündemini ve tarihini tespit edecekler. Gözlemciler bir "'aksilik çıkmazsa" zirvenin 20 Kasımda yapılacağını bildiriyorlar. 


Arap Zirvesi önerisi Lübnan'dan gelmişti. 
Lübnan, ülkedeki duru- 


mun görüşülmesini ve sorunun çözümünü sağlayacak kapsamlı bir plan hazırlanmasını önermişti, 

Diplomatik kaynaklar İran'daki son durum ve Mısır ile diplomatik ilişkiler konularının da toplantıda ele alınacağını bildiriyorlar. 

Arap ülkeleri dışişleri bakanları,20 Kasımda yapılacak olan ve Arap ülkeleri devlet ya da hü- 


kümet başkanlarının katılacağı zirve toplantısının 


diğer hazırlıklarını da yapıyorlar 
"ZİRVE 
ERTELENEBİLİR" 
Bu arada Beyrut'ta 


yayınlanan "An Nahar" gazetesi, 20 Kasımda yapılması öngörülen Arap 


Zirvesinin, o ertelenebileceğini ileri sürdü. 
Gazete, Arap ülke- 


leri arasındaki görüş ayrılıklarına değinerek, bu ayrılığın özellikle Güney Lübnan ile Batı Sahra üzerindeki Fas-Cezayir anlaşmazlığı üzerinde yoğunlaştığını yazdı. Gazete, ismini açıklamadığı bir Arap yetkiliye dayanarak verdiği haberde, zirve toplantısının bir mucize olmazsa veya Fas Kralı 2. Hasan ile Cezayir Devlet Başkanı Cad- li Bin Cedid toplantıya katılmaya karar verirlerse, Zirvenin ertelenemeyeceğini bildirdi. 


Gali, Nablus Belediye 


Başkanının 


tutuklanmasını kınadı ©işgal altındaki belediye başkanları 


İsrail” i uyardılar 


NİAMEY—BEYRUT 


Halen Nijer'i ziyaret etmekte olan dışışleriyle görevli Mısır Devlet Başkanı Butros Gali, İsrail işgali altındaki Nablus kenti belediye başkanınin tutuklanmasını kınadı ve Batı Şeria ile Gazze'de yeni Yahudi yerleşim merkezleri kurulmasına karşı çıktı. 


Bu tutuklamanın BM, kararları ve insan haklarıyla bağdaşmadığını belirten Gali, bu davranışların kaynağında barış sürecinin başarılı olmasını istemeyen bazı İsrail 


çevrelerinin bulunduğunu öne sürdü. 


israil'in Portekiz Elçiliğine yapılan saldırıyı yeni bir terörist örgüt ilendi 

LİZBON (AA) 


Portekiz Ulusal Radyosuna telefon eden bir ei. İsrail'in Lizbon Büyükelçiliğine girişilen saldırıyı, “Enternasyozalist Militan İşçiler" ıdlı bir örgütün üsllenliğini bildirdi. Bu leörist örgütün adı şimüye kadar hiç duyulnamışlı. 

Portekiz Radyosu teefon konuşmasının zandını yayınladı. 

Öte yandan Portekiz 3aşbakanı Maria de ordes adına yayınlaxan bir hükümel bildiisinde, İsrail Büyükelisine yapılan saldırı :orkakça bir davranış larak nitelendi ve Por ekiz'in orta Doğu so ununa çözüm için her 
:aman hoşgörülü bir si ¿aset izlediği belirtil li. 

Bildiride ayrıca saul lrg. hakkında derin bir or. Yurmanın da yürü ülduğü açıklandı. 


Gali, yeni Yahudi yereşim merkezleri kurma- nın BM yasalarına, Camp David Anlaşmalarına uluslararası hukuk kurallarına da aykırı olduğunu belirtti 

BELEDİYE 

BAŞKANLARININ 

UYARISI 

İsrail işgali altındaki Nablus Belediye Başkanının tutuklanmasına tepkiler sürüyor. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki belediye başkanları, "'Nablus Belediye Başkanına bir şey olur a" toptan istifa edeceklerini belirttiler. 

Belediye (o başkanları bu konudaki taleplerini İsrail Savunma Bakanı 
Ezer Weizman'a da bildirdiler. Weizman da bu konuyu Başbakan Menahem Begin ile görüstü. 

Nablus Belediye Başkanının otutuklanmasın- dan sonra işgal altındaki Filistin'de yaşayan Araplar genel greve gitmişlerdi. Bu olay birçe' Arap başkentinde ve kamuoyunda kinanmıştı. 


BBC, Türkçe yayınlarını sürdürecek 


LONDRA (AA) 


BBC radyosunun bazı dış yayınlarını kaldırmayı tasarlayan İngiliz hükümeti, karşılaşlığı şiddetli muhalefet nedeniyle bu yayınların devam etmesi ne karar verdi 


Thateher hükümeti nin BBC'nin bütçesinde 
yapmayı düşündüğü 27 
milyon sterlinlik Lasarru fu, diş yayınlardan başka bir yerden yapmayı ka rarlaşlırınanı sonucunda, kaldırılması planlanan “Türkçe, Franazen, İtal yanca, Rumen, İspanyol ca, Malta ve Birmanya di lindeki yayınlar devam edecek 


p| KIZILAY, KAMBOÇYALI f| GÖÇMENLERE Y 


GÖNDERDİ 


Vietnam saldırısı nedeniyle 


ayrılarak Tayland'a sığınan Kamboçyalı mültecilere 

Kızılay Genel Merkezince 

4 bin 805 kilo tutarında gıda ve 
ilaç yardımında bulunulduğu 


Türk Hava Yolları uçaklarıyla Frankfurt'a gönderilen yardım malzemeleri, buradan Tayland'a 


Yardım malzemeleri arasında 


kilo şeker, çay, konserve. 
fasulye ve balık ile 35 sandıkta kolera ve tifo aşısı bulunmaktadır. 


M 


ANKARA (AA 


165 kilo 


KOMUNIST PARTISININ 12.KONGRESI ÖNCESİNDE 


Romanya, Balkanların barış bölgesi haline getirilmesini istedi 


© Türkiye ile Romanya arasındaki işbirliği gelişiyor : 


BÜKREŞ 
4 


“Gelişmekte olan ülkelerde yetersiz beslenme sorunu büyüyor." 


Kesin karar aralık ayındaki toplantıda alınacak 


A 
NİZ 


NATO. AVRUPAYA 
YERLEŞT 


İRİLECEK 


FÜZE SAYISINDA iNDİRİMİ 


LAHEY (T'HA) 
NATO 'ya yakın çevrelerin bildirdiğine göre, ABD ve Almanya, Avrupa'ya yerleştirilecek nükleer başlıklı füze sayısında bir indirimi kabul edecekler, 


Aynı çevreler, Avrupa'ya yerleştirilmesi önerilen füze sayısının esnek olduğuna dikkat çekerek, başlangıçta 572 
olan orta menzilli füze sayısının 100'e indirilebileceğini belirttiler. 

ABD, İngiltere ve Almanya'nın, 572 sayısın- 


KABUL EDİYOR 


da görüş birliğine varmış olmalarına karşın, Sovyetler Birliği karşısında NATO'nun ortak bir cephe olarak durması için tüm ittifak üyelerinin kabul edeceği bir sayıya razı olabilecekler. 
Sözkonusu çevrelere göre, NATO Nükleer Planlama Grubunun iki gün süren toplantısında kesin bir karar alınamayacaktır. Aralık ayının ortasında Brüksel'de yapılacak NATO Bakanlar toplantısında, nükleer füzeler konusunda karar alınması bekleniyor. 


Kapitalizmin En Yüksek Aşaması 


EMPERYALİZM 
Vİ.Lenin 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


MENKUL SATIŞ İLANI BAKIRKÖY BİRİNCİ 
İCRA 
MEMURLUĞUNDAN 

1979/1122 
Bir borçtan mahcuz olup satışına karar verilen 60.000.00 TL.muhammen bedelli 1 adet 
73 02 43 sayılı telefonun 
intifa hakkı açık artırma a satılacaktır. 
rinci satiş: 19/11 
1979 günü saat 10.30. 
11.00 arasında Bakirköy 
1. İcra Dairesinde yapilacaktir, ayni gün muhammen bedelinin yüzde 75'ine talip çıkmadığı takdirde 20/11/1979 günü ayni yer ve Saatte Ikinci satışa çıkarılıp en çok artırana ihale edilecektir damga resmi ve dellaliye alıcıya aittir Ilan olunur, 24/10/1979 


(Basın: 8175-119}) 


40TL. 

Genel Dağıtım: TÜR-DA Hamam Sokak No:4 Cağaloğlu-İstanbul 

Tel; 272522 


ILAN 
KADIKÖY ASLİYE 
1.HUKUK 
HAKİMLİĞİNDEN 


1978/723 


Güzide Şaylan tara fından, Moda Devriye Sokak Nu,14 Terzirifat Serbest yanında Ikamet ettiği bildirilen davalı Cengiz Şaylan aleyhine açılan boşanma davasında, davalıya ilanen davetiye tebliğ edildiğinden ve duruşmaya gelmediğinden, duruşmanın bırakıldığı 17/12/1979 günü saat 11.30'daki duruşmaya gelmediği taktirde giyabında karar verileceği, giyap kararı tebliği yerine kalm olmak üzere ilan olunur, 5/11/1979 


(Basın: 8193-1199) (8175-1197) 


arasındaki 


6kat arttı 


Yorumda, 
- tildi. 


Dünya açlık tehlikesiyle karşı karşıya 


ROMA 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Roma'daki konferansında bir konuşma yapan Örgütün Genel Müdürü Sauma, dünyada tarım üretiminin azaldığını ve az gelişmiş ülkelerin yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya bulunduğunu belirtti. 

Aynı toplantıda bir konuşma yapan ABD Tarım Bakanı Bob Bergland, gelişmekte olan ülkelerin, artan nüfusu besleyebilmek amacıyla, yiyecek maddesi üretimini önümüzdeki 20 yıl içinde en az yüzde 75 artırması gerektiğini söyledi. 

146 ülkeden gelen delegeler karşısında yaptığı 
konuşmada Bergland, "'Bütün ulusların ortak çabası, özellikle yoksul ve yiyecekten yoksun ülkelerde tarım üretimini bir an önce artırmak olmalıdır" dedi. 

Dış yardımın ancak gelişmekte olan ülkelerin tarım sektörüne gereken önceliği vermesiyle etkili olabileceğini belirten ABD Tarım Bakanı, bu ülkelerin tarım alanına: daha fazla kaynak ayırması ve gıda üreticilerini özendirici önlemler alması gerektiğini sözlerine ekledi. 


Rusya'nın silahlanmasına sesini çıkarmayan 


TIP 
Genel 
Başkanı 


Behice 

Boran 

Avrupa'ya 

NATO füzelerinin 


yörleştirilmasine karşı çıktı 


İSTANBUL (THA) 
TİP Genel Başkanı 
Behice Boran, Pershing- 
2 ve Cruise füzelerinin 
Avrupa'da NATO ülkelerine yerleştirilmesine karşı çıktı. Sovyetle Birliği'nin Avrupa'daki silah ve asker sayısını azaltmayı önerdiğini belirten Boran, Avrupa' 
ya nükleer füzelerin yerleştirilmesinin Türkiye nin önünde bir tuzak 


olduğunu iddia 
Boran şöyle dedi: 

"İşte bu noktada 
Türkiye ön plana çıkıyor, Federal Almanya' 
nın, füzelerin kendi ülkesine (o yerleştirilmesi için bir ülkeye daha yerleştirilmesi şartını koşması üzerine Türki- 


etti. nükleer savaş başladığında, bu füzeleri topraklarında bulunduran ülkeler ilk hedefler arasında olacaklardır. Türkiye'deki askeri üsler ve dinleme tesisleri, esasen ülkemizi böyle bir tehlikeye sokmuştur. 
Gündemde bunların ke- 


ye gündeme giriyor. 
Türkiye, önüne kurulan bu tuzağa kesinlikle düşmemelidir. Bir 


sin tasfiyesi varken, yeni füzelerle bu tehlike kat kat artırılmış olacaktır." 


Kanada'da zehirli gazlardan kaçanlar yeniden evlerine dönüyor 


MISSISSAUGA (AA) 


Kanada'nın Mississauga bölgesinde bir tren kazası sonucu çevreye zehirli gazların yayılmasıyla bölgeyi terkeden 


240 bın kişiden dörtte üçünün dün 
akşam evlerine dönmesine izin verildiği bildirildi. Geride kalan 50 ila 100 
bin kadar kişi ise Oakvilla kentinde barındırılıyor. 


Son 5 yılda, iki ülke 


ekonomik mübadele 


BÜKREŞ (AA) 


RomanyaKomünist Partisinin 19-24 Kasım tarihleri arasında yapılacak 12. Kongresi dolayısıyla bir yorum yayınlayan Romanya Haber Ajansı Agerpress, Balkanların iyi komşuluk ilişkilerine sahip, birlik ve barış içinde yaşayan bir bölge haline getirilmesini istedi. 
Romanya'nın ekonomik ve sosyal gerçeklerinin yanısıra, bölgenin Avrupa ve dünyada taşıdığı önemi gözönüne aldığı ve komşularıyla her zaman dostluk, karşılıklı dayanışma ve iyi ilişkiler kurma çabasıyla hareket ettiği belir- 


Balkanların siyasal, 


Agerpress'in yorumunda şöyle deniyor: "Bütün bu çabalarının yanısıra Romanya, Balkanları nükleer silahlar, askeri birlikler ve yabancı üslerden arınmış bir bölge haline getirmek amacıyla her zaman kalıcı bir siyaset izledi. Tüm bunlar, bölgede yaşayan halkın arzularını, ilerleme ve kalkınma yolunda- ki çıkarlarını öngörüyor." 

Öte yandan Romanya, 
Balkan ülkeleri arasında enerji ve taşımacılık konularında işbirliği ve çevre kirlenmesi ile mücadelede geniş projeler tasarlıyor. 

TÜRKİYE İLE 
İLİŞKİLER 

Romanya'nın işbirliği projeleri arasında Türkiye'de bir rafineri inşa etme konusu da yer aliyor. 

Son 5 yılda Romanya ile Türkiye arasındaki 
ekonomik mübadelenin 6 
kat arttığını belirten yorumda, Romanya'nın 
Kıbrıs ve Ege Denizi meselelerinde de hakça çözümden yana olduğuna işaret ediliyor. 


Bolivya” da 
Natusch’ u kimse istemiyor 


LA PAZ 

Bolivya ordusunun yüksek rütbeli iki subayı, ordunun çoğunluğunun 
1 Kasımda .yapılan sağ 
eğilimli darbeye ve darbe lideri Albay Alberto Na- 


tusch'a karşı olduğunu açıkladı. 
Bu arada Natusch- 


Kongre (Meelis)-İşçi Sendikaları arasında geçen hafta başlayan görüşmelerin başarısızlıkla sonuç - landığı bildirildi. Anımsanacağı gibi Kongre ve İşçi sendikaları Natusch'u (o tanımadıklarını açıklamışlardı. 
Kolombiya, Venezüella, Peru ve Ekvator Dışişleri Bakanlarının katılmasıyla Peru'nun başkenti Lima'da yapılan toplantıda Natusch yönetiminin tanınmaması kararlaştırıldı. Toplantı sonunda yayınlanan bildiride, insan hakları sağlanıncaya ve demokratik süreç işletilinceye kadar Bolivya yönetiminin tanınmayacağı vurgulandı. 


Nikaragua’ da suikastler artıyor 


Nikaragua'da Sandi- 


nista hükümeti üyelerini . 


hedef alan suikastler gitgide yoğunlaşırken Managua'daki çevreler bunların devrik başkan Somoza taraftarlarının eylemi olduğundan şüphe ediyor. 

Son olarak birkaç gün- 


den beri kaybolan Ulusal' 


Güvenlik Subayı Manuel Fernudi'nin üzerinde, kurşun delikleri bulunan cesedi, Managua morgun- da bulundu. 

Sandinistanın bir başka yetkilisi Jorge Vogel de geçtiğimiz hafta kimliği belirlenemeyen kişilerce evinin önünde öldürüldü. 

Bu cinayetlere, Ulusal Tarım Reformu Enstitü: sünün Başkanının amcası Nhellock'un pazartesi giünü villasmda öldürülmesi olayı da eklendi. Ayrıca dün Sandinista ordusun dan bir (aburun Manu gua'ya 10 km uzaklikta karşı-devrimci güçlerin saldırısına uğradığı öğrenildi, 


' yasetlerini savunamamasına bağlanır. 


Çiğdem Kömürcüo 


Rum yönetimi ' ikilemi' 


Kıbrıs sorunu, Rum Yönetiminin Birleşmiş Milletler üyelerine sunduğu karar tasarısıyla, beklendiği gibi gündeme geldi. Rum yönetiminin, Kıbrıs'taki yabancı askerlerin çekilmesi, göçmenlerin evlerine dönmesini talep eden karar tasarısına yansıyan bir çelişki kolay kolay gözlerden kaçmıyor. 

Rum yönetimi, bir yandan Kıbrıs sorununun çözümü için toplumlararası görüşmelerin acilen başlatılmasını öneriyor. Öte yandan uluslararası bir konferans toplanmasını tüm ilgili tarafların dikkate almasını tavsiye ediyor. 
Karar tasarısına yansıyan bu çelişki aslında Kıbrıs Rum yönetiminin içinde bulunduğu durumu yansıtan güzel bir örnektir. 

Rum yönetimi henüz toplumlararası görüşmelerderi tamamen umudunu kesmemiştir. 
Ne var ki Türk tarafının iki ayrı devlet anlamına gelen önerilerinde diretmesi, Maraş sorununu ele almaya yanaşmaması, Denktaş'ın bağımsızlık ilan etme tehditleri, Rum tarafını uluslararası alanda, destek arama çabalarını yoğunlaştırmaya itmiştir. Uluslararası alanda Kipriyanu yönetiminin önüne ilk çıkan. da Sovyetler Birliği olmuştur. 

Rum yönetiminin karar tasarısında ifadesini bulan uluslararası bir konferans toplanması önerisi, Sovyetler Birliğinin Kıbrıs sorununa taraf olmak,bölgede nüfuzunu artırmak için ileri sürdüğü bir tezdir. Toplumlararası görüşmelerin haziran ayında kesilmesi, Sovyetler Birliğine Kıbrısla ilgili faaliyetlerini yoğunlaştırmak için uygun bir ortam sağlamıştır. A 

Moskova yanlısı EDEK ve AKEL partilerinin Türkiye'ye karşı düşmanlık körükleyen ve Kipriyanu'yu Sovyetlere teslimiyete iten faaliyetleri, Sovyet heyetlerinin son zamanlarda sıklaşan ziyaretleriyle desteklenmiştir. Sovyetler Birliği türlü yollarla Rum yönetiminin arkasında olduğunu göstermek istemiştir. 

Rum yönetiminin karar tasarısına yansıyan çelişki, Rum yönetimi üstünde artan Sovyet etkisinden doğmuştur. 

kkk 

Kıbrıs Rum yönetiminin karar tasarısının Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda olduğu gibi kabul edilmesi pek mümkün görünmemektedir. Üyelerin çoğunluğu Kıbrıs sorununun toplumlararası görüşmeler yoluyla ele alınmasından yanadır. BM Genel Sekreteri Waldheim da önceki gün yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun çözümü için tek geçerli yolun toplumlararası görüşmeler olduğunu tekrar belirtmiştir. Ayrica bu öneriyi zamansız bulan Rum yönetimini de eleştirmiştir. Rum yönetiminin karar tasarısı muhtemelen yalnızca Sovyetler Birliği, Doğu Bloku ülkeleri ve bu bloka yakın bazı Bloksuz ülkeler tarafından . desteklenecektir. 

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Türkiye'de öteden beri uluslararası alanda içine düştüğümüz yalnızlıktan şikayet edilir. Bu durum Türkiye'nin tezlerini iyi anlatamamasına, si-Bu egilim özellikle eylül ayı başında aleyhimize karar alan Bloksuz Ülkeler Konferansından sonra artmıştır. 

Türkiye uluslararası alanda mercekle tek tek tezlerini destekleyecek ülke aramayı bir yana bırakmalı, gözleri Kıbrıs'taki son gelişmelere (o çevirmelidir. Görüldüğü gibi Kıbrıs sorununa destek aramak için denize açılanların ilk vurdukları kara Sovyetler Birliği'dir. Kıbrıs sorununun çözülmesinde takınılan her olumsuz tutum bölgede Sovyet nüfuzunu artırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Bu da Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması bir yana, bölgemiz için en tehlikeli gelişmeyi ifade etmektedir. 


DENKTAŞ, KIBRIS'LA İLGİLİ ÖZEL KOMITE 
KURULMASINA KARŞI ÇIKTI 


LEFKOŞE (THA) 


bir komisyonun oluştu- 


Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı Rauf Denktaş, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılan İslam ülkelerine bir çağrıda bulunarak, Kıbrıs Rum Yönetiminin Kıbrıs sorunuyla ilgili bir özel komite oluşturulması yolundaki çabalarına karşı çıkmalarını istedi. 


rulmasının , Kıbrıs sorununun çözümünü daha da 


'güçleştireceğini, toplum- 


lararası görüşmelerin başlatılması ümitlerini ciddi biçimde baltalayacağını öne sürdü. Denktaş şöyle dedi: 

"En gerçekçi ve en yararlı yaklaşım, Rum tarafına, Kıbrıs'a dönerek doruk anlaşmaları çerçe- 


Denktaş, İslam Kon- vesinde (o toplumlarurası feransı o örgütüne bağlı görüşmelere devam etme- devlet başkanlarına gön- lerini önermek olacak» derdiği mesajda, böyle tır." 

İLAN ; 


istanbul Telefon Başmüdürlüğünden 


4 Kalem kart bastırılacaktır. 


Büşmüdürlüğümüz 


ihtiyacı olarak 286.000 


adet kart kapalı teklif alma suretiyle bastırıla- 


caktır. 


Bu işe ait numune ve şartname Gayrettepe 


z Posta Caddesinde bulunan Başmüdürüz Malzeme Müdürlüğünde görülebilir, 


istekli olanların kapalı teklif mektuplarını en geç 29.11.1979 Perşembe günü saat 11.00" 
e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri ilan 


olunur. 


Basın: 23552—1196 
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Ankara Bölgesi lokal seçimleri yapıldı 


[ “konuklarındız 


Maden-İş'in taktiği ve Otomaobil-İş'in tutumu 


Hasan Özkava 

25 Ekimde Maden-İş'le Otomobil-iş, MESS' 
e karşı birlikte mücadele edeceklerini açıklayan bir bildiri yayınledılar. Politika gazetesinin baş haber olarak verdiği ve basına MESS'e karşı birlik adı altında yansıyan bu anlaşmada acaba tarafların esas amacı nedir? Bu işten kim kârlı, kim zararlı çıkacak veya işçi sınıfının tekellere karşı mücadelesi nasıl gerçekleşecek ve Otomo-' bil-İş'li işçiler bunu nasıl karşılıyorlar? 

Tekellere karşı mücadele ve birlik,tabandan işçilerin arzuladığı ve MESS'i yıkmanın yolu olarak gördükleri tek şey. İşçiler gerçekten dar grup ve sendika menfaatlerini ön plana alan, genelin meselelerine kafa yormayan sendikaların tutumlarını tepkiyle karşılıyorlar. Fakat bu birliği arzulayan işçiler herkesle birleşilemeyeceğini de biliyorlar. 

Birlik her şeyden önce sendikal demokrasiyi uygulamakla mümkündür. Demokrasi uygulan madan tekellere karşı mücadele edilebilir mi? 
Görüşlerinden dolayı işçileri atan, baskı yapan, kendi fikrini zorbalıklı hakim kılmaya çalışan, sendika kasasını tabanın denetiminden uzak tutan, Rusya gibi bir emperyaliste dayanan, ondan aldığı talimatlarla hareket eden, bölücü ve işçi sınıfının baş düşmanı bir siyaset izleyen Maden-iş'le birliğe gidilebilir mi? Gidilemez! Geçen MESS sözleşmesinde patronların birliğini savunan, MESS'in prensiplerini kabul ederek, işçiye ihanet eden bir Mader-İş gibi bir sendikanın birliği ne derece ciddi olabilir? 

Otomobil-İş böyle bir sendikayla ortak karar almakla tabana ihanet etmiştir. Çünkü Otomobil-İş'li işçiler kendi sırtlarında her zaman Maden-İş ve zorbalarının baskısını görmüştür. Şimdi sormak lazım, daha birkaç ay evvel Otomobil-İş'e "faşist sendika" diye saldıran ve Asil Çelik'te işçileri ve sendika yöneticilerini hırpalayan İGD'li zorbaları ne çabuk unuttunuz? Bir süre önce Maden-İş yayınladığı onbeş günlük yayın organında Otomobil-İş'i tekellerin yönlendirdiğini yazıyor, şimdi ise tekellerin yönlendirdiği bir sendikayı, tekellere karşı birliğe çağınyor. 

Üstelik bu 90 derecelik zıt kararı Rusya'nın güdümündeki (o Uluslararası Metal Sendikaları Konfederasyonunun toplantısından sonra alıyor. Bu konuda Otomobil-İş yöneticileri oturup düşünmeli! 

Otomobil-İş'in pek önemsemediği bu olayda Maden-İş bu taktiğe neden baş vurdu, emir nereden geldi, kim kârlı çıkacak bu işten? 

Maden-İş son yıllarda uyguladığı smıf düşmanı politikasıyla işçi sınıfından darbe yedi. 
Tabandan yükselen muhalefet karşısında zor durumda kaldı. 1977'deki MESS ihaneti gerçek yüzünü daha çok açığa çıkardı. Sayısız ihraç ve sahtekarlığıyla büyük ölçüde yıprandı, saygınlı-Zını yitirdi. Üye kaybetme ve yıpranmayı önlemek, yeniden saygınlık kazanmak için "İşkolu çapında holdinglere karşı güç birliği" taktiğini geliştirdiler. TKP yayın organlarında ve "Bizim Radyo"'da bu taktiğini açıkladı. Savaş Yolu'nun 23. savısında sövle vazıvordu: p 

"Tekellerin ücretleri dondurma politikasına karşı sendikal istemlerin saptanmasında, işverenlerin eşgüdümlü? bir şekilde köşeye sıkıştırılmasında, ortak eylemler düzenlenmesinde, gereğinde eşgüdümlü greve çıkılmasında elde edilecek her birlik konusu büyük yararlar sağlayacaktır" 

Görüldüğü gibi TKP'nin çabası ve niyeti so- 

< kleşen bir şey, yani emir ve taktikler İ-İş'ten: değil, Maden-İş'ten, geliyor. 
Otomobil-İş bu düşman sendikayla işbirliği yaparken, İGD'li zarbaların saldırısına uğrayan Asil Çelik, Bebimot, Elsel işçilerine danıştılar mı? Elsel'li işçiler Mader-İş'm grev kırıcılığına karşı mücadelede, Otomobil-İş safına geçtiler. 
Bebimot'ta sendika seçme özgürlüğünün önündeki Maden-İş zorbalarına karşı mücadele ettiler. 

Maden-İş'in patronlara sattığı ve Türkiye Metal-İş'in saflarına attığı, her ikisine karşı mücadele ederek Otomobil-İş saflarında örgütlenen Eğe Sanayi işçilerine danıştılar mı? Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Kısacası Otomobil-İşite. örgütlenen işçiler Maden-İş'in zorbalığına karşı mücadele ile burada örgütlendiler. Bu sorumluluğun farkında olarak hareket etmeli. MESS'e karşı başarı olsa da olma- sa da bu işten kârlı çıkacak olan Maden-Iş'tir. 
Çünkü yenilgi olsa sorumluluk hepsine binecek, Maden-İş'in gerçek yüzünün açığa çıkması engellenecek ve sorumluluğun önemli kısmını onlara yükleyecek. Aynı zamanda Otomobil-iş' in Maden-İş'e karşı mücadele zemini ortadan kalkacaktır. Zaten zor durumda olan Maden-İş, durumu kurtaracak. Biraz zafer olsa bu işin önderliğini yaptığını iddia ederek başarının esasının kendine ait olduğunu söyleyecek ve sonuçta. Maden-İş'ten Otomobil-İ$'e olan geçişi önlemeye çalışacak. Bu noktayı biraz açmak istiyorum; Maden-İş'in yıpranması özellikle Kartal ve Gebze bölgesinde Otomobil-İş'i alternatif sendika durumuna getirdi. Birçok fabrika- daki örgütlenmeler ve son kopmalar bunun göstergesi. Buna karşı aciz olan Maden-İş'in tutumu, işçiye zorbalık ve saldırı siyasetidir. Otomobil-İş iyi bir örgütlenme ve mücadele ile Maden-İşten önemli bir kesimi koparabilir. 
Tabii revizyonizme karşı cesur bir şekilde mücadele etmesi gerekir. Otomobil-İş ya ihanet eden sendikayla birleşecek, tabanın iradesine karşı duracak, işçilerin tepkisini toplayacak, Maden-İş'e alternatif olmayacak ya da bu sendikaya karşı mücadele edecek, demokrasi uygulayacak ve işçinin güvenini alan güçlü bir sendika olacak. Birincisi başarısızlığı, ikincisi başarıyı getirir. Bu anlaşmayla Otomobil-İş birinci yolu denemiştir. 

Sonuç olarak Otomobil-İş Maden-İş'i kurtaran bu tavra son vermeli mücadeleyi esas almalıdır. Maden-İş'in taktiklerine karşı tabanı daha uyanık tutmalıdır. Tabanın iradesi bu değildir 


B 


Maden-İş'te yeni yönetim de eski kadrolardan oluşuyor 


@8 Lokalin yönetim seçimi bir saat ara ile bir günde yapıldı 


Nihayet calışabilecekler!.. 


Maden devletleştirildikten sonra kaderlerine terkedilen Akdağ madeni işçileri uzun süre işyerinin yeniden işletmeye açılması için mücadele ettiler. 


Devletleştirilen 


Akdağ Madeni yeniden faaliyete 


geçiyor 


© işverenin lokavt uygulamasıyla işten atılan 65 işçi yeniden 


işbaşı yapacak 
SİVAS (ÖZEL) rının ği .Akdağmadeninin ye- 


ve işten atılan 65 işçinin tekrar işbaşı yapacakları öğrenildi. 

Divriği Demir Çelik İşletmeleri Müdürü Tevfik Ay'dan alınan bilgiye göre 13 milyon liraya devletleştirilen Akdağ madeninin açılmasından sonra yeniden işe girmiş gibi işbaşı yapacaklar. 
Tevfik Ay ayrıca geçmişteki kıdem tazminatıyla çeşitli sosyal haklarının devletçe ödenmeyeceğini belirterek, eski işveren tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi. İşçiler ise geçmiş emeklerinin mutlaka alınması gerektiğini belirterek bu konuda yetkilileri göreve çağırdılar. 


alınmasının çok Devletleştirilen Divri- zor olduğunu açıkladılar. 
Bilindiği gibi Akdağ niden faaliyete geçeceği.madeninde işçiler 8 ay 


önce greve gitmiş, işveren Necati Akın ise lokavt ilan ederek kayıp- | lara karısmıstı. 


UNDE -GREV VARDIK 


BÜRD-is SENDİKASI Oo TEE E 


ANKARA (ÖZEL) 
Maden-İş'in Ankara Bölgesine bağlı 8 lokalin yönetim seçimleri 11 Kasımda yapıldı. 7 üyeden oluşan Lokal Yönetim Kurulları, Maden-İş yönetimine yakınlığı ile tanınan eski kadrolardan oluştu. 
er lokan 150600 arasında üyesı olmasına rağmen seç'mler birer saat ara ile bir günde tamamlandı. Tüzüğe göre lokal seçimierinde her lokalin üye tam sayısının dörtte biri ve en az 50 kişi bulunması erektiği halde, 20-25 işinin katılmasıyla yeni yöneticiler seçildi. 
Birleşik lokallerin yürütme kurulu üyeleri, önümüz deki günlerde toplanarak Olağanüstü Genel Kurula katılacak delegeleri belirleyecekler. Bu toplantıya aaiye sayılan ve lokallerin Yönetim Kurulları içinden oluşturulan üç kişilik Yürütme Kurulları katılabilecek 


Bu arada lokal seçimleri için gelen Maden-İş yöneticilerinin Genel Kurulda tüzük değişikliži, aidatlar meselesi ve 

ESS sözleşmesi gibi konuların ele alınacağını söyledikleri, siyasi duruma değinmekten kaçındıkları gözlendi. Maden-İş içindeki çatlakların ve sendikanın DİSK içindeki durumunun delegeler tespit edildikten sonra ele alınması bekleniyor. 


Işçiler, eski işveren 
Akın'ın kendilerine 13 
milyon lira borcu olduğu halde kaçıp gittiğini, ayrıca devletleştirilen ma- 


azimle sürdürüyor. 


Ekonomik zorluklara ve geçim sıkıntısına rağmen Tez-Büro-İş üyeleri grevi 


Çimento Müstahsilleri Birliğindeki grev 


denden komprosör makinesi ve vedi kamyon demiri de birlikte kaçırdığını söyleyerek, eski işverenden geçmiş hakla- 


64. gününü doldurdu 


” İşveren ya sözleşmeye oturacak ya da işyerini kapatacak” 


İLAN 
ADIYAMAN VALİLİĞİNDEN 


1- Adıyaman Müzesi sergileme düzenleme 
1979 yılı işi 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile 14.11.1979 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

2- İşin birinci keşif tutarı 1.200.000 - Lira olup teminatı (36.000) liradır. 

3- İhale 30.1111979 günü saat 10.00 da Adıyaman Müzesi Müdürlüğü binasında toplanacak sergileme ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4- Bu işe ait şartnameler sözleşme projesi ve ekleri Adıyaman Müzesi Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde görülebilir. 

5- İsteklilerin Resmi Gazetenin 24.3.1972 gün ve 14138 sayılı nüshasında intişar etmiş olan eksiltmelere iştirak yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen: 

A- İnşaat belgesinin (Asli) 

1- Asgari 1.200.000 TL. tutarı (B) gurubu müteahhitlik karnesi (Aslı) 

2- Şimdiye kadar yapmış oldukları işlerin iş bitirme belgeleri 

B- Yapı araçları bildirisini (Örnek 1) 

C- Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisini (Örnek 2 ve 2 a) 

D- Teknik personel bildirisini (Örnek 3) 

E- Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri bildirir taahhüt bildirisini (Örmek 4) dilekçesine ekleyerek resmi tatil günleri ile ihale tarihi ve son müracaat günü hariç en geç üç gün evvel Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat ederek YE-TERLİK BELGESİ almaları şarttır. 

Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mecburiyeti sebebiyle telgrafla yeterlik belgesi talebi kabul edilmez. 

6- İstekliler teklif mektuplarına yeterlik belgesi Ticaret Odası Vesikası ve Teminat Mektuplarını ekleyerek eksiltme saatinden bir saat evvel Sergileme İhale Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(Basın: 23973-1202) 


ANKARA (ÖZEL) 
Sanayi Bakanlığırığ bağlı Çimento Müstahsı!- 
' leri Birliği ve İhracat Komitesinde Türk-İş'e bağlı Tez-Büro-İş Sendikasının başlattığı grev 64. gününü doldurdu. 46 işçinin çalıstığı işyerinde işçilerin sendikaya üye olmasıyla başlayan anlaşmazlık sonucu isveren. toplusözleşme görüşmelerine yanaşmamış ve grev başlamıştı. 

Bu arada Çimento Müstahsilleri Birliğindeki grev nedeniyle Demokratik Almanya'ya ihraç edilecek bir kısım çimentonun Türkiye'de kaldığı, bunun üzerine Alman hükümetinin Türkiye'deki uzmanlarını geri çektiği öğrenildi. 

Ayrıca grevin zararlarını kaldırmak için Sanayi Bakanlığından bir müsteşar, Bakanlar Kurulu- nun kararını değiştirerek, 


ANKARA (ÖZEL) 


DİSK'e bağlı Dev- 
Maden Sendikası, DİSK tarafından hazırlanan 
Tek Tip Tüzüğü görüşmek üzere 17-19 Subat 
1980 tarihleri arasında 
Genel Kurulunu toplayacak. Sendika tarafından yapılan açıklamada, bu tarihe kadar sendikanın şube kongrelerinin de toplanacağı belirtildi. 


çimentonun kalite kontrol hakkını başka bir müdürlüğe verdi. Bakanlar Kurulu bu hakkı grevde- ki İhracat Birliğine vermişti 

Grevin gidişi ve muhtemel gelişmeleri sorduğumuz işçiler, işveren için, Ya bizimle toplusözleşmeye oturacak, ya da işyerini kapatacak" dediler. İşçiler ayrıca, işverenin istedikleri ücreti vermeye hazır olduğunu, esas olarak sendikalaşmaya karşı çıktığını belirtti. 

Grevin başlamasından bu yana maddi zorluk içindeki bazı arkadaşlarının grevi bırakması hakkında işçiler,"'Gidenlerin geri döneceğini umuyoruz. Işverenin bir şey vermeyeceğini ve maddi zorluklarının bu şekilde gideremeyeceğini mutlaka anlayacaklardır” dediler. 


Dev-Maden-Sen 17 Şubatta Tek Tip Tüzüğü görüşecek 


DİSK'e bağlı senâikalar bir süredir DİSK'in Tek Tip Tüzüğünü görüşmek üzere Genel Kurullarını topluyorlar. Şimdiye kadar Tek-Ges-İş ve Baysen Sendikaları, Genel Kurullarını yaparak sözkonusu tüzüğü kabul etmiş, Genel-İş, Maden-İş ve Bank-Sen ise Olağanüstü Genel Kurullarını toplayacaklarını açıklamış bulunuyorlar. 


tercih ediyorlar 


BİNGÖL (ÖZEL) 
Betonları dökülmüş, çatısız boş evlere, Karlıova'ya doğru ilerliyor araba. Yolculara soruyoruz, bunlar deprem evleri mi diye. Bıyık altından gülüyorlar. "He ya" diyorlar. "Devlet bizim için yaptı bunları. Devlet bizi düşündü." 

O sıra şoför de tey- bin düğmesine basıyor. 
Yanık bir ses yükselirken Karlıova'ya giriyoruz: "Dumanlı yaylam, boranlı yaylam, çevresi kurda, kuşa yurt olmuş yaylam." 

KAÇ BİR YIL OLDU 

Ta 1966'nın 8. ayında olmuş deprem. 13 yıldır konuşuluyor. 13 yıldır köylüler hâlâ deprem hayatı yaşıyor. 

"Bu barakalar gü- ya geçici olarak, bir yıl için yapıldı" dedi bir köylü. İlk kışı barakalarda geçirmişler. Her oda- ya bir aile yerleştirilmiş. 
Her aile en az 7 nüfus. 
Her odada 7 nüfus kışın ısınmaz, yazın sıcağından durulmaz barakalarda oturmuşlar. 

BİR YANDA 
BARAKALAR, BİR 
YANDA DEPREM 

KONUTLARI 
Bir yıl için yapılmış 

barakalar hâlâ duruyor. 
Barakaların yanıbaşında ise Toprak İskan, İl İmar ve Afet İşleri Müdürlükleri tarafından hâlâ yaptırılmakta olan deprem konutları var. Sanki bunlar depreme karşı yapılan konutlar değil de, deprem görmüş konutlar. Çimentosu az geldiğinden betonlar dökülmüş. Duvarlardan demirler fırlamış. Çatılar beş on çıtadan yap"'dığından çoğu uçmuş gitmiş. Çatının bu kadar çürük olacağını tahmin etmeyen bir köylü soğuktan korunmak için üzerine hasır inceliğinde elenmiş toprak serince, çatı çöküvermiş. Çatı çökünce duvarlar da yıkılmış. 

“1966'dan beri bizimle alay ediyorlar" diyor köylüler. Önce barakalarla birlikte çadır vermişler. Ama bir aileye hem çadır hem baraka verirken, diğer aileyi açıkta bırakmışlar. Sonra çadırları toplamışlar. 
Ama bir kısmını unutmuşlar. Sonra bazı barakaları deprem konutu yapacağız diye yıkmışlar, yerine deprem konutu da yapmamışlar. Yapılan konutlar da zamanla çöküvermiş. Bir kısmı ise yarım bırakılmış. Bir kısmının çatısı örtülmemiş, çünkü yeterli saç getirilmemiş. 

Köylüler deprem konutlarının en küçük bir sarsıntıda yıkılabileceğini görünce kendileri . 
depreme karşı dayanıklı konutlar yapmaya girişmiş. Yetkililerden, bu işi bilenlerden bilgi almışlar. Bir yapı ustası şöyle anlattı: 

“Biz kendi köyümüz- de kendi olanaklarımızla depreme daha dayanıklı, yıkılsa bile büyük can kaybına neden olmayacak tarzda konutlar yaptik. Yaptığımız bu tür konutların temelini bir metre kadar derin kazdık. Su basamağını da bir metre yüksek yaptık. 
Temelden su basamağına kadar olan bütün duvarları taştan ördük. Geri kalan üst duvarları ise tahtadan yaptık. Tahta duvar kesimini yaparken sağlı, sollu tahtaların arası boşalacak şekilde birbirine de bağlantılarını yaptıktan sonra, ara boşluğu çamur'a doldurduk. 
Tahta duvarların iç ve dış kısmını yine çamurla sıvadık. Çatı bağlantılarını yaptıktan sonra üstünü saçla kapattık. 

Afet İşleri, Toprak İskan ve İl İmar Müdürleri- nin deprem felaketzedelerine konut yapmak için seçtikleri yerler ise içler acısı. Sanki, yer kayması, sel, çığ için en elverişli yerler seçilmiş. Dağ yamaçlarında kurulan köylere bakan köylüler artık ağlanacak hallerine gülüyorlar. 


Karlıovalılar 
13 yıldır 


deprem hayatı yaşıyor 


©Göstermelik deprem konutları 


en küçük sarsıntıda yerle bir oluyor eKöylüler kendi yaptıkları evlerde oturmayı 


(AydınlıkfI 


FELAKETZEDE 
BORÇLU ÇIKMIŞ 
Karlıova köylüleri 13 

yıldır nasıl obarınalım diye düşünürken borçları da her geçen sene kabarıyor. Bir köylü şöyle anlattı: 

“1966 depreminden sonra konut yapmak için bir alan istimlak edilmişti. İstimlak edilen alanın metrekaresi iki buçuk lira idi. Devlet bu istimlakı zamanında, bedelini ödeyerek yapmadığın- dan, istimlak işi ancak geçen sene yapılabildi. 
Biz şimdi, eskiden istimlak edilmesine rağmen aynı arsanm metrekaresi için 200 lira ödüyoruz. Yapımı yıllarca sürecek olan bu konutlar 1966'da yapılmış olsaydı, borçlanma senedimizin tutarı 50 bin lira olurdu. 

“ Fakat konutların yapımına 1975'te başlandı. 
Bu tarihte yapılan konutların borçlandırma senedinin tutarı 70 bin liradır. 1978'de yapılanlarn 125 bin, 1979'dan 
sonra yapılanların ise 200 
bin lira oluyor. Artık, konutların tümü ne zaman bitecek; ömrümüz vefa ederse, göreceğiz. 
Belki o zaman bizden milyonlar isteyecekler, biz de veremeyeceğiz." 

1966'dan bu yana 13 
hükümet değişti, 14'üncüsü de yeni geldi. Ama Karlıova'daki vatandaşın durumunda bir değişiklik olmadı. Hâlâ Karlıova köylüleri, Anayasamızın temel hak ve hürriyetler bölümünün birinci maddesinin uygulanmasını bekliyorlar. Çok değil, sadece açıkta yatmamak istiyorlar. 


kalıyor. 


Çatak köyünde Hasan Çevik ve 10 nüfusu 6 'dan | beri 8 metrekarelik kümesi andıran bu barakada 


Bu yapılar, bittiğinde deprem konutu olacak. Tabii daha önce deprem görüp de yıkılmazsa. 


Devletin yaptırdığı deprem konutlarının depremi önlemek yerine, çağırdığını belirten köylüler 13 yıl önce depremde yıkılan evlerini onarmaya çalışıyorlar. 


F 


SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARHAVİ DİSPANSERİNE TESİS EDİLECEK TRAFO TESİSİ İÇİN 


GEREKLİ MALZEME LİSTESİ 


1- Eksiltmeye konulan iş Arhavi Dispanser ve Hizmet binalarına tesis edilecek 
630 KVA.ık trafo isi oup 1. keşif bedeli 1979 yılı İller Bankası birim fiyatlarına (yalnız monta; bedelleri hariç olmak üzere) göre 1.151.460.- lira- 


dır. 


- İsteklilerin, bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerini Ankara'da Dr. Mediha Eldem Sok. No: 30'da Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tesisat Etüd Proje Fen Heyeti Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde inceleme- 


leri mümkündür. 
- Eksiltmeye girebilmek için istekliler a) 1979 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 


b) Usulü dairesinde 46:779.29 liralık muvakkat teminatın, 


c) Bu işe ait iştirak belgesini, Teklif zarflarına koyacaklardır. 
Bu işe ait iştirak belgesinin alınma şekli; 


İsteklilerin en geç 19/11/1979 PAZARTESİ günü mesi saati sonuna kadar bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaat umumi evraka kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış, keşif bedeli kadar "G" grubundan müteahhitlik karnesi veya yüksek gerilim malzeme imalatçısı ya da bayii olduklarını gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti ile, ihale evrakını tetkik ettiklerini gösterir Kurum Tesisat Etüd Proje Fen Heybti Müdürlüğünden bu iş için alınmış belgeleri eklemeleri lazımdır. Daha önce Kurumumuz ihalelerine katılan müteahhitlere yeterlik belgesinin verilmiş olması hiç bir zaman bu ihaleyi bağlamayacağı gibi Duevraklardan birisinin eksik olması halinde yeterlik belgesi verilmez. 


İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. 


İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını 23/11/1979 tarihine rastlayan CUMA günü mesai sonuna kadar SSK Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ ANKA-RA'da Malzeme Dairesi Başkanlığı evrakına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak postalama- 


ları lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 


- 5337 Kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibinde Belediyelerce istenilecek ilan resmi ve yardımlarla bil'umum harçlar müteahhide aittir. (Firansman Kanunu a ödenmesi gereken İnşaat ve Emlak Alım Vergileri 


bina inşaat vergisi İdareye aittir.) 


- Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dileğince yapmakta serbesttir. 
(Basın: 23475-1195) 


15 Kasım 1979 


Komandolar İstanbul'da iki dükkanı yaylım 


HABER MERKEZİ 
Okmeydanı Son Durakta bulunan bir büfe ile kırtasiyeci dükkanı dün akşam saat 18.30 da komandoların bir araba içinden açtıkları ateşle tarandı. Açılan ateş sırasında büfe sahibi Osman Tilki ile Musa İlhan olay yerinde öldüler. Yine olay yerinde bulunan 
Kamber Yıldırım, Ali İnci, Şakir Öztürk, Mustafa Ekinci, Nevruz Yeşiltarla, Rahmi Yıldız, Bektaş Yıldız ve Necip Bulut yaralanarak hastanede tedavi altına alındılar. Dükkan sahiplerinin ve içerde bulunan kişilerin sol eğilimli olarak bilindikleri öğrenildi. 

Olay sırasında kullanılan yeşil renkli Renault otoya ait 34 FR 538 
nolu plakanın aslında bir kamyona ait olduğu belerlendi. 

Polis yetkilileri yaralılardan Kamber Yıldırım dışındaki yedi kişinin durumunun ağır olduğunu ve olay yerinde yapılan aramalarda 7.65 ve 9mm çaplarında 61 adet mermi kovanı bulunduğunu belirttiler. 

Şişli Sıracevizler'de dün „saat 09.00 sıralarında işine gitmek üzere evinden çıkan Cihan Duman isimli eczacı, evinin yakınlarında silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Cihan Duman silahlı saldırganın açtığı ateşle olay yerinde öldü. 

MHP Şişli İlçe eski Başkanı olan Cihan Duman'ın cesedi üzerinde "ömer Çimeken ve Tamer Tabak'ın intikamı alınacaktır, THKP—C 
Devrim Savaşçıları' imzal bir bildiri bulundu. 


İstanbul'ın Silahtar Taşocakları Karadeniz Caddesinde İzzet Yağlıdere adlı yurttaşa ait kahvehaneye önceki gece ateş açıldı. Elektriklerin kesik olmasından yararlanan saldırganlar kahveciyi vurduktan sonra kaçtılar. Açılan ateş sonucu sol koltuk altından ağır yaralanan Yağlıdere, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 


Bu arada Istanbul Kü- 


çükköy'de dün sabah saat _ 


10.50 sıralarında meydana gelen olayda Haznedar Lisesi matematik öğretmeni İrfan Bilgin 4 
kişinin silahlı saldırısı sonucu başından yaralandı. 

5 yıl müdür muavinliği 
yaptığı Vefa Poyraz Lise: sini ziyaretten dönerken' yaralanan öğretmen 
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 


SİLAHLI BİR GURUP, CAĞALOĞLU 
MEYDANINDAKİ 
İNZİBAT KULÜBESİNE SALDIRDI 

“Faşizme Ölüm, Tek 
Yol Devrim" sloganlarını bağıran yaklaşık 30 kişilik bir ;grup,. Cağaloğlu meydanındaki inzibat 


kulübesine saldırarak nöbetçi eri etkisiz hale getirip, kulübeyi yakmak istedi. 


ateşine tuttu 


Nöbetçi erin direnmesi üzerine, saldırgan gurup hedef gözetmeksizin sağa sola ateş ederek dağıldı. Saldırıya uğrayan er ateş edenlerden ikisini tanıdığını söyledi. 

Olay yerinde araştırma yapan emniyet görevlileri 15'in üzerinde 7.65 
ve9 mm.çapında boş kovan buldular. 


Tunceli'de 


Başını Halkın Kurtuluşçularının çektiği sahte solcu gruplar önceki gün Tunceli'de iki ayrı yerde olay çıkarttılar, Olaylar nedeniyle 100 kişi gözaltına alınırken Sıkıyönetim Komutanlığı 19 Kasım'a kadar geçeli olmak üzere gece saat 22.00'den sabah saat 06'00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ayrıca orta dereceli okullar da beş gün süreyle tatil edildi. 

OLAYLARI SAHTE 
SOLCULAR BAŞLATTI 

Önceki gün öğleyin 
Halkın Kurtuluşçularının başında olduğu bazı gruplar Tunceli çarşısın- da korsan miting yapmak istediler. Tunceli çarşısı- nın bulunduğu meydana bir pano asan sahte solcular "Kahrolsun Faşist Diktatörlük" vb. sloganları atmaya başladılar. 
Daha sonra güvenlik kuvvetlerinin olaya müdahale etmesi üzerine göstericiler kalabalığın arasına dağılarak kaçtılar. Güvenlik kuvvetleri olay yerinde Şüpheli gördükleri birkaç kişiyi gözaltına aldı. 

TUNCELİ LİSESİNDE 
BOYKOT 

Olaydan sonra Tunceli Lisesinde toplanan gruplar derslere girmediler. Boykot kararı üzerine liseye gelip göstericilerle görüşmek isteyen Milli Eğitim Müdürü Cafer Birkan'ı da rehin almak isteyen sahte solcular, okul koridorlarında konuşmalar yaparak, marşlar söyleyerek diğer öğrencileri de hareketlerine katma- ya çalıştılar: 

Boykot eylemi sürerken Milli Eğitim Müdürü Birkan'ı rehin alamayan sahte solcular bu sefer de öğleyin çarşıda düzenledikleri korsan miting sırasında gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını, aksi halde eylemlerini sürdüreceklerini o bildirdiler. 
Göstericiler Sıkıyönetim Komutanlığının taleplerinin yerine getirilmesi için saat 16.00'ya kadar süre tanıdılar. Bu arada okul çevresini saran jandarma birlikleri valilik yetkililerinin müdahalesiyle geri çekildi. 

Sahte solcular süre bitiminde (o Sıkıyönetim Komutanlığının taleplerine cevap vermeyince grup halinde liseyi terkederek çarşı meydanına indiler. Eylemlerini burada da sürdüren sahte solcular, ''Yaşasın Türki- 


ye Devrimci Komünist Partisi İnşa Örgütü" diye slogan attılar. 

Bu sırada göstericileri abluka altına alan güvenlik kuvvetleri ile göstericiler arasında silahlı çatışma başladı. Güvenlik kuvvetlerinin yoğun bir şekilde havaya ateş açtıkları görüldü. Ancak olay sırasında yaralanan olup olmadığı belirlenemedi. Ateş açılması üzerine göstericiler kaçarak dağıldılar. 


SOKAĞA ÇIKMA 
YASAĞI 

Sıkıyönetim Komutanlığı bunun üzerine olay günü âkşamı saat 
17 00-05.00arası sokağa 
çıkma yasağı ilan etti. 
Daha sonra yapılan açıklama ile sökağa çıkma yasağının 19 Kasıma kadar gece saat 22.00 
ile sabah 06.00 arasında süreceği bildirildi. 


Urfa'da 
Z kişi öldürüldü 


Urfa'nın Bahçelievler semtinde Kadir Peltek adındaki bir ortaokul öğrencisi bıçakla öldürüldü. 

Sağ görüşlü olduğu bildirilen Kadir Peltek'i vuran kişinin kimlik kar- 


tının olay yerinde bulunduğu ve yakalanmasına çalışıldığı açıklandı. 

Bu arada Siverek'te 
Marangozlar Caddesi 72 
numaralı kahvehane dün saat 15.00 sıralarında kimliği saptanamayan kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Olay sırasında Seyit Kerpiç öldü Cuma İzol ve Bekir Öznur ağır şekilde varalandı. 


Denizli'de 


Denizli Vilayet Konağına önceki gece saat 


21.00 sıralarında batlayıcı madde atıldı, Olayda can kavbı olmadı, ancak binada hasar meydana geldi. 

ödemiş te 

Önceki gece saat 
22.00 sıralarında sol görüşlü Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Ünal Zerdeli iki kişinin açtığı ateş sonucu ağır şekilde yaralandı. 

Bu arada yetkililer Ünal Zerdeli'ye ateş eden iki kişinin sağ görüşlü Ödemiş Lisesi 2. sınıf öğrencisi Nevzat Atıcı ile aynı okulun 1. sınıf öğrencisi olduklarının belirlendiğini, iki saldırganın yakalanmasına çalışıldığını bildirdiler. 


Yozgat Milletvekili Zeren: "Yozgat faşistlerin yuvalandığı bir yer haline getirilmiştir 


ANKARA (ÖZEL) 
CHP Yozgat Milletvekili Veli Zeren, Yozgat olayları ile ilgili yaptığı açıklamada uzun süreden beri Yozgat halkı üzerinde fasist baskı ve terör estirildiğini, Cephe hükümetleri döneminde de idarenin yanlış ve yardımcı tutumu nedeniyle Yozgat'ın faşistlerin yuvalandığı bir yer haline getirildiğini söyledi. 
1978 Martından son- 


300 milyonluk demir 
kaçakçılığına adları karışmıştı 


23.milyon tazminatla serbest 


bırakıldılar 


İZMİT (AA) 


İzmit Körfezine getirilen 300 milyon liralık demir kaçakçılığı olayına karıştığı öne sürülen Yunan bandralı Niçoz Şilebinin kaptan ve mürettebatı 23 milyon 500 bin liralık teminat karşılığında serbest bırakıldı. 

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesinin kararı izene gemi, teminatı yatırarak körfezden ayrıldı. 

Yunanlı kaptan körfezden çıkarken sürekli düdük çalarak -körfezdeki gemileri selamladı. 


TÜMOD” un düzenlediği Sempozyumunun 


Yüksek öğrenim gençliğinin sorunları tartışıldı 


ANKARA (ÖZEL) 
TÜMÖD'ün düzenledi- konuşuldu. 
ği Yüksek Öğretimin Sorunları Sempozyumunun son 'gününde, üniversite eğitim programları ve 


yüksek öğrenim gençli- gençliğinin o ekonomik ğinin sorunları tartışıldı, sorunları, öğrenim öz- 

Prof. Fehmi Yavuz Bürlüğü ve yönetime ka-Başkanlığında yapılan tilim, yüksek öğrenim sabahki oturumlarda, gençliğinin toplumsal 


üniversite eğitim prog- 


ramları ve toplum gerek- etkinliği tartışıldı. 


sinmeleri üzerine 3 bildi ri sunuldu ve üzerinde 


Prof. Onur Kumbaracıbaşı'nın yönettiği öğleden sonra oturumların- da ise, yüksek öğrenim 


yapıdaki yeri ve siyasal 


ra sagın Yozgat'ta terörü planlı bir şekilde artırdığını söyleyen Zeren, faşistlerin özellikle belediye binasında, belediye- ye ait işyerlerinde bazı okullarda , yetiştirme yurtlarında üslendiklerini ifade etti. 

Zeren, o açıklamasında şunları söyledi: "'Yozgat'ta MHP İl Başkanı ve Belediye Başkanının yönettiği bu güçler, öğretmen Şükrü Bağcı'yı öl dürdiler, 20 Nisanda emekçi halkın işyerlerine evlerine saldırdılar. Amasya'da cinayet işlemiş eli kanlı katil belediye işyerinde yakalandı. 
Yine belediye işyerinde davadan döndüğü gerekçesiyle ülkücü bir genç arkadaşları tarafından öldürüldü. Adana, Gaziantep ve Çorum'dan kaçarak Yozgat'a gelen faşist katiller, Çamlık Göleti yanında atış talimi yaparken ellerinde ordu yapısı bir bomba patladı." 


Zeren, 14 Ekimde 
MHP'nin Yozgat'tan bir senatörlük kazanmasıyla faşist terörün daha da 
arttığına işaret ederek, 4 
Kasım Pazar günü çıkan olaylarda faşistlerin Klaşinkof ve 14'lü tabancalarla CHP'lilerin evlerine saldırdıklarını belirtti. Olayların sorumlusu ola 


rak MHP örgütünü ve 
MHP İl Başkanı Ruhi Bacanlı'yı gösteren Ze- 


ren, bunların idareden geniş destek gördüklerini belirtti. 

Zeren, açıklamasının sonunda 20 Nisan olaylarını CHP grubunda tafsilatıyla anlattığı halde, İçişleri ve. Adalet Bakanlarının hiç' bir önlem aldırmadığını ve böylece de gelişen olayların sorumlusu olduklarını söyledi. 


Bilecik'teki zincirleme kazada 
8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı ir 


Bilecik'in Bozöyük İlçesi yakınlarında önceki gün sabaha karşı meydana gelen zincir- 


önce düzenlenen Marma- ` ra ve Trakya Ticaret U- 


Haydarpaşa Vapur İskelesi, tavan sıvalarının dökülmesinden sanra bir süre boşaltıldı. 


Haydarpaşa Vapur İskelesinde tavan sıvaları döküldü; 
q kişi yaralandı 


MAZHAR FEDAKAR 
Haydarpaşa Vapur İskelesi yolcu salonun da Karaköy'e gitmek için bekleyen yolcula rin üzerine tavan sıvaları döküldü 7 kişi çe şitli yerlerinden yaralandı Dün saat 11.30 sıralarında bekleme salo nunda meydana gelen olayda yaralanan Ce lal Bakal, Hamza Topçu, Kerim Türkoğlu, Nazmiye Kaya, Hamit Yurt ve Zekiye Durna Haydarpaşa Numune Haslanesinde ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Yara lilardan Ali Batar ise Gözlepe SSK'ya gön derildi 


Kağıthane Belediyesindeki direniş sona erdi 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Kağıthane Belediyesinde önceki gün başlayan direniş sendikayla belediye arasında imzalanan protokolle sona erdi. Genel-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Cemil Altan konuyla ilgili olarak gazetemize şu açıklamayı yaptı: "İmzalanan protokolde söz konusu farklar toplu iş sözleşmenin ek birinci maddesinde yer aliyor, İkramiye ve ücret farkları birinci ayın 15'inde olmak üzere sözleşmede adı geçen diğer sosyal hak farklarının da önümüzdeki günlerde ödenecektir." 

Öte yandan protokolün kendilerinden habersiz imzalandığını öne süren işçiler, sonuçtan memnun olmadıklarını açıkladılar. 

Söz konusu direniş, belediyenin sözleşmeden bu yana geçen 5 aylık ücret ve sosyal hak farklarının ödenmemesi üzerine başlamıştı. 


Bursalı sanayiciler, “Tükettiğimiz kadar enerjiyi kendimiz üretelim” diyorlar 


BURSA (ÖZEL) 


Bursa'da elektrik kı- tısnda düzenli, düzensiz sıtlamasının * ate çıka ele k kısıntılarının rılması yanında düzensiz sa ye etkileri, ülkeye kısıntılara (o gidilmesinin arı ve çözümleri kosanayi üretimini büyük onusunda tartışılarak, suölçüde etkilediği açık- nulan raporlarda şunlar landı. helirtildi: 

Bu konuda bir süre 


mamıştır. Bu 


den 


“Zaten döviz, 


yüzde 50'ye 


BİLECİK 


trik kesintileri, 


Milli Eğitim Bakan: O.Cemal Fersoy: "Öğretmenlerimizin, gözbebeğimiz öğrencilerimize sahip çıkacağına inanıyorum” 


ANKARA (AA) 
Milli Eğitim Bakanı 
Orhan Cemal Fersoy, gö- 


rumluluğunda olduğunu hatırlatan Orhan Cemal Fersoy, sıkıntılı durum- 


reve başlaması dolayısıy- larda genel idarenin de la Başkanlık Berkez Ör- yardımcı olacağını bildigütü ve vailliklere gön- rerek şunları söyledi: derdiği mesajda, öğret- Milli eğitimimiz, Türkiye 


menlerin öğrencilere sahip çıkacaklarına inandığını söyledi 

Orhan Cemal Fersoy, mesajında, milli eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda, tüm öğretim kurumlarının yurda ve ulusa yararlı insanlar yetiştirmek için «varolduğunu söyledi. Bakan Fersoy açıklamasında, ''Değerli Türk öğretmenlerinin bu görev anlayışı içinde, gözbebeğimiz öğrencilerimize sahip çıkacaklarına inanıyorum"'dedi 

Öğretim kurumları- nın, yöneticilerinin so- 


Cumhuriyeti Anayasasından kaynaklanan milliyetçilik şuuru içinde, milli eğitim temel ilkelerine uygun biçimde ve yürürlükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca yönetilecektir. Güzel geleneklerimiz, milli kıvancımızdır." 

Aile, Türk toplumu- nun temelidir. Bu itibar ile öğretmenlerimiz, öğrenci velileri ile iyi ve anlayışlı bir biçimde ilişki kuracaklardır. Bugünün ağır hayat şartları içinde öğrenci ailelerine taşınamaz yükümlülükler yük- 


lenmesinden özellikle kaçınılmasını isterim. 
Bütün milli eğitim topluluğumuz, hakkının ve yeteneğinin, kanunların, tüzük ve yönetmeliklerin güvencesi altında bulunduğu inancı ile çalışacaktır." 

Milli eğitime böyle bir ortamda hizmet vermek için görevlendirilmiş olması itibariyle mutluluk duyduğunu ve inançlı olduğunu da belirten yeni Bakan, "Sıkıntılı ve bunalımlı günleri el ve gönül birliği ile aşacağız" dedi. 

Yeni Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy, mesajını, "Başöğretmenimiz aziz Atatürk'tür. 
O'nun emanetini yüceltmek başlıca görevimizdir" diye bitirdi. 


Yüksek öğrenim kredisi için başvuru süresi bugün başlıyor 


ANKARA (AA) 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu dan 19/y-8U yılında kredi almak isteyen öğrencilerin başvuruları bugün başlıyor. 
Yurt-Kur'dan kredi almak isteyen öğrencilerin başvuruları, 17 Aralık günü çalışma saati bitimine kadar sürecek, Öğrenciler, 


İTÜ'de iGD'liler ve Dev-Solcular 

“Yaşasın Türkiye” 
diyen bir gence 


kredi almak için başvurularını Ankara'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne elden yapabilecekler. Öteki illerdeki öğrenciler ise, yurt müdürlüklerine başvuracaklar, 

Yurt-Kur Genel Müdürlüğü (o yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni öğretim yılında yaklaşık 


daları ve Borsaları toplan- 


"Bursa Sanayi Bölgesinde son 9 aydır süren düzenli kesintiler 710 saati bulmuştur. Düzensiz kesintiler ise hesaplanakesintilerdoğan zarar yaklaşık 1 milyar lirayı aşmışhammadde darlığı nedeniyle düşen üretim, kesintiler nedeniyle laha da düşmüştür. Elekurunun kalitesinin de düşmesine 


saldırdılar 


ISTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul Teknik Üniversite Ayazağa binası İşletme Fakültesi birinci sınıfta İGD ve Dev-Sol gibi gruplar forum yapmak istediler, öğrencilerin anfiden dışarı çıkmalarına engel olunduktan sonra bir Dev-Solcu ve Kurtuluşçu konuştu. Bu iki kişi konuşmalarında özet olarak "Kahrolsun Oligarşi" dediler. 
Daha sonra bir İGD'li kendisinden önce konuşanları "Kızıl Oktobr Devrimi"nden söz etmedikleri için eleştirdi. Afganistan' da, Vietnam'da, Nikaragua'da devrim yellerinin estiğinden bahsetti, İGD'li konuşmasmi bitirirken "Yüce Sovyetler Birliği'ne selam gönderiyoruz" diyordu, Bu sırada DGB üyesi bir genç “Yaşasın Türkiye, Yaşa- 


sın Gazi Mustafa Kemal, Yaşasın Türkiye Gençliği" diye bağırdı. Bunun üzerine 20-25 kadar İGD'i ve Dev-Solcu bu' gence saldırdılar, DGB üyesi genç bu arada, forumların bu çetelerin kendi aralarında bir gövde gösterisi olduğunu, öğrencilerin hiç bir sorununu çözmeye yönelmediklerini ve kendisine "Yaşasın Türkiye" diye bagırdığı için saldırdıklarını, gerçek devrim- 


ci ve sosyalistlerin bu ülke toprağında "Ya- 


izmir'de 400 

toplum polisi 
1,5 saat süreyle işi bıraktı 


İZMİR (ÖZEL) 

İzmir Toplum Zabıtasında görevli 400 polis memuru 9 arkadaşlarının açığa alınmasını protesto ve özlük haklarına çözüm getirilmediği gerekçesi ile direnişe geçerek dün 1,5 saat süre ile işlerini bıraktılar. 

İzmir Toplum Polisi 1. Birliğinde görevli Günay adlı başkomiser 2. birlikte görevli 
9 memura hakaret etti. Daha sonra ise 9 
polis açığa alındı. Bu durumu protesto için önce 3. birlik olmak üzere 1, 2 ve 3. birlikteki görevli 400 kadar polis direnişe geçti, Hatay'daki Toplum Polisi yeni binası önünde toplanan polisler taleplerini iletmek üzere Vali ile görüşmek istediler, 

Bu arada Toplum Zabıtası Müdürü Fethi Gördük araya girerek konuşma yapmak istedi. 
Ancak polisler Gördük'ü protesto ederek yuhaladılar. Daha sonra olay yerine gelen Emniyet Müdürü ile görüşme yapan direnişçi polisler , işlerinin başına döndüler, 

Olaydan sonra görüştüğümüz Toplum Zabıta Müdürlüğü yetkilileri olayı yalarlayarak Fethi Gördük'ün sorunları ile ilgili olarak polislerle görüştüğünü ileri sürdü. 


Afganistan Kültür ve Mücadelesini Tanıtma Gecesine izin verilmedi 


ANKARA (ÖZEL) 
"Afganistan Kültür ve Mücadelesini Tanıtma Gecesi'ne Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından izin verilmediği bildirildi. 

Bu gece Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezinde yapılması gereken toplantıya izin verilmediği, Sıkıyönetim Komutanlığınca bir yazıyla Halk Tiyatrosu Kültür Merkezine duyuruldu. 


Bunun üzerine bir açıklama yapan Ankara 
Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi şunları belirtti: 

"Yapılacak gece bir 


kültür ve dostluk gece-, 


siydi. Afganistan gibi bir Üçüncü Dünya ülkesinin, özellikle de Rus askerleri tarafından yeni işgale uğramış bir ülkenin Türkiye'de tanıtılmasının nasıl bir sakıncası olabilir? Aksine yararı vardır. 

“Ayrıca Milli Kurtuluş Savaşımız sırasında yakın desteğini esirgememiş Afgan ulusuna vefasızlıktır.” 

i Açıklamada kültür fa- 
-aliyetlerinin kısıtlanma- 


R Emniyet 


sıyla bir yere varılamayacağı, bu yüzden Sıkıyönetim Komutanlığının bu kararının olumsuz bir karar olarak değerlendirldiği ve kınandığı belirtildi. 


Emniyet 
Müdürlüğünün kanunsuz ' 

uygulaması 


Gazetemiz 
Artvin’ de toplatıldı 


TRABZON (ÖZEL) 

Önceki gün Artvin' 
de Emniyet Müdürlü- 
#ünün kanunsuz bir uygulaması sonucu, bütün haftalık derğilerle birlikte Aydınlık gazetesi de toplatıldı. 

Tüm haftalık ve aylık siyasi yayın organları ile birlikte Gırgır ve Fırt gibi mizah dergilerini de toplayan Müdürlüğünüri tutumu tepkiyle karşılandı. 


leme trafik kazasında 8 kişi öldü 11 kişi yara landı. 


Ahmet Savcı yönetimindeki 32 AP 712 
plakalı kamyon Bozöyük'e 3 kilometre uzaklıkta yoğun sis yüzünden yol kenarında duran 


bir kamyona çarptı. Kazada çarpan kamyon- da bulunan polis memuru Zeki Kurt ile annesi Hazal Kurt öldü. Bu kazadan hemen sonra Hayrettin Turan'ın kullandığı 16 EZ 744 
plakalı otobüste çarpışan iki kamyona bin- 


dirdi., Bu kazada da otobüs yolcularından Hayati Cengiz ile Muzaffer Uçar olay yerinde, Ersan Avca, Nadir Özten, Muzaffer Balcı ve Servet Güngören Eskişehir'e tedavi için götürülürken yolda hayatlarını kaybet tiler. Kazada yaralanan 11 yolcudan 6'sı Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Öteki 5 yaralının tedavisi ise ayakta yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor 


TEP davasına bugün 


Anayasa Mahkemesinde 


başlanıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye Emekçi Par tisi (TEP) hakkında Tür) Ceza Kanununun 141 ve 


lanıyor. 


142. maddelerini ihlal duruşmada TEP avukat ettiği iddiasıyla Cumhuri- larının ve parti Genel yet Başsavcılığı tarafın- a Mihri Beli'nin 

ileri sürülen iddial © 


dan açılan davaya Ana- 


yasa Mahkemesinde baş- vaplaması bekleniyor 


Bugün saat 10'da basına açık olarak yapılacak 


neden olmaktadır. Bu durumda "ullandığımız hammaddeyi almak için güçlükle elde ettiğimiz dovız de ziyan olmaktadır Enerji kısıntıları bunun yanında kullanılan bazı makina techizatnin bozulmasına ve arızalanmasına yolaçtığı gi- 


bi, ulusal ekonomiye de zarar vermekledir 

“Bazı firmalar dışarıy la bağlantı kurarak ürü- 


nünü salmak için anlaş malar sağlıyor, fakat za manında ve istenilen ka- 


litede mal üretemeyince büyük sıkıntılara düşü yor. Bütün bunların ya nında elbette üretilen malın maliyetin de etki si oluyor. Malın fiyatı artıyor 

"Sanayiciler (o olarak, 


taleplerimiz şunlardır: 

“Hiç olmazsa elektrik kısınlıları sık sık değişmeyen programa bağlan malı, sanayiciler, elektrigin ne zaman ne kadar kesileceğini bilmeli, işçisini ve iş programını düzenleyebilme imkanı sağlanmalıdır. Vitrin aydınlatmaları asgariye indirilmeli, televizyon saatleri azaltılmalıdır. Ve hepsinden önemlisi her sanayici lük kadar jiyi ürelme imkanı na sahip olmalıdır." 


ttiği 


şasın Rusya" diye bağırılmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. 

Saldırıdan sonra birçok öğrenci, konuşan DGB üyesinin etrafını sararak onun doğruyu savunduğunu söylediler Bazı öğrenciler ise bu grupların güçlü olduklarını, bunun için konuşulmaması gerektiği fikrini savundular. DGB üyesi öğrenci ise İTÜ'de onbinden fazla öğrencinin bunların gerçek yüzünü aruk gördüğünü belirterek, örgütlenilmesi ve mücadele edilmesi gerektiğini söyledi 

Yine dün, İstanbul Teknik o Üniversitede: okuyan DGB'li öğrenciler planlı bir saldırı ile karşılaştılar, Okul çıkışında Gümüşsuyu binası önünde bekleyen Mimarlık-Mühendislik Fakültesinden ve okul dışından gelen 


10-15 kişilik Dev-Solcu bir grup DGB'li öğ 


rencileri Dolmabahçe'ye kadar takip ederek Dolmabahçe Sarayı önlerinde saldırdı, DGB üyelerinin birkaç «kişiyi yakaladıkları sırada polisin gelmesi üzerine Dev-Solcu saldırgan- 


lar kaçlılar 


“Yetkili elektrikçilik” kurslarına devam eden öğrencilerin tek ders sınavları 18 Kasımda yapılacak 


ANKARA (AA) 


larına giden öğrencilerin 


Milli Eğilim Bakanlığı 18 Kasım gürü saat Açık Yüksek Öğretim ( 09.00'da, üçüncü sınıf Dairesi'nce yürütülen yetkili elekirikçilik kur- 
"Yetkili Eleklrikçilik" sun gidenlerin sınavları kurslarına devam eden ise, aynı gün saat 14.00 
öğrencilerin tek ders de başlayacak sınavları 18 Kasım günü 


Ankara'da yapılacak 
Milli Eğitim Bakanlı gıdan yapılan açıklamaya 


Bakanlığın açıklama smda, tek ders sınavları nın Ankara Yapı Meslek 


göre, birinci, ikinci ve Lisesinde yapıldığı belirüçüncü sınıf yetkili elek tildi ve öğrencilerin sınav trikçi kurslarına devam saatinden en az yarım eden bütün öğreneler saal Önce, sinava giriş aynı gün sınava girecek kartı ve kimlik belgeleriy 


ler. Birinci ve ikinci smil yetkili elektrikçilik kurs- 


le adı geçen okulda bu lunmaları istendi. 


50 bin öğrenciye daha 
yüksek öğrenim kredisi verilecek. Böylece Yurı-Kur'dan kredi alan toplam öğrenci sayısı 190 
bine ulaşacak. 

Ayda bin lira olarak verilen yüksek öğrenim kredisi bütçeye Yay-Kur Genel Kurulu'nun bir süre önce aldığı temenni kararı doğrultusunda ödenek konulması halinde 1500 liraya çıkanlacak. 


”Sol kanat” milletvekilleri 
Töb-Der yöneticilerinin tutuklanmasından 
Ecevit’ i sorumlu tutuyor 


ANKARA (ÖZEL) 
CHP içindeki muhalefet grupları arasında yeralan ve kendini "sol kanat" olarak adlandıran milletvekilleri, Töb-Der Genel Başkanı' Gültekin Gazioğlu ve arkadaşlarının tutuklanmasından, 
CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in sorumlu olduğunu öne sürdüler, 
Bugün ayrıca bir basın toplantısı ile bu konudaki iddialarını açıklayacak olan sol kanat milletvekilleri, sıkıyönetim komutanlığının, Ecevit'in Kurultayda yaptığı konuşmayı ihbar kabul ederek soruşturma açtığını bildirdiler. Bugünkü toplantıda,sol kanatın sözcülüğünü Ferhat Aslantaş'ın yapması bekleniyor. 
Ecevit, Kurultaydaki konuşmasında, Töb-Der'i ve (Genel Başkanını isim vermeden "bir öğretmen kuruluşu" diyerek eleştirmişti 
ÇAĞDAŞ 
HUKUKÇULAR 
Ote yandan bir açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Sekreteri İbrahim Tezan da Töb-'Der yöneticilerinin serbest bırakılma- 


sını istedi. Açıklamada şöyle denildi: 
"Her biri çeşitli o- 


kullarda öğretmenlik ve yöneticilik yapan Töb- 
Der yöneticilerinin, yapmış oldukları yasal bir toplantıdaki konuşmaları nedeniyle tutuklanmalarını, yasalarımızda bir tedbir olarak yeralan tutukluluk Oo müessesesiyle bağdaştıramadığımızi ve bu nedenle bu uygulama- nın yöneticilerin ötesinde, Töb-Der'in tüzel kişiliğine yöneltilen bir baskı olduğu görüşünde olduğumuzu kamuoyuna duyurur ve tüm tutuklu yöneticilerin serbest birakılmasını isteriz." 


KAYIP-- Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hüküm- 


süzdür 
Meltem SER VETOĞLU 


————————— 


KAYIP— 1979 yılına ait işletme defterini kay-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Forum hükümet önce, 1 Kasımda yayınlanan 4. sayısında yera- 
“Geniş Tabanlı Hükümet İhtiyacı” 


dergisinin, kurulmadan 


başlıklı 


YÜRÜYÜŞ: 
”Gerici-faşist 


girişimler daha 


kolaylaşacak” 


Moskova yanlısı grupların dergileri kurulan Demirel hükümetinin yeni bir MC olduğunu öne sürerek gerici, faşist girişimlerin daha da artacağını söylüyorlar. TİP yanlısı Yürüyüş dergisinin 5 Kasım tarihli sayısında yer alan bu konudaki değerlendirme şöyle: 

“Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşullar, 14 Ekim seçimlerinin sonuçları, önümüzdeki dönemde demokratik güçlere zorlu görevler düşeceği» nin göstergeleriyle doludur. Tekelci büyük burjuvazinin elinde; çözümsiz ekonomik ve toplumsal bunalımlar karşısında hoşnutsuzluk ve tepkileri yükselen geniş halk kitlelerini sindirebilmek için, sınırlı sayı- da silahı vardır, Bunların başında yasal ve yasadışı terörle baskıyı artırmak gelmektedir. 

“Adalet Partisi işte bu girişimin uygulayıcısı olarak görev almaya adaydır. Yeni AP 


yazıda hükümet sorunu ele alınıyor. Forum'un bu konudaki değerlendirmesi şöyle: 

“AP ileri gelenlerinin basına yansıyan demeç- 


hükümetinde MHP ve MSP'nin yer almaması, "sağın iki ucu" olarak nitelendirilen bu iki partinin hükümetten uzak tutulması, Adalet Partisinin sözde 'liberal' o görünümüne  'halel gelmemesini' de sağlayacaktir. 14 Ekim seçimlerinde yüksek oranda oy alan 'yeni umut’ AP'nin, gerici-faşist girişimleri, ülkeyi refaha ulaştırmak adına yapması daha da kolaylaşmaktadır. 

"Cumhuriyet Halk Partisi ise böylesi bir AP hükümeti- ne 'demokrasi' adına yesil ışık yakmaktadır. Tüm dünya pratigine bakıldığında sosyal-demokrat partilerin henzeri tarihsel yanılgılarına sık sık rastlanmaktadır.” 


lerinden görüldüğü gibi, MHP ve MSP ile koalisyon, eski MC tecrübesinin acı günlerini hatırlatan bir çıkmaz olarak mütalaa edilmektedir. 


GERÇEK: 


Demirel hükümel 


MO'lerden daha gerici 


Seçimden önce günlük olarak yayınlanan TSİP yanlısı Gerçek dergisi şimdi yine haftalık olarak çıkıyor. Gerçek dergisi 12 Kasım tarihli sayısında Demirel hükümetini "3.MC" olarak niteliyor. 
Dergide yayınlanan "Demirel' in Programını Uygulatmamak İçin” başlıklı başyazıda şöyle deniliyor: 

"14 Ekim seçimlerinden sonra yeniden Başbakanlığa getirilen Süleyman Demirel, 'azınlık hükümeti' görünümündeki kabinesi için Mecliste yeterli iskemleyi sağlamış bulunuyor. 

“Önce şu tespitleri bir kez daha vurgulamak gerek: 

“AP faşist işbirlikçisidir, halk ve demokrasi düşmanı bir partidir. Bu nedenle AP geçmişte ister tek başına, isterse MC koalisyonları biçimin- de gerçekleştirmiş bulunduğu ortaklıklarda daima bu nitelikleri en belirgin bir şekilde taşımıştır. AP'nin yeni iktidarı da bundan öncekilerden farklı olmayacaktır. 

“Kurulan kabine, Milliyetçi Cephenin yeni bir formülasyonudur. 

“AP'nin en büyük işbirlikçisi dün olduğu gibi bugünde faşist milliyetçi harekettir. 

“Bütün bu nedenlerden dolayı, yeni Demirel ortaklığı- nın, eskilerden daha az gerici olacağını sanmak ya da böyle iddialarda bulunmak vahim bir yanılgıdır. Şu anki formül, tekelci sermayenin kısa vadeli siyasal ve ekonomik tasarılarına MC hükümetinden daha bile uygundur. 


HALKIN KURTULUŞU: 


-= | "Hakim sınıflar 
AP uyuz atını 


kullanmayı kuruyor” 


mesine yönelik tedbirlerle, bu zor duruma 'çare' olacak bir hükümet kurmak için hazırlanıyor." 


Halkın Kurtuluşu dergisi de Demirel hükümetini “faşist hükümet” olarak nitelerken, Demirel'e de “Yeni saldırıların mimarı olmak isteyen faşist şef” diyor. Halkın Kurtuluşu- nun 6 Kasım tarihli sayısında yer alan hükümet konusundaki değerlendirme şöyle: 

“Uzun Zamandan beri yükselen kitle mücadelesini pasifize edip bas- 


trmada ve komprador-feodal düzenin istikrarını sağlamada yelersiz kalan, iflas eden reformcu CHP karşısında atını değiştirmeye ka- 


rar veren hakim sınıflar, halka karşı dozajını artırmaya yöneldikleri saldırılarında eski AP uyuz atını kullanmayı kuruyorlar. CHP kendi politikalarını uygulayamaz olunca, sözde onun seçim yenilgisi ve parlamentoda güçler dengesinin değişmesine dayandırılıp ve demokratik bir görünüm verilmeye çalışılarak, ekonomik ve siyasi bakımdan zor durumda olan hakim sınıfların ihtiy larına cevap verecek yeni bir hü metin kurulması gündeme geldi. 


Komprador burjuvazi ve toprakağalarının içinde bulundukları zor durum, derinleşmekte olan ekonomik ve politik kriz ve kitlelerin oldukça hızlı yükselen mücadelesi, onları her alanda halka artan ölçüde saldırma- ya yöneltiyor. Onlar bu zor durum- dan kurtulmanın yolunu krizin yüklerini emekçi halkın sırtına yıkmada ve buna uygun bir politik ortam yaratmada aramalarından daha doğal bir şey olamaz, olmuyor. İşte faşist AP ve onun şefi Demirel halka yönelen yeni ekonomik ve politik saldırılarla sömürünün yoğunlaştırılması ve siyasi hayatın daha da faşistleştiril- 


yandan boykotlarının başa- 


mekten de geri kalmıyorlar. 
Halkın Kurtuluşu doğrultusunda yayın yapan “Devrim Yolunda Gençlik" dergisi: da nin 29 Ekim tarihli sayısın- 


YENI FORUM: "İli büyük partinin ortaklığı olamıyorsa, erken seçim düşünülmeli” 


rın çekindiği hatırlanacak olursa, memlekette siyasi istikrarı ve barışı kurabilmek için, bu for- 


Öte yandan dışardan desteklenen bir AP hükümeti ise, hiç bir sorumluluğa katılmayan, her an desteğini iktidar- dan çekmeye hazır bir halde pusuda bekleyen siyasi rakiplere pek çok şeyi ipotek etme anlamına gelecektir. Hele 
MSP liderinin vermeyi vadettiği desteği, AP iktidarı için bir nevi tuzak olarak düşündü- günü açıkça belirten sözleri karşısında bu tip bir yola yönelmenin, Türkiye'de siyasi istikrar açısından hiç bir yararı olmayacaktır. MHP' nin de tıpkı aşırı solun CHP zamanında devlet kadrolarına sızma olanakları bulmalarını hatırlatan bir şekilde, bu sefer AP iktidarını fırsat bilerek aynı davranışlara gireceği şühpesizdir. Hele elinde desteğini çekme gibi bir tehdit bulundukça bu imkandan bütün gücüyle yararlanacaktır. Bu takdirde de tıpkı MC dönemindeki tarzda şikayetler yükselecek, AP yönetimin tarafsızlığı ve bağımsızlığı hususunda kamuoyunu teskinde güçlük çekecektir." 

"Bu durumda bir tek seçenek (o kalmaktadır. 
Bu da CHP ile bir "Büyük Koalisyon" alternatifidir. Bu fikirden en çok Moskova yanlısı ve aşırı sol eylemci grupla- 


mülün ne kadar etkin olacağı kendiliğinden anlaşılır. Bu O takdirde memleketteki aşırı uçlara bölünme, cephelere ayrılıp iç savaş ortamını hazırlama tertipçilerinin yelkenlerinden rüzgar alınmış olacaktır.” 

Çene) 

"İki partinin programlarının, hedeflerinin. 
felsefelerinin, o birbirlerinden çok farklı olduklarını söylemek ikna edici değildir. Hem AP hem de CHP lideri, kendilerinden çok farklı programı olan, üstelik çok farklı bir mizaç ve kafa yapısına sahip bulunan MSP ile ve lideriyle ortaklıklar kurmuşlardır." 

e) 

"Bu iki büyük parti 
AP'ye atfedilemeyecek bir kusur nedeniyle, memleketin bugün içinde bulunduğu ağır şartlara rağmen, önce vatanı düşünen bir ortaklık içinde o buluşturulamıyorsa, o takdirde vatandaşı erken seçime zorlamadan başka bir yol kalmamaktadır. Bu yol. her halde geniş tabanlı bir hükümet giririmlerinden sonuç alınamazsa üzerinde düşünülmeye başlanması gereken bir konu olacaktir," 


DEVRİMCİ YOL: 


“Yeni bir MC ile 


erken seçim hükümeti | 


arasındaki fark biçimsel farktır” 


Devrimci Yol dergisi 1 Kasım tarihli sayısında seçimlerde uyguladığı boykot taktiğinin nasıl başarıya ulaştığını ispatlamaya çalışırken, hükümet konusunda da şu değerlendirmeyi yapıyor: 

“Seçimlerden önce de söylediğimiz gibi yeni bir hükümetin ne şekilde biçimleneceği, bu düzenin efendilerinin, büyük tekellerin, ABD emperyalistlerinin, kısacası iç ve dış çıkar çevrelerinin istemleri doğrultusunda belirlenecektir. Burjuvazinin siyaset sahnesinde oynanan o yunun değişmeyen patronları onlardır. 

“Elbette ki bu sahnede oynanan oyundaki her şey önceden belli değildir. Oyuncuların da belirli ve sınırlı bir serbestiyeti vardır. Bu anlamda S.Demirel yeni tür bir MC mi kuracak, yoksa koşulları yeni bir erken seçime zorlamak için hükümet kurmaktan kaçacak mı, şimdiden belli olan bir şey değildir 


“Ama işin bu yanı, oyunun özüyle ilgili değildir zaten. Düzen ve efendileri açısından (dekor vs. gibi) biçimsel farklılıklardır. 

“Bu düzenin efendileri, şimdi buhranın getireceği yeni sıkıntılari halkın sırtına yıkabilecek yeni siyasal çözümler oluşturmaya çalışıyorlar." 


DEVRIM YOLUNDA GENÇLIK: CHP MİTİNGİ ÜZERİNE H.KURTULUŞU-DEV SOL TARTIŞMASI 


Boykotçu gruplar bir 


seçimleri boykot ettiklerini ve miting alanına gitmeye- 


landılar, önce D.Solcular gelerek, tespit edilen sloganların dışınslogan bu mitingin CHP mitingi ol- pu 


Polis devrimcileri coplayarak dağıtmaya çalıştı. Mi- 


nlı olduğunu ispatlayabil- ceklerini -öylediler. H.Kur- tinge katılan kitleler CHP' mek için seçim sonuç- tuluşu taraflar'arı ise seçim- nin sloganlarını atmadı. 

larıyla oynamayı sürdürür- leri boykot etmek gerekti- "Akşehir'de D.Sol tarafken, bir yandan da birbir. ginin propagandasını yapa- tarları, işte bunları yaptı. 
lerinin tutumunu eleştir. rak miting günü alanda top- Biz D.Solun Seçim taktiği- 


Ecevit gelmeden ni eleştirirken, onun tak- 


tiğinin reformist bir taktik olduğunu açıklayıp, onun 


alılmayacağını, temelinin reformist olduğu- 


da yer alan "İşte Dev-Sol. 
un seçim taktiğinin vardığı 


yer” başlıklı yazıyı aynen alıyoruz: 
“CHP'nin Akşehir'deki 


mitinginden bir hafta önceden CHP'liler propaganda- ya başladılar. Yalnız propagandayı CHP'liler yapmadı. 
Taksilere doluşan Dev-Sol, Dev-Birlik, Dev-Kurtuluş taraftarları da şehir merkezi- nin çeşitli yerlerinde ve köylerde reformizmin pro- 


pagandasını yaptılar. 
o Do 


taraftarları 


duğunu söylediler. H.Kurtuluşu taraftarları sloganlarını atacaklarını söyleyince, D. 
Solcular biz de engelleriz deyip gittiler. Tespit edilen sloganlar ise 'Halkçı Ecevit' 'Halkçı Başbakan', 'İşçi-Köylü Gençlik, CHP'de Birleştik' vs. idi. 

“Ecevit geldikten sonra devrimciler 'MHP, ÜGD 
MİT, Kontrgerilla Dağıtılsın' 'IMF'ye Hayır', Faşizme Ölüm, Halka Hürriyet' vb. 
sloganlar attılar. D.Solcular engelleyemeyeceklerini an- 


layınca polise ihbar ettiler, 


söylemiştik. D.Sol taraftarlarının Akşehir'de reformizmin o yedeğine düşmesi bunun sonucudur. Ayrca bu olay, seçimleri boykot taktiğini solcu’ olarak niteleyen D.Sol'un seçimlerde ne yaptığı konusunda bir ipucu olmaktadır." 

Yukarıdaki satırların en dikkati çeken yanı iki grup arasındaki tartışmanın bir CHP mitingi üzerine yapılması... Seçimlerdeki yenilgilerinin üzerinde durmak isteyen CHP yöneticileri için iyi bir belge olsa gerek. 


Güreş 
Federasyonunun merkezi bir programı yok. 
Her bölge, her kulüp ve her güreş birimi ayrı ayrı çalışma yapıyor 


Milli Takım kamplarında bile bir tek manken yok 
Yıllardır gelecek diye bekliyoruz 


Bir kulübün tek maç masrafi 
40 000 lirayı 
buluyor. 


Yeni 
Federasyondan ilk dileğimiz, programsızlığa son vermesi ve düzenli bir çalışma yaratmasıdır 


AMME EMEN A A AE 


Necdet Uçar Güreşimizin en temel sorunları, 


program- 


sızlık, malzeme ve tesis yokluğudur diyor... 


Necdet Uçar: 'Programsızlığa 


son verilmeli” 


Selami Şimşek 

Güreş Federasyonuna başkan 'bulundu, bulunmadı' tartışmalarıyla uzunca bir süre geçirdikten sonra şimdi de güreşçilerimizin çalışma yapıp, yapmadığı konusunda görüşler açıklanıyor, tartışmalar yapılıyor. Yetkililerin açıklamasına göre güreşçilerimiz Akdeniz Oyunların- dan bu yana doğru dürüst bir çalışma yapmadılar. 

Güreşteki bu durgunluğa gerekçe olarak, federasyonun programlı, 


SORU: Güreşimizin temel sorunları hakkında bilgi verir misiniz? 

CEVAP: Güreşimizin temel sorunları iki ana bölümde  toparlanabilir. 
Birincisi program, ikinci- 


Rizespor ve Bursaspor avantaj sağladılar 
Bursaspor 1 Galatasaray 0 


| HAKEMLER:'Talat 
A 


li İhsan Papatya 2. 


BURSA 
Tokat 3, Orhan Ergün 2 


BURSASPOR: Talip 2, Sedat (2) 2, Nezihi 


2, Erdinç 2, özer 2, 


Mehmet 1, Bahtiyar 2, 


zatfer 1). 
GALATASARAY: 
fit 1), Erdoğan 1, Gün Öner 2, Cüneyt 2; G 

Gürcan D Kemal 1. 


Türkiye Kupasında l Bursaspor'a 1-0 yanildi. 


Rizespor 2 
Orduspor 0 


RİZE 
Hakemler: İbrahim 
Acar 2, Ahmet ürgüp 3, Erdem Balçın 3. 
RİZESPOR :Refah 2, 
Erol 2, Yaşar 2, Muharrem 2, Müfit 2, Levent 
2, Osman 3, Kahraman 
2 Zafer 2, Hüsevin 2, 


ORDUSPOR : Alptekin 2, Mustafa 2, Salih 
2, Zafer 2, K.Turgay 2, Üstün 3, B.Turgay 2, 
Güven 2, Arif 3, Mahmut 2, Selim 2, Şenol 2, 

Ligin başarısız takımlarından Orduspor, Türkiye Kupasında Rize'de Rizespor'a 2-0 yenildi. 

Saha ve seyirci avantajını iyi kullanan Rizespor, rakibi üzerinde sürekli bir baskı kurdu.. 
13. dakikada Rizespor ilk golüne kavuştu. Bu dakikada Sinan'ın orta- 


K.Sinan 2, Sedat (3) 2, Recai 1, Kadir 1, (Mu- 


Eser 2, Rıdvan 1, (Mügör 1, Fatih 2, Metin 2, ökmen 1, (İbrahim 2), 


Bursa'da | 


sını iyi takip eden Arif, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla kâpandı. 

İkinci yarıda da Rizespor, etkili oyununu devam ettirdi. 73. dakikada Hüseyin vasıtasıyla 2-0 öne geçti. Golden sonraki Orduspor'un çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi. 


Galatasaray, 


Zaman zaman sert ve tartışmalı geçen karşılaşmada, Bursaspor daha etkiliydi. 

11. dakikada kaleci 
Eser ile karşı karşıya kalan Mehmet, takımını bir golden etti. 

23. dakikada Bahtiyar'a tekme atan Gürcan'a, hakem sarı kart gösterdi. 37. dakikada Sinan'ın sert şutunu 
Eser, güçlükle önledi. 

İkinci yarıda Bursaspor ataklarını sıklaştırdı. Bursaspor 60. dakikada da beklenen golüne kavuştu, Bu dakikada, defans hatasından yararlanan Bahtiyar'ın sert şutunu Eser önlediyse de, yetişen Sedat 
3, Bursaspor'u 1-0 öne 


geçirtii. 

Golden sonra ais lanan Galatasaray oyun- da denge kurmaya çalıştıysa da 90 dakika sonunda değişen bir şey olmadı ve Galatasaray sahadan 1-0 yenik ayrıldı. 

- 

Diğer sonuçlar 

Tokatspor 1-G.Antepspor 1 

Lüleburgaz O-Beşiktaş 0 

Diyarbakırspor 0 
Kayserispor 0 

Denizlispor 3 - Zonguldakspor 0 

Altay 2 - Alibeyköyspor 0 

Trabzonspor 2 -Samsunspor O 


Bursaspor Galatasaray maçından bir an. 


Masa tenisi milli takımımız bugün Avusturya ile karşılaşıyor 


İSTANBUL 

Masa Tenisi Milli Takımımız,Avrupa 1. Liginde- 

ki üçüncü maçını bugün 

Viyana'da Avusturya ile yapıyor. 


Masa Tenisi Milli Takımımız daha önceki müsabakalarında Bulgaristan'ı 5-2 yenmiş, Yunanistan'a ise 7-0 yenilmişti. 


17.00'de başlayacak olan karşılaşmada, Milli Takımımızı Oktay Çimen, Mahir Özbayrak ve Selda Doğan temsil ediyor. 


Masa Tenisi Milli Takımımız, Avrupa 1. Liginde daha önce Yaptığı iki karşılaş madan birini kaybetmiş, diğerini kazanmıştı. 


A Milli 
Takımı aday kadrosu kampa giriyor 


İSTANBUL 

21 Kasımda Avrupa Uluslar Kupasında Galler Milli Takımıyla karşılaşacak olan A 


Milli Futbol Takımı aday kadrosu bugün kampa giriyor. 

İzmir Efes Otelinde toplanacak olan adaylar, geceyi burada geçirdikten sonra, yarın Kuşadası Tusan'da 
kampa girecekler. 20 
Kasım tarihine dek sürecek olan adayların kampını Başantrenör 
Sabri Kiraz yönetecek... 


sistemli bir çalışma yap mamasını ve federasyor başkanlığının uzun süre boş kalmasını gösteri yorlar. 

Güreşimizdeki son durumla ilgili olarak Haydarpaşa Demirspor Ku: 
lübü Antrenörü Necdet Uçar'ın görüşlerine başvurduk. Uçar, güreşimiz: le ilgili durum hakkında bilgi verdikten sonra federasyondan, neler beklediklerini açıkladı. Ayrıca son günlerde tartışılan konularla ilgili görüşlerini de belirtti: 


si malzeme ve tesis sorunu. 

Program meselesini şöyle açıklayabiliriz. Güreş Federasyonunun merkezi bir programı yok. 
Her bölge, her kulüp ve her güreş birimi birbirinden habersiz kendine bir program hazırlamış onu uyguluyorlar, Bir taraf, müsabaka hazırlığı çalışması yaparken bir taraf ön hazırlık çalışması yapıyor. Bu farklı çalışmalar sürerken bir de bakıyorsunuz birdenbire ortaya müsabaka çıkıyor. 
Böyle bir durum, bir takım farklılıklara ve dengesizliklere yol açı- 


yor. Milli takım hazırlıklarında Olsun, milli takım müsabakalarında 


olsun bu farklılıklar çok daha büyük boyutlarda ortaya çıkıyor. 

Bu nedenle hazırlık dönemi olsun, müsabaka dönemi olsun hepsi aynı zamanlarda yapılmalı - dır. 


Güreşte ileri ülkeler bunu çok güzel programlıyorlar. Onlardaki 


milli takım kampları çok kısa sürüyor. Bu da milli takım antrenörü ve sporcuların Oo kaynaştırılması niteliğinde oluyor. 
Malzeme meselesine gelince çok fakir durumdayız. Milli takım kamp- 


` larında bile bir tek man- 


ken yok. Kaç yıldır gelecek diye bekliyoruz... Salon ve minder yönünden de çok eksiğimiz var. 
Manken meselesi en önemlisi. Çalışmalarda manken olarak kullanılan sporcu 15 kez salto ile yere çarpılmaya dayanamaz. Durum böyle olunca çalışmalar ya sakatlıklarla sona eriyor ya da yaptığımız programı uygulayamıyoruz. Ek gıda ve giyim meselesi de ayrı bir sorun... 

SORU: Yeni federasyondan neler bekliyorsunuz? 

CEVAP: Yeni başkanımız güreşimizin sorunlarını yakından biliyor. 
Bu yüzden yararlı olacağına inanıyorum. 

Federasyon başkanın- dan ilk dileğimiz şimdiye kadar varolan programsızlığa son vermesi ve düzenli bir çalışma geleneği yaratmasıdır. 

İkinci dileğimiz, malzeme sıkıntısını gidermesidir. Özellikle manken meselesine öncelik vermelidir... 

Üçüncü dileğimiz dış turnuvaların artırılması ve kolaylık sağlanmasıdır. Dış temaslar gerçekten tecrübeyi artırmak ve diğer ülkelerin güreşini tanımak açısından önemlidir. 

Dördüncü olarak da, müsabakalar yapılırken ve kampa alınırken sporculara ödenen paranin artırılmasıdır. Müsabakalara 
giderken sporculara 130 
lira ödenmektedir. Bu gerçekten çok az. Normal bir otel 200 liradan aşağı değil. Diğer harcamaları da katarsak bir kulübün bir müsabakaya gitmesi 40.000 lirayı aşıyor. Bu miktarı karşılayabilen kulüp sayısı 3 
ya da 5. Bunun dışında milli takıma uzak şehirlerden çağrılan sporcuların” durumu da içler acısı... 

DEVAMI YARIN 


5 Kasım 1979 


(Baştarafı 1, sayfada) 


Jeyhun ve Köksal Top- dan, Sanayi ve Teknolo- i Bakanı Nuri Bazar, Maliye Bakanı İsmet sezgin, Sosyal Güvenlik 3akanı Sümer Oral, Bayındırlık Bakanı Selahat- in Kılıç'ın yeraldığı öğ- 
:enildi. 


Bakanlar Kurulu buşünkü toplantısında tasağı gözden geçirdikten :onra programa son şekli ni verecek 


Program, 19 Kasım azartesi günü meclislerle ayn ayrı okunacak, Danışma Kurulları Millet Meclisinde kabul edilen 
carar uyarınca 22 
Çasımda başlayacak göüşmelerde grubu bulu- 
1an 4 siyasi partinin sözüleri süre sınırlaması olnadan hükümet programı izerindeki görüşlerini ıçıklayabilecekler, 


Buna karşılık kişisel rüşmeler, 20'şer dakika irecek Bu durumda Milet Meclisindeki görüşnelerin bir günden fazla ürebileceği belirtiliyor. 
3u nedenle görüşmeler 
)ir gün sürerse, güven oyaması 24 Kasım Cumaresi' günü, iki gün sürer- e 25 Kasım Pazar günü rapılabilecek, 


DEMİREL TEBRİKLERİ 
KABUL EDİYOR 
Başbakan Demirel, vugün öğleden sonra macamında tebrikleri kabul itti) Genelkurmay Başka- u Kenan Evren saat 15. 
)0'de, Yargıtay ve Danış- ay Başkanları ile Cumauriyet Başsavcısı saat 6.00'da, Ankara Gaze- 


Bilgiç 


eciler Cemiyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu saat *7.00'de. Ziraat Odaları Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri de saat 17.30'da Başbakanı makamında ziyaret ederek tebriklerini sundular 


BAZI KURULUŞLARIN BAĞLANDIKLARI 
BAKANLIKLAR 
YENİDEN 
BELİRLENDİ 


Yerel Yönetim ve İş 


letmeler Bakanlıklarının kaldırılması ile bunlara bağlı bazı kuruluşların 


bağlandıkları bakanlıklar belirlendi. 

Buna göre, daha önce 
Gıda Tarım ve Hayvanalık Bakanlığına bağlı olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret Bakanlığına bağlandı Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları da Tica ret Rakanlığına bağlandılar. 

Resmi Gazetenin dün kü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine göre, eskiden İşletmeler Bakanlığına bağl! olarak çalışan Sümerbank, DESİYAB, TAK- 
SAN, TÜMOSAN, GER- 
KONSAN, TEMSAN bundan böyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak görev yapacaklar. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığına, İller Bankası İmar ve İskan Bakanlığına, Devlet Yatırım Bankası. Maliye Bakanlıgına, Etibank'ın Bankacılık Dairesi de bundan böyle Enerji ve Tabii Kaynaklar (o Bakanlığına bağlı olarak çalışacak. 


Kalp hastası... 


(Baştarafı 1. sayfada) sürünmekten bıktım"' dedi. 

Fatih'te bir lokantada 


TELEVİZYON 


19.00 HABERLER 


19.05 MUTLULUKLAR ÜLKESİ 


Ümit Denizer'in yazdığı ve AÇOK (Anadolu Çocuk Oyunlar Kolu) tiyatrosu oyuncularının oynadığı "Mutluluklar Ülkesi"' adlı oyun 


yayınlanacak 


19.50 FASIL 


İstanbul Radyosu ses ve saz sanatçıları karciğar 


faslını geçecekler 


20.30 HABERLER 


21.15 SAZ ESERLERİ 


21.20 KÖKLER 


Dizi filmin 5. bölümünde, Kunta Kinte'nin köle olarak yaşadığı Amerika'daki 10. yılı izlenecek. 
Geçen zaman içinde Kunta olgunlaşmıştır ve kaçma fikrinden de vazgeçmemiştir. Birçok kere kaçmayı dener. Son denemesinde köle avcıları tarafından yakalanır ve bir ayağı kesilir. Bu bölümden itibaren Kunta Kinte rolünü John A- 


mos canlandıracak. 


22.15 YERYÜZÜ GÖÇERLERİ 


Beş bölüm halinde hazırlanan dizinin ilkinde, 2. 
Dünya Savaşında yıkılan Avrupa'nın yeni baştan onarılması için yabancı ülkelerden sağlanan işgücü desteği, gelişmeleri ele alınarak, Batı Avrupa ekonomileri ve ülkemiz açısından incele- 


niyor. 


23.05 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış, Program ve Havaları 

Kısa Haberler 15.01 Yaşayan Hukuk 05.05 Türküler, Şarkılar ve 16.05 Okul Radyosu 

Oyun Havaları 17.02 Akşama Doğru 06.02 Günaydın 18.01 Çocuk Bahçesi 07.30 HABERLER 19.00 HABERLER 07.40 Sabahtan Sabaha 20.02 Çocuklar İçin On 09.02 Halk Müziğine Gö- Dakika 

nül Verenler 20.12 Oyun Havaları 09,20 Findiktan Pamuğa 20.15 Sılaya Dönüş 10.01 Arkası Yarın 21.02 Radyo Tiyatrosu 11.05 Okul Radyosu 22.02 TBMM Saati 12.10 Öğle Üzeri 23.00 HABERLER 13.00 HABERLER 23.10 Türküler Geçidi 14.32 Türküler ve Oyun 01,00 Program ve Kapanış 08.00 Açılış ve Program 17.30 Küçük Konser 08.02 Gün Başlıyor 18.00 Türk Halk Müziğin- 
09.00 Olayların içinden den Seçmeler. 
10.30 Yaşayan Ekonomi 19.00 HABERLER 10.50 Türküler Geçidi 19.45 Beraber ve Solo Tür- 
11.30 örneklerle Türk küler. 

Edebiyatı 20.45 Yuvarlak Masa 13.00 HABERLER 21.30 Türküler ve Oyun 14.00 Birike, Birike Havaları 16.20 Arkası Yarın 22.45 Türküler 16.40 Halk Müziğine Gö- 23.30 HABERLER 

nül Verenler. 23.55 Program ve Kapanış 


TRT3 


07.00 
07.02 
08.00 
09.00 
10.45 
11.00 
12.00 
12.03 
12.06 


Açılış ve Program 
Güne Başlarken 
Sabah Konseri 
Türkçe Haberler 
Saz Eserleri 

Öğleye Doğru 
Türkçe Haberler 
İngilizce Haberler 
Sizin İçin Seçtiklerimiz. 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 


A.Ş. atlına;sahibi ve' Genel Yönetmenil 


ORAL ÇALIŞLAR 


çalışan Kamil Yıdır makine dairesine indirilerek giysileri kurutuldu. Daha sonra da zabıt tutulması için karakola götürüldü. 


15.00 
«17.00 
17.03 
17.06 
19.00 
21.00 
22.00 
23.00 
01.00 


Günun Konseri 
Türkçe Haberler 
Ingilizce Haberler 
Sizler İçin 

Bir Konser 

Büyük Eserler 
Türkce Haberler 
Perşembe Konseri 
Program ve Kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


(Baştaralı 1, sayfada) 


rüşlükten sonra, 1 Xasım 
1974 tarihindeki 3212 
nolu kararını ve bunu izleyen kararlarını anım 


sayarak, kuvvet kullanarak toprak elde etmenin kabul edilmezliği prensibini akılda tutarak, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehlike teşkil eden Kıbrıs krizinin uzamasından büyük endişe ve Birleşmiş Milletle rin Kıbrıs konusunda aldığı kararların henüz uygulanmamasından büyük üzüntü duyarak, 19 
Mayıs 1979'un 10 Maddelik Anlaşmasını dikkate alarak, toplumlararası görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesi o konusunda derin üzüntülerini belirterek, Kıbrıs Cumhuriyetinin topraklarında yabancı askerlerin ve yabancı askeri personelin devamlı varlığı ve Kıbrıs Cumhuriyetinin toprağı- nın bir kısmının hala iş- 


gal altında bulunması gerçeği karşısında üzüntü belirterek, Kıb- 


rıs'ın demografik yapısını değiştiren tek yanlı tüm eylemlerden üzülerek Kıbrıs sorununun daha fazla geçikme olmadan, Birleşmiş Milletler Anayasası hükümleri ve ilgili BM kararları gereğince barışçıl yollardan çözülmesi gerektiğini akılda tutarak, 


"Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve bağlantısızlığına tam desteğini tekrarlayarak bir defa daha Kıbrıs'a tüm yabancı müdahalenin durdurulması çağrısında bulunur. 


Kıbrıs'ta toplumlararası... 


“Kıbrıs Cumhuriyetinin ve onun halkının işgal altındaki bölge ve 


onun doğal ve diğer kaynaklar üzerinde tam ve etkin egemenlik ve denetim hakkını teyid eder ve tüm devletlere, Kıbrıs Cumhuriyetine, yukarda sözü edilen hakları kullanmasında destek ve yardım sağlamaları çağrısında bulunur. 


“Kıbrıs sorununun çözümünde geçerli temeli teşkil eden ve Genel Kurul tarafından ovbirliği ile kabu! edilen ve Gü 
venlik Konseyinin 365 
(1974) nolu 13 Aralık 
1974 tarihli kararı 
ile teyid edilen 3212 sayılı kararla onu izleyen Kurulla Konseyin Kıbrıs konusundaki diğer karar larının, hemen ve etkin bir şekilde uygulanmasını ister 


"Kıbrıs Cumhuriyetinden, tüm yabancı silahlı kuvvetlerin ve yabancı askeri varlığın, derhal ve şartsız olarak çekilmesini ister, 


"Genel Sekreterden, iki toplumun temsilcileri arasındaki görüşmeler için arabuluculuk yapmaya devam etmesini rica eder, 

"Tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygı gösterilmesi ve göçmenlerin kendi arzularıyla salimen evlerine dönmeleri için acil önlemler almması çağrısında bulunur. 


"İki tarafça da kabul edilebilecek, tarafların temel ve meşru haklarına dayanan bir anlaşma: 
ya mümkün olduğu kadar erken varmak için, iki 


Hastanelerde... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


den bir hastanın rande vu alabileceği en erken zaman 8 ay sonrası. 

Hacettepe (Hastanesi 
Kardiyoloji bölümünde 8 
Kasım 1979 günü başvuran iki hastaya 22 Mayıs 
1980 günü için randevu 
verildi. 

Kalp hastası olan karı-koca aynı zamanda o gün başvuran hastaların en şanslisı, çünkü hastanın sahibi "Neden 8 ay sonraya?" diye sorunca, 


görevi memur, "O gün gelecek hasta randevusunu ıptal etti de onun için, yoksa en erken bir sene sonraya randevu veriyoruz " diye cevapladı. 

Ne demişler bekleyen derviş, muradına ermiş. Ama kalp hastaları ne kadar bekleyebilirler, onu bilemiyoruz. 

Hacettepe Hastanesi- nin 8 ay sonraki muayene günlerini izleyeceğiz. Bakalım 8 ay önce başvuran hastalardan kaç tanesi sağ kalmış. , 


MHP... 


(Baştarafı 1, sayfada) vundu: 

"Hükümet, sivri isimli insanlardan Oo çekinilmiş izlenimini uyandırıyor. 
Ilımlı, tanınmamış kişilerden oluşmuştur havasında. Sanıyorum ki CHP'nin ve aşırı sol'un tepkisini çekmemek için gayret sarfedilerek oluşturulmuş bir hükümettir” 

İstanbul CHP İl Başkanı Erol Ünal ise hükümet konusunda şunları söyledi: 

"Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. 
14 Ekim seçim sonuçları, ülkede yeni bir hükümetin kurulmasını ge- 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Dün yapılan seçimlerde AP Grup Başkanvekilliklerine Ankara Milletvekili Oğuz Aygün 2., Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca da 3. 
turda seçildiler, 

CHP'de ise dün sabah yapılan ilk turda 113 oy alan İstanbul Milletvekili Metin Tüzün yeniden göreve getirilirken, sabah yapılan 2. ve 3. 


tur oylamalarda ikinci Grup Başkanvekilliği için kimse yeterli oy 


elde edemedi. 

CHP Grubunda seçimleri Genel Başkan Ecevit yönetti. Gizli oya özel özen gösterilen seçim sırasında milivetvekilleri il il ad okunarak sırayla oy kullanmaya çağrıldı. 
CHP'li (o parlamenterler, seçimlerin çok disiplinli yürütüldüğünü söylediler. 

AP GRUBU 

Dün sabah saat 11'de başlayan toplantıya Genel Başkan ve Başbakan Süleyman Demirel olmak üzere, partili bakanlar ve milletvekilleri katıldı. İlk turda aday olarak ortaya çıkan Erzurum Milletve „kili Rıfkı Danışman, Gryasetlin Karaca 16 Bük” esir o Milletvekili Cemalettin İnkaya ve Anka- 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 
Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


rektirmiştir. Demokrasi- ye saygılı bir kişi olarak, milletin isteği paralelin- de kurulan bu hükümetin, Türk ulusuna yararlı olmasını dilerim." 


Ayn: konuda, AP İl 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk, hükümeti güven verici bulduğunu belir- 


terek şu görüşleri dile getirdi: 

"Ülkenin içinde bulunduğu bunalımı çöz- 


mekte bu hükümet başarılı olacaktır. 
Ancak,. kesin ve kalıcı çözüm yolunun, erken seçim olduğu inancımı tekrarlıyorum " 


AP de... 


ra Milletvekili Oğuz Aygün'den hiç biri yeterli çoğunluğu Oo sağlayamadı. 

İkinci turda ise İnkaya ile Karaca çekişirken Aygün 108 oyla Grup 
Başkan Vekili oldu. 3. 
turda ise Karaca 68 oyla ikinci Grup Başkan Vekilliğine seçildi. 

AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, Millet Meclisi AP Grubunun dünkü toplantısında yaptığı konuşmada “Parlamentoda gruplarımıza fevkalade önemli görevler düşüyor. 
Yepyeni çalışma şekilleri gerekecektir. Hüküs met, bu grupların içinde çıkmıştır. Arkadaşlarım hükümeti kucaklayacaklardır" dedi. 

Süleyman Demirel, daha sonra Grup Başkanvekilliklerine seçilen Ankara Milletvekili Dr. Oguz Aygün ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin-Karaca'yı kutlayarak kendilerine başarılar diledi. 

CHP GRUBU 

CHP Grubunda ise muhalefetin Metin Tüzün (İstanbul), Burhan Garip Şavlı (Muş), Genel Merkezden de Hasan Yıldırım (Kars), Hüseyin Erkanlı (Tunceli), İsmail 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 (7 
İZMİR: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, KonakjTel: 13 10 90 
— 25 25 54 [] ADANA: Atatürk Cad.113. Sok. Sefer İşhanı Kat:3 No:16 Tel: 103 42 O TRABZON: Cumhuriyet Mah. 
Kasım Sok, 27/10 Tel: 39 00 O DİYARBAKIR: Beyazıt 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toplumun temsilcileri 
arasında, 19 Mayıs 1979 


Anlaşması çerçevesinde serbestçe ve eşitliğe dayanarak yürütülecek, Genel Sekreterin göze- 


timinde, anlamlı ve sonuca yönelik görüşmelerin acele başlatılması çağrısında bulunur. 

"Tüm ilgili taraflara Kıbrıs konusunda uluslararası bir konferans toplanması fikrini dikkate almalarını öğütler." 

Waldheim'in, Genel 
Kurul üyelerine önceki gün sunduğu raporda 
Kıbrıs sorununun ancak toplumlararası görüşmeler yoluyla çözümlenebileceğini belirtmesinden sonra, Kıbrıs Rum yönetiminin de karar tasarısında görüşmelerin acele olarak başlatılması isteğini vurgulaması, Genel Kuruldan uluslararası bir konferans düzenlenmesi yolunda bir kararın çıkması olasılığının görülmediğini gösteriyor. 
Nitekim, Genel Kurul' üyelerinin büyük çoğunluğunun, Kıbrıs sorununun görüşmeler yoluyla çözümlenmesinden yana oldukları da belirtiliyor. 

KIBRIS TÜRK 

YETKİLİLERİNİN 

TEPKİSİ 


Öte yandan BM'ye sunulan karar tasarısı hakkında, Kıbrıs Türk Kesimi Yetkilileri, İslam ülkelerinin, Rum Kesiminin BM'ye sunduğu karar tasarısını "İstihza ile karşıladığını" söylediler. 

Aynı yetkililere Rum yönetiminin karar tasarısının BM'de kabul edilmesi halinde, Kıbrıs Türk kesimine ciddi bir durum değerlendirmesi yapmaktan başka çare kalmayacağını da ifade ettiler. 

Kıbrıs Türk kesimi yetkilileri, Rum kesimi: nin BM'ye sunduğu karar tasarısının toplumlararası görüşmeleri mezara götürdüğünü, bu durumda "Bağımsız bir Türk dev- 


leti" ilan etmenin ihtimal dışı kalmayacağını ileri sürdüler. 


Sosyal 
Demokrat-iş... 


(Baştarafı 1, sayfada) fından kaleme alınan istemde, toplu iş sözleşmelerinde yetkinin refe; randum yoluyla, saptanması, işkolu toplu iş sözleşmelerine son verilmesi, Anayasal bir hak olmayan lokavtın kaldırılması, tüm çalışanlara toplusözleşme ve grev hakkının tanınması, en az geçim ücretinin günün koşullarına göre ayarlanması ve vergi dışı bırakılması, tüm sendikal örgütlerin girdilerinin kamu niteliği taşıyan bankalar- da toplanması gibi talepler yeralmakta. 

Sosyal (o Demokrat-İş yöneticileri ayrıca, anarşi konusunda, can ve mal güvenliğini tehdit eden terör olaylarının önlen mesi için daha ciddi ve tutarlı biçimde savaşmak gerektiğini vurgulayarak bu konuda yeni hükümetin gerekli önlemleri almasını istiyor, 


en (Uşak), aday olduar. 

İlk turda Tüzün 113 
oyla seçimi kazanırken, Şavlı 91, Yıldırım 75, Aydın 52, Erkanlı 
23 oy aldılar ve gerekli 
105 oyu tamamlayamadılar. Sabah yapılan 2. ve 
3. turlarda da diğer dört adaydan hiç biri yeterli sayıya ulaşamadı. 

Yapılan beşinci ve altıncı tur oylamalarda da çoğunluk sağlanamaması üzerine Tunceli Milletvekili Hüseyin Erkanlı ile Uşak Milletvekili İsmail Aydın adaylıktan çekildiler. 


Kızımız 
CEREN dünyaya geldi. 
Dostlarımıza 


duyururuz. 


LEYLA/ 
ATİLLA 


KAYIP Nüfus Cüz danımı kaybettim. Geçer sizdir. 

Bira AĞCA 


Ne dersiniz? 


(Baştarafı 1, sayfada) 
600 milyon veya 
2 milyar 700 milyon 


yar doları bulması beklenmektedir." 

DIŞ BORÇLAR 

Hükümete geldiklerinde ödeme vadesi gelmiş, yüksek faizli dış borçlarla (o karşılaştıklarını söyleyen Ecevit, yeni hükümete 3 yılı. ödemesiz olmak üzere ertelenmiş borçlar ve kullanılabilir durumda uygun koşullu krediler devrettiklerini kaydetti. Ecevit bu arada hükümetten ayrıldıkları sırada ödeme zamanı gelip te ödenmemiş borç bırakmadıklarını sözlerine ekledi. 


DIŞ KREDİ 

OLANAKLARI 
Ecevit, hükümeti döneminde sağlanan dış kredi olanakları"konusunda ise şöyle konuştu: “Hükümetimiz döneminde Türkiye'ye toplam 
2 milyar 206 milyon do- 


lar tutarında dış kredi sağladık. Bunun dökümü şöyle; 


"Program ve banker kredisi 1 milyar 271 milyon dolar, ithalat ve finansman kredisi 124 milyon dolar, proje kredisi 
811 milyon dolar. Program ve banker kredisi niteliğinde olanların büyük kısmını 1978'de kullandık. Proje kredilerinin büyük bölümü ise önümüzdeki yıllara sarkmış durumda. Yeni hükümet bü proje kredilerinin önemli bir kısmından yararlanabilme imkanı bu- 


lacaktır. Sağladığımız krediler uygun koşulludur, Aldığımız banker 


kredileri bile 5 yıldan daha az vadeli değildir." 
DIŞ SATIM 

CHP Genel Başkanı 
Bülent "icevit, geçen yıln ilk 9 ayına oranla bu yılın ilk 9 ayında sanayi ürünleri dış satım gelirlerinde döviz olarak yüzde 50 artış sağladıklarını söyledi. Dış satım gelirlerinin diş alımı karşılama oranının yüzde 30' 
dan yüzde 50'ye yükseldiğini belirtti. 

İŞÇİ DÖVİZLERİ 

Demirel'e envanter veren Ecevit'e göre, işçi 
dövizleri 1977'de 982 
milyon dolarken, 1978' 
de de aynı düzeyde kaldı. 
Bu yıl ise işçi dövizlerinin 1 milyar 800 milyon dolara varmas bekleniyor. 

Bülent Ecevit, turizm sektöründe 1978 yılmda 
148 milyon dolarlık döviz fazlası elde edildiğini açıkladı. Ecevit, kısa vadeli ve yüksek faizli dış borçlardan 5 milyar 609 milyon dolarlık bölümünü uygun koşullarla ertelettiklerini söyledi. 

TEMEL GEREKSİNME MADDELERİNDE 
DURUM 

Bazı Lemel gereksinme maddelerindeki duruma da değinen Ecevit, 1979" da ülkenin yağ ihtiyacı- nın fazlasıyla karşılandığını, ancak bazı psikolojik sebepler nedeniyle gereğinden fazla yağ alan . kimselerin yağ darlığı görüntüsü yarat-Cıklarını söyledi. Ecevit, ekmek sıkıntısının sözkonusu olmadığını, 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dersiniz? 


maz bir şekilde hükümetin üstüne salacaklar. Bu sayede AP ile CHP'nin birbirine yakınlaşması önlenecek ve "Amerikan emperyali#minin dayatmak istediği lesine bir birlik gerçekleşmeyecek. 

CHP'ye akıl hocalığı etmiş yazarlar gerginliğe devam" stratejilerini büyük bir ısrarla sürdürüyorlar. Ecevit'ten daha önde giderek hükümete daha kurulmadan veryansın ediyorlar. Önceki gün Ecevit ile Demirel arasında başlayan olumlu yaklaşımdan sonra bile aynı"tutumda diretiyorlar. kimse onları Demirel'e karşı "kararlı" mücadeleden döndüremiyor. 

Herkes istediği gibi davranmakta serbesttir. Ancak bu yazarlara sormak istediğimiz birşey var. Moskova yanlısı gazete, hükümet gündeme geldiğinden beri "MC kuruluyor, savaşa hazır olalım" çağrısı yapıyor. Sizin yorum ve tutumunuz en çok Moskova yanlılarının işine yaramıyor mu? Yarın bir sahte solcu grup teröre daha hızla devam çağrısı yaparsa, sizin bunda sorumluluğunun olmayacak mı? Öyle ya kararlı mücadeleyse en kararlısı öyle yapılır, ortalıkta böyle karışır ve gerginlik artar, Demirel de köşeye sıkışmış olur. 


(Baştarafı 1. sayfadaf 


böy- 


M| 

Ecevit, “Bolluk... 
TMO'nun elinde yeterli miktarda buğday bulunduğunu, önemli miktarda buğday dış satımı yapılabileceğini de sözlerine ekledi. 

PETROL SORUNU 

CHP Genel Başkanı 
Ecevit, hükümet oldukları dönemde petrol fiyatlarının büyük bir hızla arttığını, geçtiğimiz yıllarda yüzde 13 olan artma Oranının, giderek yüzde yüze doğru tırmandığını belirterek, iktidar oldukları dönemde çekilen akaryakit sıkıntısının bu nedenden kaynaklandığını söyledi. 

Günümüzde dışarıdan bağlantılı petrol alma- nın çok büyük önem taşıdığını söyleyen Ecevit, bağlantılar sağlanamadığı takdirde spot alım denilen, serbest piyasa alımlarına başvurmak gerekeceğini, böyle bir durumun çok büyük ölçüde döviz kaybına neden olacağını vurguladı. 
Bağlantılar konusunda hükümetleri döneminde 


gerekli dış ilişkilerin kurulduğunu belirten Ecevit, bugüne 


kadar petrol alım bağlantısı kurulan ülkeleri şöyle sıraladı: Irak'tan 5 
milyon ton, Libya'dan 3 
milyon ton, Rusya'dan 3 
milyon ton, İran'dan 800 
bin ton, Suudi Arabistan" dan 5 milyon ton. Ecevit bu bağlantıların bir kısminn tamamlandığını, bir kısmının ise önümüzdeki günlerde görüşmeler sürdürüldüğü takdirde tamamlanabileceğini sözlerine ilave etti. 

Dış ekonomik ilişkilerin ekonomik boyutuna, kendi hükümetleri dönemine gelinceye kadar, gereken önemin verilmediğini öne süren Ecevit, dış ilişkilerde ilk kez kendilerinin ekonomik boyuta büyük ağırık verdiklerini, Türkiye'ye çok geniş pazar olanakları sağladıklarını söyledi. 

Ayrıca dışarıya mühen dislik ve müteahhitlik hizmetleri ile: benzer hizmetler sunarak, Türkiye'nin + döviz rezervlerini önemli ölçüde artırma olanağı 


sağladıklarına değinen 
CHP Genel Başkanı bazı komşu ülkelerin 


harita yapımlarını Türkiye'nin üstlenme olanağının olduğunu, konuya ilişkin girişimlerinin sonuç verme aşamasına yaklaştığını, bu yoldan da ülkeye döviz sağlanması olanağının 
Gi sözlerine ekle- i. 

YENİ GELENEKLER 

Basın toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan CHP Genel Başkanı Bülent E- 


cevit, bir soru üzerine, kendisine 1977 yılında hükümeti devraldığında 


hiç bir bilgi verilmediğini, 1978'de ise hükümeti’ devralırken kısa bir görüşme yaptıklarını be-” 


lirtü. Ecevit, "Demokrasimiz henüz yeni sayılır. Elbirliği ile birtakım gelenekleri yerleş- 


tirmeye çalışıyoruz. Bu söylediklerim geçmişe yönelik bir eleştiri olarak alınmamalıdır” dedi. 


İSVEÇ 

Gürgün, 
Duvgrand S/A, 
1 tr. 17236 
Sundbyberg, 
Tel: 08/296 628 


HOLLANDA 


Bildstr. 53, 
Utrecht 
Tel: 
314761 


Tel: 


İSVİÇRE 


Ch, des Cotes I 
1020 Renens 


3421 72 


(Baştarafı 1. sayfada) larını açıkladılar. ABD bu amaçla bölgeye "USS 


, Midpay" adlı uçak-gemi- 


siyle bazı savaş gemilerini gönderecek. 

ABD Savunma Bakanlığı, manevraların 6 ay öncesinden planlandığını ve İran'da Şah'a karşı muhalefet sırasında ABD' nin gövde gösterisi yapmayı tasarladığı nı bildirdi. Gazetecilerle görüşen Savunma Bakanlığı Sözcüsü Thomas Lambert, bugünlerde bölgede bir manevra (o düzenlemenin nin İran için bir kışkırtma hareketi sayılabileceğinden manevraların ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna "Bildiğim kadarıyla erteleme olasılığı yok" şeklinde cevap ver- 


di. 
MEVDUATLAR KONUSU. 
Dışişler. Bakanı Beni Sadr, dün düzenlediği basın Loplantısında, ABD bankalarında bulunan yaklaşık 12 milyar doların çekilerek Fransa ve Almanya gibi dost ülke-” lere transfer edileceğini açıkladı. Sadr, ABD'nin İran'a ait paraları bloke etmesinden korkmadığını bildirerek, bu kararın Merkez Bankası tarafın-. 
dan önerildiğini, İslam Devrim Konseyi tarafından onaylandığını kay- 


Ecevit bir başka soru üzerine, yağ, tüpgaz, ve benzeri maddelerin hâlâ bulunmaması ko-. 
nusunda şöyle konuştu: "Daha önce de belirttiğim gibi bu yılın ilk yarısında döviz darlığı nedeniyle, yağ ve tüpgaz sıkıntısı oldu. Yılın ikinci yarısından sonra ise, tüpgaz ve yağ ihtiyacın üzerinde sağlandı. > Bunun sebebi tamamen psikolojiktir. Vatandaşlar, yine darlık olur gerekçesiyle ihtiyaçlarından fazla yağ ve tüpgaz aldılar." 

Ecevit ayrıca darlığa neden olarak, stokçuluğu ve dağıtım sisteminde- ki aksaklıkları da gösterdi. 

DİYALOG 

Bir başka gazeteci- nin iki lider arasında son güħlerde görülen yakın- 


laşmanın nedenini sorması üzerine Ecevit şu karşılığı verdi: "Bizim 


açımızdan yeni bir durum ve neden yoktur. 
Türkiye'nin çok önemli meseleleri vardır. Bu meseleler dayanışmayı gerekli kılmaktadır. Biz daha önce de sert ve gerilimi artıncı muhalefetten kaçınmıştık, Yalnız bugün öylesine hırçın bir muhalefet dönemini geride bıraktık ki, CHP'nin eski olumlu tutumu böyle bir izlenim yaratmış olabilir, Biz AP ile diyalogtan da hiç bir zaman kaçınmadık." 

Demirel ile görüşmesinde yalnızca devir teslim meselesinin . görüşüldüğünü belirten Ecevit, seçim sistemi ile ilgili bir soruya da, "Bu konulara girmedik. Ön seçim sisteminde bazı aksaklıklar olduğu bence de haklı olarak söylenebilir. Ancak ben seçim sisteminde aksaklık olduğuna inanmiyorum. Büyük çoğunluğa dayanan hükümetler bugün için Batıda bir lükstür" dedi. 


ABD ileaskeri... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


terli olmadığını, bunun artırılması gerektiği görüşünü dile getiriyor. 


Buna karşılık ABD heyeti ise Türkiye'ye yapılacak askeri yardım miktarının artırılması halinde, bunun Kongreden geçmesinin çok güçleşeceğini, özellikle de yaklaşan Başkanlık seçimleri nedeniyle o büyük zorluklar çıkacağını savunuyor. ABD heyeti ekonomik yardımın artırılmasının mümkün olduğunu, bunun zaten büyük ölçüde artırıldığini, böylece Türkiye'nin serbest kalan diğer kaynakları askeri harcamalara tahsis edilebileceğini söylüyor. 


Bu konudaki anlaşmazlıkların giderilmesi için yeni girişimlerin yarın yapılacak toplantıda masaya getirileceği öğrenildi. 


Öte yandan üzerinde anlaşmaya varılan noktaların kaleme alınması çalışmaları da sürdürülüyor. 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 

6 aylık 900 TL 

1 yıllık 1800 TL 


ABD ve İngiltere... 


detti. Sadr, Batı Alman Büyükelçisi Gerhard Ritzelin'in İran-Almanya işbirliği için kendilerine güvence verdiğini söyledi. 

Bu arada ABD Başkanı Jimmy Carter İran'ın ABD'deki tüm malları ile bankalardaki tüm mevduatının bloke edildiğini açıkladı. Bu kararın İran' da yeni tepkiler doğuracağı gözlemcilerce ifade ediliyor. 

İran'ın karan tüm döviz ve altın borsalarını etkiledi. Doların kuru düşerken, altının bir onsu 
5 dolar yükselerek 
389,5 dolara çıktı. 

Konu üzerine birer yorum yapan Merkez 
Bankası eski Başkanı Memduh Güpgüpoğlu ve 
Prof. Erdoğan Alkın, İran'ın tüm paralarını kısa sürede Amerikan bankalarından çekmesinin olanaksız (o olduğunu,ancak bunun gerçekleşmesi halinde ABD ekonomisi ile Dolara bağlı ekonomilerin olumsuz bir şekilde etkileneceğini belirttiler. 
Güpgüpoğlu ve Alkın ancak vadesiz yatırılmış paraların (o çekilebileceğini hatırlattılar ve ödemeler dengesinde bozukluklar meydana geleceğini belirttiler. 


"SUÇSUZ" 
REHİNELER 


İran Dışişleri Bakanı 
Beni Sadr, dün ABD Elçiliğinde Amerikalı olmayan ve onlarla işbirliği yapmayan rehinelerin serbest bırakılacağını, bu konuda işgalci öğrencilerin çalışmalar yürüttüğünü ve 2-3 güne kadar sonuç alınabileceğini söyledi. 

Beni Sadr ayrıca, ülkesinin isteklerini BM'de açıklamak üzere bugün 
New York'agidiyor. Sadr, İran-ABD ilişkilerinin son durumu üzerine BM" 
ye bir mesaj göndermişti. 

Sadr, ABD'ye petrol ihracını durdurduktan sonra öteki OPEC ülkelerinden de aynı şeyi yapmalarını isteyeceklerini söyledi. 

HAVA SAHASI 
ABD'YE KAPANDI 
İran İslam Devrim 

Konseyi, Amerikan uçaklarına İran hava sahasını kapama kararı aldı. 

Washington'daki kaynaklar bu kararın, ABD' 
ye petrol satmama kararı ile aynı günde alındı. 
ğını belirtiyorlar. 


New York'taki "Pan 


, Am" şirketi de iki ülke 


arasındaki gerginlik nedeniyle uçak seferlerinin 
7 Kasımdan itibaren kaldırıldığını bildirdi. 
TEMSİLCİLER 
MECLİSİNİN KARARI 
VE SADR'IN 
AÇIKLAMASI 

Tahran'daki ABD Elçiliği işgali sürerken, ABD Temsilciler Meclisi oybirliği ile İran'a askeri ve ekonomik yardımın kesilmesi kararı aldı. 

Gözlemciler, bunun İran'a karşı yeni bir misilleme olduğunu ileri sürüyorlar. ABD bundan önce de, misilleme olarak, İran'dan petrol almayacağını, ülkedeki İranlıların durumla- ~ rının gözden geçirileceğini açıklamıştı. 

İran ise ABD mallarina boykot uygulama ve ABD'ye petrol satmama kararı almıştı. 

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Beni Sadr, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'a gönderdiği mesajda,iki ülke arasındaki durumun "'savaş hava sına'' büründüğünü belirterek, ABD'nin Iran'a "ekonomik savaş" açtığını söyleyerek Güvenlik Konseyini toplantıya çağırmıştı. 


zadr, "Le Monde" gazetesine verdiği demeçte de, "Amerikan emperya- 


lizmi ile hesaplaşmaya hazır olduklarını" belirtmiş, Avrupa'yı, 


ABD'nin oyunlarına gelmemesi için uyarmıştı. 
Sadr, gerekirse, İslam ülkelerinin bir petrol ambargosu uygulayabileceğini bildirmişti. 


VANCE'IN AÇIKLAMASI 

ABD Dışişleri Bakanı 
Cyrus Vance, Washington'daki Kongre binasında, Temsilciler Meclisi üyelerine ve Senatörlerin İran'daki elçilik işgaliyle ilgili bilgi verdi ve “İran'daki bunalım daha tam olarak çıkmaza girmiş sayılmaz" dedi. 

Vance gazetecilere yaptığı açıklamada ise, "Son durumu görüştük. 
Şimdiki halde rehinelerin durumunda bir degişiklik olmamıştır." 
dedi. 

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsü, işgal olayının başından beri Tahran Elçiliği ile temas halinde 


olduklarını müslüman öğrencilerin elindeki rehinelerle görüşmeler yapıldığını açıkladı. 


Sözcü telefon bağlantısının resmi olmas yan görüşmeler sonucu kurulduğunu bildirdi. 
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bunun rehineleri biraz rahatlatmak için yapıldığını, Dışişleri BakanlığındanTahran Elçiliğine telefon edildiğini. telefona çıkan bir işgalciye durumu anlattıklarını ve taleplerinin kabul edildiği bildirdi. 
Sözcü, bunun üzerine, sansür edilmek koşuluyla rehineler ve yakınlarıyla karşılıklı mesaj iletişimi olduğunu sözlerine ekledi. 


ABD'DE İRAN 
DÜŞMANLIĞI 

Tahran'daki ABD Elçiliğinin işgali ve ABD' de fran aleyhtarı gösteriler sürerken bazı ''açıkgöz işadamları mak üzere İran bayrağı üretimine başladı. İran bayrağının 13 dolara satıldığı bildirildi. 

Öte yandan ABD'deki 
İran aleyhtarı gösteriler- de, "Petrolünüzü İçin", “İranlı Öğrenciler Sınırdışı Edilsin" şeklinde sloganlar atıldığı ve bazı sorumsuzların, Amerikan halkı arasında İran düşmanlığı yaydığı esefle gözleniyor. 

ABD ENERJİ 
BAKANININ 
AÇIKLAMASI 

ABD Enerji Bakanı 
Charles Ducan, İran'dan petrol alımının durdurulması üzerine, bu kış ülkede yakıt sıkıntısı meydana gelebileceğini söyledi 


New York'ta, büyük petrol şirketlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Ducan, İran'dan günde alınan 
700 bin varil petrolün kesilmesiyle meydana gelen açığı ancak fedakarlıkla kapatabileceklerini ve daha az araba kullanılması gerektiğini söyledi. Ducan herkesin günde 5 km. 
daha az seyahat ederek 
700 bin varillik petrol 
açığını kapatabileceklerini sözlerine ekledi. 

Bu arada İran'ın ABD' 
ye petrol satışını durdurmasından sonra Venezüella ve Meksika ABD'ye daha fazla petrol satmayacaklarını açıkladılar. 

BAHTİYAR'IN 
İDDİASI 

Devrik Şah'ın son Başbakanı Şahpur Bahtiyar, "The Times" gazetesine verdiği demeçte, 
ABD Elçiliği olayının Ayetullah oHomeyni'nin üşüşüne neden olabileceğini ileri sürdü. 4 

Bahtiyar, Homeyni' 
nin çevresinde bir patlama olacağını öne sürerek, ülkede durumun bir yıl öncesine oranla daha acılı olduğunu ve Homeyni'nin "çok yakında devrileceğini" iddialarına ekledi. Bahtiyar, Şah'ın İran'a iyi veya kötü "hizmet ettiğini" ve Şah'ı tarihin yargılaması gerek tiğini öne sürdü. 

İRAN-IRAK 
ÇATIŞMASI 

THA'nın bildirdiğine göre, İran uçaksavar kuvvetleri, İran hava sahasmi ihlal eden 2 Irak helikopterine ateş açtılar. "PARS" ajansına göre de Irak helikopterleri bölgede yarım saat dolaştılar, ateş üzerine kaçtılar. i 


BAŞSAĞLIĞI 


Taşlıoluk Köyü Muhtarı 


İbrahim Demir ʻi 


kaybettik. Ailesine ve köyü halkına başsağ- 


lığı dileriz. 


TKP Kayseri Pınarbaşı İlçe örgütü 


İLAN TARİFESİ 


Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
Vot: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak poslası ücreti eklenir. 


Doğum, Evlenme, 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7, sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


L8S ~ OVEZE 


yakıl: } 


> 


Eski sinema oyuncusu 


© “SALT-Hoylaması kıl payı ile sonuçlanabilir” 


FRANKFURT (ÖZEL) Yaklaşmakta olan SALT oylamasıyla ilgili bir yorum yayınlayan Alman Frankfurter Allgemaine gazetesi Carter'in,Senato Dışişleri Komitesinde alınan kararın 6'ya karşı 
9 oyluk bir çoğunluğa dayanmasın- 
dan hayal kırıklığına uğradığını söy- 
“lüyor. t 
Gazeteye göre, SALT-2'nin Senatoda onaylanması ya da reddeesine kıl payı ile karar verile- 


SALT —2'nin onaylanmasından yana olanların Komitede 5'e karşı 10'luk bir çoğunluk beklediklerini belirten Frankfurter Allgemaine gazetesi,bu konuda şunları belirtiyor: "Komitenin, SALT-2 anlaşmasını ancak 6'ya karşı 9 oyla Senatoya havale etmesi bile, görev süresi içinde Carter'in iç ve dış siyaset alanın- daki bu en önemli kararının gerçekleşmesinin, ancak çok büyük mücadele ile olabileceğini gösteren bir delildir.' 

aliye ondan yazan yorumcu Von Jan Reifenberg'in bildirdiğine 

öre, Komitede 5'e karşı 10 oy bekyen Carter'in oylamadan sonra yaptığı açıklamada dile getirdiği 'derin teşekkürleri", hayal kırıklığının anlaşılmasını engelleyemedi. 
Beyaz Saray Hukuk Sözcüsü Cutler' in "sonucun hayal kırıklığı" olduğunu açıklamasının tayin edici olduğunu belirten yorumcu .Carter'in üzücü Tahran olayına rağmen her gün bir saatini ayırarak Cumhuriyetçi muhaliflerin 4 temsilcisi ile görüş-Mi Paa El bildiriyor. Yazara göre, Carter in ikna etmeye çalıştığı senatörler arasında "kilit noktasını oluşturan"  senatörlerden Georgiyalı Nunn ve New Yorklu Moynihan da bulunuyor. 
orumda, Küba'daki Sovyet as- 


Ronald 
Reagon da ABD 
Başkanlığına adaylığını koydu 


NEW YORK (AA) 
Emekli sinema oyuncusu ve California Eyaleti eski Valisi Ronald Reagon da Cumhuriyetçi Partiden 1980 yılı Başkanlık seçimlerine adaylı- 


ğını koyacağını açıkladı. 
68 yaşındaki Reagon . 
Başkan adaylığını açıkladığı konuşmasında, 
ABD'nin yeni bir manevi silkinişe ihtiyaç duyduğunu söyledi. 

Reagon, enflasyonla mücadele için vergilerin indirilmesini, hükümet harcamalarında kısıntıya gidilmesini, ülke içinde üretilen elektrik enerjisi ile petrole uygulanan fiyat kontrollarının kaldırılmasını ve savunma harcamalarının artırılmasını istedi. Reagon, Porto Riko' 
ya da, halkın istemesi halinde bağımsızlık tanınmasından yana olduğunu belirtti. 


Fritz 


ha 


rulması. 
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Geçtiğimiz ay, Almanya'da Hıristiyan Sosyal Partinin (CSU) "FEDERAL ALMANYA, FİN-LANDİYALILAŞTIRILMAMALI!" parolası altında yapılan "Savunma Politikası Çalışma Grubu" toplantısında Parti Başkanı Franz Josef Strauss şöyle 
Demokrat Parti/ Hür Demokrat Parti) koalisyon hükümetinin savunma politikası seçimlerde oy toplama taktiğine göre ayarlanmıştır ve Avrupa © üzerindeki tehlikeyi gözardı etmektedir. Sovyetler Birliği'nin 1969 yılından bu yana 'silahsızlanma' yaftası altında askeri dengeyi kendi lehine döndürdüğü su götürmez bir gerçektir. 
Bu, Sovyetler'in saldırı durumunda olduğunu ve Batı Avrupa için bir tehlike teşkil ettiğini göstermektedir. Bay Wehner (Sosyal Demokrat Parti Başkanı), Sovyetler Birliği'nin silahlanmasının barışçıl ve savunmaya yönelik olduğunu iddia etmektedir. Bu iddia, ya bu konuda hiç birşey bilmemek, ya da gerçekleri kasıtlı olarak saptırmaktır". 

Hıristiyan Sosyal Parti Simmermann da konuşmasında, Sovyetler Birliği'nin saldırı politikası güttüğünü, hedefine ulaşmak Ççekinmediğini belirtti ve özellikle Batı Avrupa'nın Sovyet tehdidi vurguladı. 

"Çalışma Grubu" iki nokta üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı: 

1- NATO'nun Batı Avrupa kanadının da- 


2- Avrupa ortak savunma gücünün oluştu- 


Divan Başkanı Dr. Alfred Schwinger, ikinci değinerek, Fransa'sız savunma gücünün düşünülemeyeceğini belirtti ve yalnızca Fransa ve Batı Almanya ordusunda deniz-hava ve kara kuvvetlerinin de bulunduğunu, Danimarka, Belçika ve Hollanda askeri kuvvetlerinin ise güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. 
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noktaya 


keri birliği nedeniyle çıkan tartışmaya da dikkat çeken Reifenberg bu meselenin kamuoyunda duyulmasını sağlayan İdaho'lu Demokrat .senatör ve Senato Dışişleri Komitesi Başkanı Church'un, Carter'den „bu birliğin herhangi bir saldırı niyeti taşıyamayacağını ve savaş müfrezesi olmadığını garanti: etmesi isteğini (o bildiriyor ve şöyle diyor: "Böylece -SALT'ı savunanların ve özellikle de New Yorklu senatör Javits'in hararetle ortaya koydukları 'şimdi geçerli olan, en kötüyü, felaketi ( engellemektir' tezine itibar edileceği bile şüpheye düşmüştür, Hatta SALT'a karşı olumlu tavır alan komite üyeleri bile,SALT'a rağmen iki süper devletin de rahatlıkla stratejik silahlarını geliştirebilecek ve modernleştirebilecek durumda olmaları gerçeği yüzünden endişelidirler.' 


Gazetenin yorumuna göre, SALT'ın kaderi Demokrat Meclis Grubu Başkanı Batı Virginyalı Byrd'ın elinde. Reifenberg bu konu da da şöyle diyor: "Eğer Byrd anlaşmayı bütün engellerden geçirerek üçte ikilik çoğunluğa ulaştırabilirse, Carter zafere ulaşabilecek" 

Yorumda ayrıca,oylamaya kadar ve oylamadan sonra beklenen teknix gelişmeye de değiniliyor ve anlaşmanın ancak kasım sonunda Komiteden Sı ulaşacağı bu yüzden de Senatoda ele alınmasının aralık ortasına kalacağı belirtiliyor. Buna göre,SALT-2 tartışmalarının bitirilip Senato oylamasından sonuç alınması ocak ayına kadar sürecek. Aralık ayında Bürüksel'de biraraya gelecek olan NATO bakanları, bu durumda, ellerinde SALT'ın kaderini belirleyen bir karar olmaksızın masaya oturacaklar. 


Le ESA PERS ETORRI iğ Straus. Sovyet tehdidinin arttığını belirtti 


B. Almanya'da muhalefet iktidarı Rusya'ya karşı tutumundan dolayı 


eleştiriyor 


konuştu: "SPD/FDP (Sosyal 


Savunma uzmanı 


için: savaşa girişmekten 


altında bulunduğunu 


da güçlendirilmesi, 


bir Avrupa 


Atılacak işçi sayısının 15 bini bulduğu bildiriliyor İngiltere'de toplu işçi çıkarmalara başlanıyor 


FRANKFURT BÜROSU 

İngiltere'deki ekonomik krizin 
sonucu çeşitli işyerlerinde 15 ila 16 
bin işçiyi kapsayan toplu işten çıkartmaların planı geçtiğimiz gün Londra' da açıklandı. Sözkonusu plana göre, devlet teşebbüsü olan British Steel Corporation, Nordwales'teki Demir 
Çelik Fabrikasında toplam 6 bin 420 
çalışana çıkışı verilerek işyerinin kapatılacağı belirtiliyor. Yılda İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde bulunan işyerlerinde toplam 17 milyon ton ham çeliği işleyen devlet teşebbüsünün İngiltere' nin do kesimindeki fabrikasında 
1200, İskoçya bölgesinde de 1200 
işçinin çıkartılmasına karar verildiği açıklandı. 

Aynı kaynaktan yapılan açıklamaya devlet teşebbüsünün Northhamptonshire'deki 5 bin 500 işçinin çalıştığı fabrikanın kapatılmasının da uzun sür- 


meyeceği kaydedildi. 
TRAKTÖR FABRİKALARINDAN 
4 BİN 50Ö İŞÇİ ATILIYOR 

Traktör konserni Massey-Ferguson un ise Climarnock'daki (İskoçya bölgesinde) yılda 1000 ile 1200 biçer-döver üreten fabrikanın da kapatılacağı öğrenildi. 1500 kişinin de üretilen biçer-döverlerin aynı konsemin Fransa'daki fabrikasında üretileceği belirtiliyor. 

Öte yandan dikiş makinası fabrikası Singer'in önümüzdeki yıl yortusuna kadar 3 bin işçisini çıkartarak üretimi durduracağı o bildirildi. Batı basını Muhafazakar hükümetin yolaçtığını ileri sürdüğü işçi çıkartmalarının özellikle kuzey bölgesinde yoğunlaşmasını İngiltere'de diğer bölgelere nszaran oldukça iyi olan bu bölgede önümüzdeki günlerde protestolara yolaçacağını yazıyor. 


B. Rusya'dan İngiltere'yi vurabilen SS-20 füzelerinin temsili resmi. Bu füzelerin varlığı uzaydaki uydular tarafından saptan- 

L 


"NATO DA İŞLER 
VARŞOVA PAKTINDA 
OLDUĞU KADAR 
KOLAY DEĞİL” 
e 
ZAGLADIN: 
"AMERİKAN 
SİLAHLARI 
AVRUPAYA 
GELİRSE SİZİN DE GÜVENLİĞİNİZ 
TEHLİKEYE GİRER” 
Li er iç 
"BATI 
ALMANYA” DA 
$S-20” LERLE KIYASLANABİLECEK 
BİR SİLAH YOK” 


SPIEGEL: Bir bütün olarak belki bir dengeden sözedilebilir ama bölgesel olarak Avrupa'da bir denge bozukluğu var. 

ZAGLADİN: 22 Ekimde Bay Luns Avrupa'da eşitlik olduğunu söyledi. 

SPİEGEL: Sovyetlerin SS-20 tipi füzelerine karşı Batı Avrupanın aynı düzeyde bir silahı yok. 

ZAGLADİN: SS-20 bizim için nitelik bakımından yeni bir silah değil ama "Pershing 2" ve Cruise füzeleri böyle silahlar. Biz 50 yıllarının sonundan beri orta menzilli füzelere sahibiz, hatta eskiler bugünkülerden daha güçlüydü, daha uzun menzilleri vardı, ama kimse onlara ses çıkarmadı 

SPİEGEL: Ama SS-4 ve SS-5 tiplerin- de üç tane atom başlığı yoktu. 

ZAGLADİN: "X" Kilotondaki 3 
nükleer başlık, 5 "X" veya 10 "X" Kilotondan daha güçlü değildir. Bay Brejnev Sovyetler Birliği'nin Avrupa bölümünden son on yıl içinde orta menzilli nükleer silahlarında tek bir füze veya tek bir uçak bile artış olmadığını söyledi, Aksine orta menzilli füze rampaları ve nükleer güçlerinde belli bir azalma oldu. 

SPIEGEL,: Patlayıcı başlıkların sayısı füze başına üç misli artırılırsa böyle olur. 

ZAGLADİN :Bizdeki başlık sayısı Avrupa'da Amerikalıların bulun- 


. durduğundan daha az. 


FALIN: Hatta Amerikalılar bile 
Avrupa'da Sovyetlerin 3 bin 500 


| Dünkü sayımızda Almanya’ da yayınlanan SPIEGEL dergisinin 
Í - Sovyetlerin dış ilişkiler konusundaki uzmanları 
| Zagladin ve Falin ile yaptığı görüşmenin ilk bölümünü yayınladık. 


Görüşmenin bugünkü bölümü 


Avrupa ya yönelik SS-20 füzeleri üzerinde yoğunlaşıyor: 


Tehdit mi 


başlığına karşı 9 bin atom başlıkları olduğunu söylüyorlar. 

SPİEGEL: En fazla 7 bin başlık var ve 4 bin kilometreden öteye ulaşamıyor- 


lar. 

FALİN: Bunların en azından üçte biri daha uzun mesafelere ulaşabilirler. Zaten onun için burdalar. 
"Frankfurter Rundschau" 15 Mayıs'ta bu füzelerin Sovyetler Birliği" nde nüfusun ve sanayinin yüzde 20' sini yokedebilecek güçte olduğunu yazdı. 

SPİEGEL: Batı Almanya'da, SS-20' lerle herhangi. bir şekilde kıyaslanabilecek bir silah yok. 

FALİN: Farklı meseleleri birbirine karıştırmamalıyız. Amerikan silahlarını, ister Batı Avrupa'da ister Asya'da olsunlar eğer Sovyetler Birliğine karşı yönelmişlerse, Souyetlerin milli çıkarları için tehdit olarak görüyoruz. 

AVRUPA GÜVENLİK İSTİYOR 

SPİEGEL: Avrupa kendisini güvenlik içinde görmek istiyor. Bir eşitsizliği tehlikeli gördüğünüze göre Batı Avrupahlar için bölgesel bir gerilik olduğunu kabul ediyor musunuz? 

FALIN: Eğer Avrupalılar yeni füzeler alırsa, bunun sonuçlarına da katlanmak zorundalar. Füzeler istemek ama bunun cevabının gelmeyeceğini sanmak olmaz. 

SPİEGEL: İşte Sovyetlerin bakış açı- bu zaten. Sovyetlerin SS-20'leri var ve Batının buna cevap vermesini istemiyor. 

ZAGLADİIN: SS-20'ler bizim A- 


1956'daki Süveyş çıkartmasına katılan İngiliz-Fransız birlikleri, 


merika'nın "ileri üslerine karşı cevabımızdır. Onlar o füzeleri her yıl modernleştiriyor, bizimkilerin gücü ise değişmedi. 

SPİEGEL: Batı bunu başka türlü gö- 


rüyor. 

YFALIN: NATO Genel Sekreteri Luns, Başkan Car'er ve onun bakanı Brown durumu böyle görüyor. 
Eşitlik sürüyor. Batının gerçek bir bütün olarak gerek bölgesel planda bir geriliği: yok. Hatta geleneksel silahlarda Batı, Sovyetlerden daha üstün. 

SPİEGEL: NATO şundan korkuyor, önümüzdeki yıllarda Batı Avrupadaki mevcut durum çok kötü bir biçimde bozulabilir. "SS-20"ler yüzünden .. 

FALİN: Hayır, bu doğru değil, bu doğru değil... 

SPİEGEL: Bunlardan 120 tanesi de yerleştirilmiş durumda 

FALİN:Bu doğru değil... 

SPİEGEL: Ve günaşırı bir yenisi ya- 


pılıyor. 

ZAGLADİN : Savaştan sonra Batıda birçok defa Sovyetlerin Batıya: karşı çok büyük güçler hazırladığın- dan sözedildi. Ama her zaman bir iki yıl sonra bunun yanlış olduğu belirtildi, hata olduğu söylendi. Hata kabul edildi ama, Batının bu "'hata" ya dayanarak geliştirdiği askeri programlar gerçekleştirildi. 

SPİEGEL: NATO'yu böyle bir kuşkuya sevkeden nokta şu: Geleneksel silahlarda gerçi eşitlik yok ama, Sovyetlerin büyük üstünlüğü yeni tank savunma silahları ile biraz azaltılmış durumda. 

Ondan sonra nükleer silahlar konusunda 100 kilometreye kadar olan birinci basamak geliyor. Burada eşitlik var. Hatta Batı biraz üstün. 

FALİN: Çok üstün. 

SS-20 FÜZELERİNİN USTUNLUGU 


SPIEGEL: 1000 kilometreye kadar olan ikinci basamakta da durum aynı. 
Ama bundan sonra 4 bin kilometreye kadar olan büyük bir boşluk var. Ve siz bu alanda SS-20'lerinizle, bu silahların hassaslığı ve ulaşım mesafesi'ile bütün Batı Avrupa'yı tehdit ediyorsunuz. Bu alanda Batı'nın SS-20'lere karşı çıkarabileceği bir şey yok. İngiltere'deki birkaç Amerikan uçağı ve bir kaç eski İngiliz Volcan bomba uçaklarından başka... 

FALİN: Ve bir kaç İngiliz füzesi ve birkaç Fransız füzesi, ve Atom denizaltıları.... 

SPİEGEL: NATO Sovyetler Birliği" nin 1956'da Süveyş buhranında yaptığı gibi bu alandaki üstünlüğünü siyasi olarak kullanmasından çekiniyor, O sıralar Moskova orta menzilli füzelerle siyaset yaptı. 
İngilizler ve Fransızlar Süveyş'e çıkınca, Kruşçev Londra ve Paris'i bir. nükleer füze saldırısı ile tehdit etti ve bu iki Batı ülkesi Süveyş hareketini durdurmak zorunda kaldılar. 

FALİN: Bu o zaman bir tehdit değil, sadece bir hatırlatmaydı.. 


hatırlatma mı? 


SPIEGEL: Ve unutulmadı... 
FALIN: Ben size Amerikalıların yaptığı birçok tehdidi hatırlatabilirim. Hem de daha ciddi ve daha kapsamlı bir şekilde yapılan tehditleri. 1956'dan önce ve sonra. Hem biz Batıyı niçin tehdit edelim? 

SPIEGEL: Siyasi amaçlarınızı gerçekleştirmek için. Niçin silahlanıyorsunuz? 
Niçin bu kadar yaygm bir donanma siyaseti güdüyorsunuz? Muhakkak savaşmak için değil, ama siyasetinize baskı gücü sağlamak için. Kruşçev'in 1956'da hatırlattığı gibi.. 

FALIN. Eğer Sovyet orta menzilli füzeleri sizin gözünüzde bu kadar büyük bir tehlike ise, o zaman 
10 yıl önce Amerikalıların bu silahlar üzerine tartışma önerimizi reddetmelerini nasıl açıklıyorsunuz? Eğer Batı Avrupalılar Amerikalıların görüşünü benimsemiyorduysa neden bunu Amerikalılara söylemediler. 

SPİEGEL; NATO'da işler Varşova paktında olduğu kadar kolay değil. 

FALİN: Varşova Paktında o kadar kolay olup olmadığını bilmiyo- rum, biz şimdi bu alanda suçlu aramıyoruz. Ama niçin füzeler imal etmek zorunda kaldık Herhalde kuş avlamak için değil... 

SPİEGEL: Zaten bizi de bu endişelendiriyop. 


CEVAPLAR DİZİSİ 
FALIN: ...bunlar Amerikalıların 


Batı Avrupa'ya yerleştirdiği ve bizi tehdit eden silahlarına karşı bir ce- 


. vaptı. 


SPİEGEL: Şimdi de cevabın cevabına karşı cevap geliyor. NATO şimdi aynı silahları üretmeye karar verdi. Bunların yerleştirilmesine kadar 4 yıl geçer, bu arada da pazarlık yapılır. Bu öneriye ne dersiniz? 

ZAGLADİIN: 1922'de Washington'da denizlerde silahsızlanma ile ilgili bir konferans toplanmıştı. Önce silahlanılması, anlaşmaya varıldıktan sonra ise silahsızlanmaya gidilmesi kararlaştırıldı. Birkaç yıl sonra ise "Pearl Harbour" baskını oldu.. Sizin sorunuzun cevabı budur. 

Bay Brejnev, Sovyetler Birliği' nin Batı bölgelerindeki uzun menzilli nükleer taşıyıcılarımızın sayısını azaltmayı kabul edeceğimizi söylüyor Bu bir öneridir. 

SPİEGEL; Ne tür nükleer taşiyıcı uzaklaştırılacak, eskimiş olan SS-4 ve SS-5 tipleri mi? 

ZAGLADİN: Değişik türden taşıyıcılar... 

SPIEGEL: "Backfire"'lar da olacak mı, yada SS-20'ler?... 

ZAGLADIN: Orta menzilli füzeler olacağını söyledim. Tabii eğer Batı Avrupa da bu tip yeni silahlar üretmezse! 

SPIEGEL: Azaltmak derken neyi 


ke e e 


Rusların son yıllarda geliştirdikleri bu füzeler, uzaydaki uydular tarafından saptandı ve durum ABD tarâfından 1975' .de açıklandı. Henüz fotoğrafı bulunmayan bu füzeler orta menzillidir ve SALT-2 Anlaşmasına dahil değildir. Muhtemel uzunlukları 25, çapları ise 
2 metredir. Hareketli rampalar 
üzerine (o yerleştirildiklerinden ateş yönünü sürekli değiştirebilir, Her rampada 3 füze, her füzede de 3 başlık var. Menzilleri 2700-4500 kilometre arası. Böylece Batı Rusya'dan İngiltere'yi vurabilecekler. Hedeften sapması en fazla 100 
metre, yani ;sabet yetenekleri 
çok yüksek, Her başlıkta 500 
kiloton TNT var. Bu da füze başına 1,5 megaton ediyor. 

Bunların sayılarının 120 olduğu sanılıyor. Batı aynı nitelikte bir silaha sahip değil. Önümüzdeki günlerde NATO, 108 
Pershing-2 ve 464 adet Cruise füzelerini, başta Almanya ol mak üzere Avrupa'ya yerleştirmeyi karara bağlayacak. 
Amerikalıların yaptığı Pershing-2 füzelerinin menzili 2 bin kilometreye kadar ulaşıyor. 
Bunlar da çok başhkh. 


kastediyorsunuz. Başka bir yere taşımayı mı? 

ZAGLADİIN: Batıdaki askeri sınırda azaltılacak. Doğu'daki askeri sınıra taşınarak da azaltılabilir. Paslanmaya terkedilerek de azaltılabilir. 


FALIN: Yada müzeye konur. 
SPIEGEL: Şunları bize satsanıza? 
ZAGLADIN: Meterolojik araştırmalar için mi? 

SPIEGEL: Televizyon vericilerini uzayda yörüngeye fırlatmak için... 

FALIN: üstünlük kurmaya çalış mıyoruz, Bunu çok açık bir şekilde 18 Ocak 1977'de söyledik. 3 Kasım 1977'de bunu tekrarladık, Bonn açıklamasında ve Viyana'daki ortak açıklamada da tekrarladık. 
Başkan Carter ve Brejnev de bunu imzalc dilar. 

ZAĞLADİN: Siz Avrupalısıniz 

SPIEGEL: Siz de... 

ZAGLADIN: Avrupanın güvenliği, bu bizim için çok önemli bir sorun, bu Batı Almanya'nın, Fransa" nın, Sovyetler Birliği'nin güvenliği demek. Ama eğer bu Amerikan silahları Avrupa'ya gelirse, bizimki kadar sizin de güvenliğiniz tehlikeye girecek. 

(DEVAM EDECEK) 


